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  Ten geleide

Meditatie is meer dan het in diepe contemplatie richten van de concentratie op ruimere werkelijkheden. Méér dan het uitschakelen van het denken en het je vereenzelvigen met de essentie van het bestaan. Meditatie is ook een middel om met behulp van het denken actief verantwoordelijkheid te nemen voor, en te participeren in de werkelijkheid van alledag. De weg van stilte biedt een zeer gedegen, in de westerse traditie gewortelde, introductie op meditatie zonder de lezer aan een bepaald filosofisch of religieus stelsel te willen binden.


Nederland is de laatste twintig jaar zeker niet achtergebleven binnen de transpersoonlijke en spirituele psychologie. In die zin is het verwonderlijk dat dit, in 1969 geschreven, boek pas nu is vertaald. Veel nieuwe 'trends' op dit gebied schoten als eerste wortel in Nederland en hebben de nodige nieuwsgierigheid weten op te wekken, zij het vaak kortstondig.


Nieuwsgierigheid die kennelijk tot doel heeft te weten te komen wat er zich nog meer tussen hemel en aarde afspeelt dan datgene waar we gewoonlijk ons leven op inrichten. Soms ook is de nieuwsgierigheid het gevolg van een onbestemd en vaag verlangen waarvan we de klanken en melodie al zo lang, diep in onszelf, kennen en waarnaar we voor het eerst gaan luisteren. Vaak is dat een moment waarop de zoekende op pad gaat om de oorsprong van die melodie te achterhalen. Er is een overvloed aan mogelijkheden om dit onbestemde verlangen te bevestigen, met name voor solisten en orkesten die deze prachtige melodieën in de verschillende groepen en instituten voortbrengen. In contact met hen ontwaakt bij de zoekende al gauw het verlangen deze melodie ook te leren verklanken. Het zaad van de desillusie wordt hiermee al gauw gelegd. Hemelse klanken beluisteren, je erin opgenomen weten is één ding; ze te herscheppen is iets anders. Het leren bespelen van elk instrument vereist gestaag oefenen, discipline en doorzettingsvermogen. Bovenal is er vertrouwen nodig in het uiteindelijke resultaat en in de niet gemakkelijke weg die naar dit resultaat kan leiden. Hierin ligt misschien een verklaring voor het late verschijnen van dit boek. Het verwacht activiteit en oefening van haar lezers; discipline zelfs. Maar het stelt er ook iets tegenover. De weg van stilte beschrijft de mogelijkheden en beperkingen van meditatie als een waardevol hulpmiddel, zeker niet als een einddoel. Ook dit hulpmiddel kent spelregels en voorschriften, zonder welke de kans op de beoogde effecten niet erg groot is. Meditatie, aldus de schrijfster, heeft zijn ingrijpendste effecten als zij wordt verricht ten behoeve van een meer dan persoonlijk doel en het welzijn van het Geheel bewerkstelligt. Spelregels en voorschriften zijn in het algemeen niet populair in groepen waar aan de transpersoonlijke en spirituele werkelijkheid waarde wordt toegekend. De hierdoor ontstane vrijblijvendheid heeft dan ook veel - terechte - kritiek uitgelokt van de omringende toeschouwers. In de enthousiaste - en vaak blinde - toewijding zijn 'doel' en 'middel' door elkaar gehaald. Als we muziek willen leren voortbrengen is het plaatsen van een muziekinstrument op een altaar daarvoor geen enkele garantie. Het leren voortbrengen van muziek is eerder het produkt van de relatie die zich in pretentieloze toewijding ontwikkelt tussen het instrument en haar beoefenaar.


Aspiratie, zegt de schrijfster, is de kern van alle toewijding die in elke meditatievorm aanwezig moet zijn. Ook in de Soetra's van Patanjali lezen we dat vurige aspiratie de eerste voorwaarde is tot eenwording met de ziel. En is het niet het gefluister van de ziel waar we met behulp van meditatie naar leren luisteren? Niet om de wereld te beschuldigen of deze met nieuwe pretenties tegemoet te treden, maar om haar opnieuw te bezielen in woord, gebaar en handeling; juist in een tijd waarin zovele woorden, gebaren en handelingen de relatie met de ziel verloren lijken te hebben. De ziel die in de diepte van ons allemaal pogingen doet om aandacht te trekken en in ons het verlangen wakker maakt haar tot uitdrukking te brengen.


Meditatie kan daartoe een waardevol instrument zijn; de schoonheid van de melodie die zij voortbrengt hangt natuurlijk samen met ‘vanwaaruit' en ‘ten behoeve waarvan' de beoefenaar dit instrument bespeelt. De schrijfster van het boek geeft op milde en bemoedigende wijze de weg aan waarop we het instrument van meditatie kunnen leren bespelen en de effecten daarvan kunnen integreren in onszelf en in onze omgeving. Zij wijst met nadruk op de scheppende kracht van meditatie; de scheppende kracht die de wil mobiliseert, die nodig is om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de wereld waarin we leven en om bij te durven dragen aan de schepping van een (toekomstige) wereld die we in de stilte van onszelf reeds kennen. Onhoorbaar, onzegbaar en onmiskenbaar waar; de wil tot het goede.


Het boek biedt geen pasklare oplossingen voor de dilemma's waar we ons in de tegenwoordige tijd voor geplaatst zien. Wel schetst het een horizon van nieuwe perspectieven waarmee we deze dilemma's met hoop tegemoet kunnen treden. De eenvoud waarmee de spirituele spelregels geïntegreerd zijn in voor iedereen toegankelijke psychologische principes, maakt het boek tot een waardevol hulpmiddel, zowel voor de geïnteresseerde leek als voor de verlangende student. Deze integratie is de vrucht van een jarenlange intieme samenwerking van de schrijfster met de initiator van psychosynthese, de Italiaanse onderzoeker Roberto Assagioli. Ik verwacht dat dit boek voor alle geïnteresseerden in westerse meditatietechnieken een stevige ondergrond zal bieden voor verdere oefening. Voor de vele beoefenaren van psychosynthese in Nederland kan het tevens een aansporing zijn om, in alle bescheidenheid, verder te gaan met de ontwikkeling van een psychologie met een ziel. Een ziel waarin de zovele tegenstrijdigheden die we in ons leven kennen met elkaar in een voortdurend dynamisch evenwicht verkeren en die uiteindelijk de geest van synthese in de wereld kan helpen teweegbrengen. 'De spirituele weg', aldus de schrijfster, 'is geplaveid met ogenschijnlijke tegenstellingen, in de diepten waarvan echter geheimen zijn verborgen die als schildwachten zijn en de toegang tot weidsere gebieden bewaken. Pas als wij daarvan de verborgen hereniging hebben ontdekt vinden wij een waarachtig evenwichtspunt.'


Op weg naar dit evenwichtspunt wens ik de lezer dit boek als 'gids' ten zeerste toe.


Diederik van Rossum
Instituut voor Psychosynthese



  Voorwoord



  
    Aanleiding tot het schrijven van dit boek was de toenemende belangstelling voor meditatie, en de door steeds meer mensen gevoelde behoefte aan informatie over de fundamentele vragen die zich voordoen. Het is dan ook bedoeld als een soort reisgids, die de weg wijst naar de verschillende vormen en toepassingen van meditatie als constructief onderdeel van onze moderne wijze van leven, niet naar meditatie als vluchtweg.


In ieder van ons is een mysterieuze kracht werkzaam, die ons voortdrijft over de lange weg van de evolutie. Deze kracht heeft ons weggevoerd uit de oerwouden van het verre verleden, naar de technologische hoogten van staal en beton waarop wij ons nu bevinden; en deze kracht is het die ons ertoe aanzet de voor ons liggende dimensies van het bewustzijn te verkennen en op te eisen.


Op deze eeuwige kracht, dit goddelijk beginsel - of welke andere naam we er ook aan geven - doet dit boek een beroep. Want deze kracht is het die ons de eerste aanzet tot mediteren geeft, die vooruitgang mogelijk maakt, en die ons tenslotte de beschikking zal geven over de nieuw verworven gebieden.


Nog een tweede punt moet worden genoemd: laten zij voor wie dit boek de eerste stap is op de weg van de meditatie zich niet in de war laten brengen, wanneer zij merken dat meditatie voor verschillende mensen verschillende dingen betekent. Er zijn vele wegen die men kan volgen, en ieder van ons zal, zodra hij over een 'basisuitrusting' beschikt, zijn eigen weg moeten ontdekken. Daarom streeft dit boek er niet naar het hele gebied te bestrijken, een gebied dat zich immers uitstrekt over alle eeuwen en alle beschavingen van de menselijke geschiedenis, die elk een gespecialiseerde benadering vereisen. Een mensenleven zou te kort zijn om zelfs maar één van deze deelgebieden volledig te verkennen. Liever wil het wijzen op het bestaan van de verborgen weg die van wereld naar wereld leidt, en op de richting waarin we die weg moeten zoeken, als een voetpad dat alleen nog maar gevonden hoeft te worden.


Maar dit boek is ook geschreven ter aanmoediging. Een wezenlijk aspect van deze weg is, dat we die zelf moeten vinden, en zelf moeten verkennen. De reis zal daarom dikwijls eenzaam lijken, en een ogenschijnlijk ondankbare discipline van ons vergen. Maar dat is niet werkelijk zo. Telkens wanneer wij - op een intelligente manier - trachten te reiken voorbij datgene wat zich onmiddellijk aan ons voordoet, groeien wij in de richting van wat voor ons het hoogst mogelijke is. En dat is voor ons de meest waarachtige bron van vreugde.


Wie gaat mediteren begint dus aan een grote onderneming. Maar we zijn daarin niet zo eenzaam als we soms geneigd zijn te denken. Op de weg van stilte hebben we talloze metgezellen, we behoren tot een gerespecteerd gezelschap; want niet alleen hebben de grootsten van al diegenen, die op de aarde hun voetstappen hebben gezet, deze weg betreden, maar de overlevering wil dat Boeddha daarover heeft gezegd:








Het ware beter één enkele dag te leven,







zoekend naar begrip en meditatie,







dan gedurende honderd jaren







van onwetendheid en onmatigheid.











  


  

1. De geheime plaats



  Hoe ver landinwaarts ook ik ben gegaan, mijn ziel ziet uit over de onsterfelijke zeedie mij ooit herwaarts bracht.

Wordsworth

'Zonsopkomst horen wij niet,' schreef eens Paul Brunton, auteur van een groot aantal boeken over meditatie en de mysteriën van het Oosten. 'Zo ook komt het grootste moment in het leven van een mens zonder trompetgeschal. Slechts in de stilte ontluikt de kennis van het Hogere Zelf.'



Hieraan ontleent dit boek zijn titel. De weg van de meditatie laat zich goed vergelijken met de stilte die voorafgaat aan de dageraad. Meestal is het aanbreken van de dag slechts merkbaar aan het sterker wordende licht. Het geleidelijk dagen van een nieuwe wereld in ons bewustzijn gebeurt in stilte. Het is iets dat verborgen en innerlijk is, iets dat we nooit volledig kunnen delen met anderen - een weg van stilte.

Dit is onvermijdelijk, ook als wij niet alleen, maar samen met anderen op zoek zijn gegaan; het betekent immers dat we in onszelf dingen zullen moeten wijzigen en aanpassen, het leidt tot inzichten die we slechts kunnen verwerven door onze eigen inspanningen, en het brengt ons tenslotte tot de kennis - het besef - die we slechts kunnen bereiken door persoonlijke ervaring. Zoals de spin uit haar eigen stoffelijk wezen de draad spint waarlangs zij zich zal voortbewegen, zo leggen wij, door te mediteren, de weg aan die ons tot buiten ons persoonlijk bewustzijn voert. Het moet dus een innerlijke, stille, verborgen weg zijn, die wij slechts voor onszelf banen.

Toch zijn er veel verschillende vormen van stilte, en is het mogelijk te mediteren in een omgeving vol geluiden. We moeten vaak wel, vandaag de dag! We moeten meditatie inpassen in de enkele min of meer rustige momenten die we kunnen vinden, terwijl rondom ons het kloppende leven voortgaat. Langzamerhand leren we aanvaarden dat kloosters en kluizenaarshutten in de moderne samenleving ontbreken. Het tegenwoordig vrijwel ontbreken van rust en stilte heeft zijn oorzaak in de steeds toenemende mate van beschaving; onze steeds grotere mogelijkheden stellen aan ons steeds hogere eisen. Dat is echter evolutie, en het slagveld van de fase waarin wij ons bevinden is dat we, al zoekende, talloze schokken moeten verduren voordat we de weg naar de innerlijke ruimten kunnen inslaan. Het betekent bovendien dat meditatie niet slechts een vlucht is in dagdromerij, al naar onze stemming ons ingeeft, maar een doelgericht gebruik van onze vermogens om in ons innerlijk door te dringen. Een stil en rustig gebruik, maar ook een welomschreven, bewust en beheerst gebruik dat zowel om een vooropgezette bedoeling als om inspanning vraagt.

Veelal wordt ten onrechte gedacht dat meditatie een negatief proces is, maar mediteren vereist veel van de positieve eigenschappen die Christian aan de dag moest leggen tijdens zijn dramatische Pilgrim's Progress. Op deze eigenschappen wordt een beroep gedaan wanneer wij ons op een hogere winding van de spiraal bevinden, op de innerlijke, stille, ongeziene trajecten, waar zij ons geen roem en uiterlijk aanzien verlenen. Niemand is - voor zover wij weten - deelgenoot van onze overwinningen, en ons langdurig streven, onze strijd en onze prestaties zijn ogenschijnlijk slechts bekend aan onszelf.

Toch blijven onze inspanningen niet zonder beloning. De bolwerken van de innerlijke wereld worden aan ons prijsgegeven wanneer we onszelf hebben bewezen. Dit houdt verband met de wet van de vibratie, met het vermogen van het gelijke om met het gelijke samen te vallen. We zullen hier nog dieper op ingaan; nu, in dit eerste hoofdstuk, moeten wij ervan doordrongen raken dat meditatie niet een passieve vorm van devotie is; het is een positief gebruik van onze uiterste vermogens met de bedoeling een brug te slaan tussen de uiterlijke en de innerlijke wereld.

Wat is het dat ons aan deze onderneming doet beginnen? Misschien ligt de oorsprong van het voornemen tot meditatie in het gevoel dat wij allen hebben - een in uiteenlopende mate verborgen gevoel - het gevoel van een innerlijke wereld, een 'elders' dat losstaat van ons alledaags bestaan. Velen van ons hadden als kind al dat gevoel. Wij kenden een andere wereld. Wij richtten die in zoals onze fantasie ons dat aangaf, wij waren helden in die wereld, wisten het onmogelijke te bereiken, beschikten over alle eigenschappen, reden er als koningen.

Het was, uiteraard, een vlucht, op de vleugels van de verbeelding. Maar het was ook meer dan dat. Het was een breking van het besef van de realiteit van andere dimensies. De magische wereld die wij zagen door het gat in de omheining nam de plaats in van de domeinen die wij misten. Daar overschreden wij alle grenzen. Die wereld was 'heilig'. En hoe we deze verborgen wereld ook inrichtten, daarheen trokken wij ons terug als wij behoefte hadden aan méér dan de wereld om ons heen ons kon bieden - of als wij meenden dat die wereld ons slecht had behandeld. Aan anderen vertelden wij niet over die wereld, ze zouden die kunnen bederven. We voelden dat de grondslag ervan kortstondig was. Maar in feite was hij gebouwd op een fundament dat veel degelijker was dan we destijds konden vermoeden - op een zwak voortlevende herinnering die nog niet geheel was versluierd door luidruchtiger en tastbaarder dingen.

Wordsworth herinnerde zich die wereld nog toen hij schreef 'Als wij kind zijn is de hemel het omliggend land'. En:

Geboren worden is slechts slaap en een vergeten:
De Ziel die in ons rijst, des Levens Ster,
Ging eertijds elders onder,
En komt tot ons van ver.



Langzaam omwikkelen we ons meer en meer met de wereld. Wordsworth zegt het, in Intimations of Immortality, als volgt: 'Schaduwen van de gevangenis sluiten geleidelijk de opgroeiende jongen in.' Onvermijdelijk glijdt het besef van de innerlijke wereld grotendeels weg, maar vergéten we ooit die bijzondere vreugde die we als kinderen voelden als we er verbleven, en die we sindsdien nooit weer werkelijk hebben kunnen grijpen? Deze herinnering aan een innerlijke of verborgen of hogere wereld vinden we steeds terug, in geschriften van alle tijden, en geheel los van de religieuze leerstellingen en de doctrines van het Oosten, waar dit niet wordt gezien als iets vreemds en min of meer algemeen aanvaard is. 'Alle gedichten van de dichter die het dichterschap heeft betreden zijn gedichten over de thuiskomst,' schreef Martin Heidegger. Maar Plato merkt op:

Niet alle zielen herinneren zich gemakkelijk de dingen van de andere wereld.
Slechts weinigen hebben daaraan een juiste herinnering.



Plotinos verwoordde het idee, dat uit de regels van Wordsworth spreekt, als volgt:


De ziel (...), die van grote hoogte is neergevallen,
wordt gevangengehouden, bezwaard met ketenen, 
en gebruikt de energie van de zintuigen. (...)
Zo wordt de ziel, die uit hooggelegen gebieden komt, 
ondergedompeld in het duistere vat van het lichaam.'



Goethe schreef, in Faust, over zijn ziel die


(...) tracht op te stijgen,
in machtige stuiptrekkingen,
tot de voorouderlijke velden
vanwaar hij kwam.



Het beeld dat Thomas Vaughan van ons verblijf op aarde schetst is aantrekkelijker dan dat van de meeste dichters en filosofen: 'Ik zie dit leven als de gang van een koninklijk wezen; de ziel verlaat slechts haar hof om het land te zien.'

Maar wat ook onze opvatting is over de tegengestelde positie van de innerlijke en de uiterlijke levenssferen, de meesten van ons zullen instemmen met de woorden van Emerson:

De Genius die, volgens het oude geloof,
staat aan de deur waardoor wij binnentreden, 
en die ons de vergetelheid te drinken geeft 
opdat wij geen verhalen zullen vertellen, 
schenkt zijn drank te koppig, 
en nu kunnen wij in de middag de loomheid niet van ons afschudden.
Ons leven lang verzwaart de slaap ons de ogen.



Vandaar onze pogingen, als van iemand die zich in zijn slaap beweegt alvorens te ontwaken, om iets te zien door de nevels die tussen de twee gebieden hangen en om elke methode, die wellicht een aanwijzing voor de te volgen weg zou kunnen zijn, te onderzoeken.


Het mooie, het fantasierijke, het vreemde, het onbekende, dat alles doet een echo weerklinken in onze half-verhongerde zielen, en gretig geven wij antwoord, in de hoop dat we iets zullen vinden dat ons vormeloos verlangen zal kunnen bevredigen, of misschien zelfs een wegwijzer kan zijn naar de bron van dit ongrijpbaar heimwee. Die verhalenvertellers en de dichters - en er zijn er velen - wier antwoord op dit 'trekken' naar het onbekende het schrijven was, zijn de beroemdste en de meest gelezen schrijvers.

Gretig hebben de mensen zich, van de oudste tijden af, tegoed gedaan aan de sagen, de legenden, de volksverhalen en de allegorieën die het geketende besef van het oneindige konden voeden, en die de belofte van de Eilanden van de Hesperiden en de Landen van Lyonesse herhaalden. Vrijwel iedereen heeft ooit een verhaal gelezen, of gehoord, dat de diep in zijn hart verborgen vonk aanwakkerde tot een gloed die, heimelijk, gedurende het grootste gedeelte van zijn leven bleef bestaan en niet meer doofde. Van Malory tot De la Mare, en waar ook maar in West en Oost werd geschreven, zijn we, in een parafrase van Thomas Hardy's woorden in The Oxen, opgewekt met hen door het duister gegaan 'in de hoop dat het zo zou zijn'.

Maar dit alles diende slechts om te voorkomen dat de laatste gloed zou doven. Weinigen ontdekten het vuur van de geest, of wendden zich om met het oprechte voornemen de 'geheime plaats' te vinden. Maar nu, in onze zo praktisch ingestelde tijd, ontstaat een nieuw verlangen dit te doen, deze gidsen die aan ons hart rukken te volgen en de bron te vinden waaruit zij ontspringen. Op zoek naar deze dieper gelegen gebieden experimenteren veel jonge mensen met drugs, en velen van hen zetten zich, nadat ze tot de conclusie zijn gekomen dat drugs hen geen geestelijke bevrediging kunnen geven, tot een verkenning van de verschillende vormen van meditatie.

Een plotselinge vlucht van de verbeelding of een mystieke droom heeft voor de moderne mens weinig aantrekkelijks. Valse schijn wordt niet getolereerd, de rede moet het laatste woord hebben, en het doel en de weg die daarheen leidt moeten in heldere - liefst wetenschappelijke - bewoordingen kunnen worden omschreven. Binnen dit kader wordt aan de nieuwe opvattingen over meditatie als een mentale en logische methode om tot het innerlijk door te dringen een belangrijke plaats toegekend.

Tot voor enkele jaren beschouwden de meeste mensen meditatie als 'religieuze' bespiegeling. Het woord wekte associaties met boeken en rust, maar ook met tuinen en met diepzinnige geschriften van de mystici die 'met God waren gegaan'. In het Oosten werd meditatie echter al lange tijd toegepast als een methode om op verschillende bewustzijnsniveaus tot inzicht te komen, en de komst van deze leer naar het Westen leidde tot een nieuw besef van de mogelijkheden die deze benadering van het innerlijke, het hogere of het spirituele inhield.

De wetenschap van de meditatie is vooral gegrondvest op het concept van de trapsgewijs opgaande niveaus van leven of bewustzijn of trilling. In de Eeuwige Wijsheid wordt gesproken van de zeven voornaamste niveaus van leven, die elk zeven gradaties van dichtheid of trilling kennen; het is de taak van meditatie het bewustzijn over deze innerlijke trap te leiden, naar steeds volgende treden, naar steeds nieuwe niveaus, en voortdurend steeds hogere en meer verfijnde gebieden van het bewustzijn te bereiken. Dat is, kort samengevat, de essentie van de ware toepassing van meditatie. Meditatie voert ons tot een hoger of groter bewustzijn, en stelt ons in staat inzicht te verwerven in de meer subjectieve gebieden.

Ware meditatie is niet een ervaring van extase zonder meer, een emotionele toestand van gelukzaligheid of een gevoel van transcendentie. Evenmin is het slechts een poort naar de leegte. Weliswaar leiden sommige vormen van meditatie in deze richting, maar zij helpen ons niet onze hoogste aanleg te verwezenlijken, en de door ons te volgen handelwijze zou positief moeten zijn en gebruik moeten maken van de hoogste vermogens van het denkvermogen.

Om die reden is het tegenwoordig bijna modieus geworden om te mediteren. Het wordt erkend als een manier om vooruitgang te boeken in het bewustzijn, en velen hebben het gevoel dat meditatie hen in staat zal stellen de volgende stap voorwaarts te zetten. Deze fase wordt beschreven door de Tibetaanse schrijver Djwhal Khul, en velen zullen het door hem geschetste keerpunt herkennen:

Zo lang de polarisatie zuiver lichamelijk of zuiver emotioneel is, wordt de behoefte aan meditatie niet gevoeld. Zelfs wanneer het mentale lichaam actief is doet de behoefte zich niet eerder voelen dan nadat de mens vele veranderingen en vele levens heeft doorgemaakt, gedurende vele incarnaties de beker van genot en de beker van het lijden heeft gesmaakt, de diepten heeft afgetast van het leven dat geheel ten behoeve van het lagere zelf wordt geleid, en dat als onbevredigend heeft ervaren. Dan begint hij zijn gedachten op andere dingen te richten, te verlangen naar wat onbekend is, de paren van tegengestelden in zichzelf te beseffen en te voelen, en binnen zijn bewustzijn contact te leggen met mogelijkheden en idealen waarvan hij tot dat moment niet had kunnen dromen. Hij heeft het punt bereikt waar hij de beschikking heeft over succes, populariteit en verschillende gaven, maar daaraan geen voldaanheid ontleent; steeds blijft in hem de drang voelbaar, totdat de pijn zo hevig is dat het verlangen om de handen uit te strekken en naar boven te reiken, om zich ervan te vergewissen dat zich dáár iets of iemand bevindt, alle hindernissen uit de weg ruimt. Die mens maakt aanstalten om zich in zichzelf om te keren en te gaan zoeken naar de bron waaruit hij ooit voortkwam. Dan begint hij te mediteren, te peinzen, hij versnelt zijn trilling totdat hij, in de loop van de tijd, de vruchten van het mediteren vergaart.





A. Bailey

Letters on Occult Meditation




In het verleden was het gebed de voornaamste lijn waarlangs de verbinding werd gelegd met wat als de Werkelijkheid werd gevoeld. Het was het oord waar men zijn toevlucht zocht in tijden van tegenspoed en gevaar, de methode om hulp te vragen. Het bracht troost aan de behoeftigen, kracht aan de angstigen. Ook was het een waarlijk magnetische ader, want het bond de smekeling aan de hogere machten waarop hij een beroep deed, en langs die 'navelstreng' stroomde de energie. Dit alles was echter gebaseerd op het geloof dat het gebed verhoord zou worden, een vooronderstelling die voor de huidige, intellectuele zienswijze niet langer bevredigend is. Het gebed - in de enge zin van het woord - kenmerkt zich tevens door gevoel, terwijl men tegenwoordig tracht de Werkelijkheid te benaderen met het verstand. Men heeft geleerd het gevoel te wantrouwen. Het gebed is dus nog steeds een uitgangspunt voor het benaderen van de innerlijke gebieden, maar aan het opwaarts stijgende element daarin voegen we meditatie toe, en we verzekeren ons van de medewerking van het denken. Op die manier treden we de onbekende of bovenbewuste gebieden met zowel intelligentie als verlangen tegemoet. Deze velden bieden grotere rijkdommen aan wie ze welbewust en met inzet van al zijn kunnen betreedt, dan aan iemand die slechts blindelings hoopt en met gesloten ogen ontvangt, of verlangt te ontvangen.


Het verschil tussen deze twee wijzen van benadering wordt duidelijker als wij de verschillende sferen van ons leven in beschouwing nemen - de lichamelijke, de emotionele en de mentale. Er zijn ook ijlere gebieden, waarvan we ons slechts gedeeltelijk bewust zijn, en we mogen wel aannemen dat er nog veel meer van dergelijke gebieden zijn, die buiten het bereik van het menselijke bewustzijn liggen. De reeds eerdergenoemde Tijdloze Wijsheid spreekt zelfs van zeven van dergelijke gebieden van Leven in ons Zonnestelsel, en laat er geen twijfel over bestaan dat deze alle zeven slechts behoren tot het laagste niveau van het kosmisch Bestaan.

Men heeft wellicht de neiging terug te deinzen voor dergelijke concepten, maar zo buitensporig zijn ze niet, en als we kijken naar de ons vertrouwde lagere levensniveaus wordt een logisch patroon zichtbaar. Een oude zegswijze luidt 'Zo boven, zo beneden', en de wet van overeenkomst is een van de sleutels tot het ontsluiten van de deuren naar de mysteriën van het universum.

De verschillende dichtheden van het lichamelijk niveau vormen voor de wetenschap geen geheim. Ze worden op uiteenlopende wijzen beoordeeld, en al worden de meer verfijnde, etherische niveaus misschien nog niet volledig begrepen en verklaard, toch wordt de fysische materie niet langer als één vast brok stof gezien. We weten dat de materie trilling kent in zeer uiteenlopende gradaties, en in feite energie is in haar meest dichte vorm. In dit verband is de door H.P. Blavatsky gegeven definitie van geest en materie interessant. Materie benoemde zij als geest in de laagste vorm van manifestatie, en geest als materie in het hoogste stadium van ontwikkeling. Deze wijze van denken maakt een geheel nieuwe benadering mogelijk van dat wat wij tot nu toe 'God' of 'Goddelijk Wezen' hebben genoemd - een Godheid die wij in de mystieke helft van het leven hebben ondergebracht, afgescheiden van enige zich manifesterende vorm. Dit suggereert dat het domein van de religie in de toekomst veel meer verweven zal zijn met dat van de wetenschap; en uit dit samengaan zal, naar we mogen verwachten, een geheel nieuw besef ontspruiten van zowel de vorm als de goddelijkheid van het leven waartoe wij behoren.

In het gebied van de emoties of het gevoel zijn de verschillende trappen even duidelijk gemarkeerd. Vergelijk slechts het schrille, het zware van woede, jaloezie en haat met liefde, idealisme en aspiratie. Wij kunnen opstijgen naar sferen van gevoel die zich nauwelijks laten beschrijven, zoals bijvoorbeeld wanneer wij worden gegrepen door de schoonheid of de kracht van muziek of de hoogste extase van devotie of het mystiek ervaren. Maar ook kunnen we wegzinken in wat naar we weten de laagste niveaus van gevoel zijn - opgeroepen door lichamelijke behoeften of lage en egoïstische driften. Tussen deze uitersten bevindt zich het hele scala van het emotionele leven - de gedachte aan zeven 'gebieden' of gradaties stelt onze verbeeldingskracht niet al te zeer op de proef! Ook op het mentale niveau is er onderscheid, hoewel we ook hier, zoals bij alle niveaus van het leven, in gedachten moeten houden dat de verschillende gradaties of ondergebieden niet door scherpe grenzen van elkaar worden gescheiden. Het is in de wereld van het denken misschien moeilijker de verschillende niveaus te bepalen dan in de lichamelijke en in de emotionele sfeer. De drie laagstgelegen gebieden worden echter die van het 'concrete denken' genoemd, omdat we in deze gebieden in min of meer 'concrete' begrippen denken, dat wil zeggen dat ons denken hier objectieve en praktische zaken betreft. Met andere woorden, op deze niveaus is het denken dichter en zwaarder dan het abstracte denken van de ijlere niveaus. Er wordt wel gezegd dat we een lager en een hoger denkvermogen hebben, waarbij het lagere denkvermogen zich aansluit bij het persoonlijk leven, en de hogere het instrument is voor het abstracte denken en de benadering van meer subjectieve of bovenbewuste sferen. Dit 'hogere denken' biedt ons dus de mogelijkheid door te dringen tot het gebied voorbij de grenzen van ons gewone denken. Het is het instrument waarmee we de schil van ons huidige weten doorboren, waarmee we uitbreken naar de gebieden van het bovenbewuste - naar een ruimer besef van de werkelijkheid.

Nogmaals, we zullen dit aspect nader beschouwen wanneer de verschillende technieken van mediteren aan de orde komen. Het zal zelfs het voornaamste onderliggende thema zijn, want het samenspel van de lagere en de hogere delen van het denkvermogen, en het leren naar eigen goeddunken van deze hogere mogelijkheden gebruik te maken, vormen de essentie van het toepassen van meditatie. Nu schets ik slechts een algemeen beeld. We zouden kunnen zeggen dat we de kaart opstellen alvorens het vóór ons liggende gebied te verkennen - de hooglanden die, daarvan hebben onze waarnemingen ons overtuigd, de belofte van verdere ontdekkingen inhouden.

Er is nog een punt dat, voordat we aan ons project beginnen, zo duidelijk mogelijk moet zijn. Wat staat ons voor ogen, wat is ons doel? Zoals de stuurlieden van weleer hebben we, wanneer we erop uit trekken om nieuwe gebieden te ontdekken, niet meer dan een vaag idee van de richting waarin we moeten gaan, en nog veel minder weten we wat we er zullen aantreffen. Maar het doel van onze onderneming kunnen we nauwkeuriger vaststellen. Ons aangeboren gevoel van een meer innerlijk, een hoger, een grootser bestaan, en de steeds door ons gevoelde drang om ons in die richting te begeven en er meer over te ontdekken, vormen, zoals we al hebben gezien, een sterke, hoewel niet altijd onderkende beweegreden; ook zonder in te gaan op de verschillende levensfilosofieën wéten we dat het van waarde is te streven naar inzicht in deze voorvoelde werkelijkheid, en een zo hoog mogelijk bewustzijnsniveau te bereiken. Maar we moeten in gedachten houden dat er verder gelegen doelen zijn. Als wij, door te mediteren, leren het niveau van ons denken te verhogen en het uiterlijke leven in evenwicht te brengen met het innerlijke, doen wij dienst als geleiders van deze hogere, ijlere atmosfeer, als kanalen waarlangs deze atmosfeer in contact komt met het leven van alledag. We herscheppen zowel onszelf als onze omgeving. Steeds meer realiseert men zich de kracht van het denken, én dat het denken een uiterst reële vorm van energie is. Welke mogelijkheden liggen dan niet voor ons open als wij staan aan de poort van het hogere denken! Dat machtige instrument stelt ons in staat verbindingen te leggen met aspecten en hoedanigheden die de samenleving zo hard nodig heeft, en een bijdrage te leveren aan de Nieuwe Tijd, waarover zoveel wordt gesproken en die nog steeds een zo jammerlijk gebrek aan spirituele richting heeft.

Mediteren is dus niet slechts een zich egoïstisch terugtrekken. Het kan een heel werkelijke vorm van dienstbaarheid zijn, een positieve en creatieve bijdrage ten behoeve van onze medemensen. Het is een methode om, achter de schermen, als het ware 'zonder handen te bouwen'. Alles dat op aarde werkelijkheid wordt is daarvóór ontstaan in de wereld van het denken. Daarom moeten we in gedachten houden dat de nieuwe wereld van morgen van uur tot uur wordt opgebouwd door ons denken van vandaag.

Ook wordt wel gezegd dat 'er geen man is die streeft naar het beheersen van zichzelf en zich verruiming van zijn bewustzijn ten doel stelt, zonder dat hij enig effect heeft - in steeds wijdere spiralen - op de wereld om hem heen'. De kracht van het denken, de kracht van het gebed en de invocatie, en de kracht van onze eigen uitstraling zijn alle elementen, die van wezenlijk belang zijn voor wat wij telkens weer aan de wereld bijdragen. Het juiste gebruik van deze krachten is dus een van de grootste uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien, en nu wij ons opmaken om het gebied van het mediteren te verkennen voelen wij in ons zowel het verlangen naar de 'Geheime Plaats' als het hartsvuur dat ons voort zal leiden.


  

2. De wagenmenner


Het lichaam is de Wagen, de zintuigen (de uiterlijke en de innerlijke) zijn de Paarden en de zintuiglijk waarneembare voorwerpen zijn de wegen waarlangs zij gaan. De Paarden moeten in bedwang worden gehouden door de Menner, boeddhi, met behulp van de teugels van manas, terwijl de Heer, die in de Wagen rijdt, de Atman is, het Licht van het Ene Zelf dat alle dingen doordringt.

Sri Krishna Prem
The Yoga of the Katopanishad






De meeste mensen mediteren zonder het te weten, of zonder aan hun manier van denken deze formele benaming te geven. Ieder van ons beschikt echter over enige contemplatieve vermogens, en elk stil peinzen over een probleem, elk denken langs bepaalde wegen is, in ruime zin, meditatie.




De kunstenaar mediteert om een uitdrukkingsvorm te vinden voor zijn inspiratie; de wetenschapsman mediteert over zijn experimenten en ontdekkingen; de staatsman mediteert om de problemen van zijn land tot een oplossing te brengen, de zakenman om zijn bedrijfsresultaten te verbeteren, de arts om de aard van de ziekte van zijn patiënt te achterhalen. We zouden bijna kunnen denken aan het oude rijmpje 'edelman, bedelman, dokter, pastoor', want alle nieuwe concepten, ideeën en idealen, elk werkelijk constructief en effectief handelen moet eerst 'ten einde toe doordacht' zijn in de stille sferen van het denken; en naarmate er meer mentale voorbereidingen worden getroffen 'achter de schermen' zullen de resultaten aan betekenis winnen.




Meditatie, in deze algemene zin, slaat een brug tussen de innerlijke en de uiterlijke aspecten van het leven, tussen het hogere of abstracte denken, ideeën, inspiratie, intuïtie, en de uiterlijke vorm die deze aannemen wanneer ze, door de creativiteit van het concrete denken, op het lichamelijk niveau in praktijk worden gebracht. Het woord 'mediteren' zelf suggereert immers al dat hier sprake is van een mediërend proces dat de twee helften waaruit wij bestaan met elkaar verbindt, een proces dat bemiddelt, waardoor twee aspecten of afzonderlijke factoren verenigd kunnen worden. Meditatie is het middel dat ons in staat stelt vanuit ons concrete denken omhoog te reiken naar het 'bovenbewuste' en een bruikbare verbinding tussen deze twee te leggen.




Misschien is dit al te eenvoudig gesteld, en er zijn natuurlijk bijzondere en meer subjectieve vormen van meditatie, die zich geheel aan deze algemene definitie onttrekken en die voor de gemiddelde mens niet bereikbaar zijn. In feite is alle werkelijke meditatie een nauwkeurige en moeilijke wetenschap, die een hoge mate van toewijding en overgave vergt. Deze voorlopige definitie laat echter zien hoe wij ook nu al meditatieve richtlijnen volgen en de grondslag leggen voor werkelijke communicatie met een innerlijke of hogere wereld, telkens wanneer we worden geconfronteerd met een ernstig probleem of een belangrijke kwestie buiten de sfeer van de min of meer punctuele regelmaat van ons denken.




Het overbruggingsproces, dat zich op die manier met onderbrekingen voortzet, vindt echter ook plaats door de groei van onze mentale vermogens. De gemiddelde mens beschikt tegenwoordig over een veel grotere mentale capaciteit dan enige eeuwen geleden het geval was, zodat een veel subtieler niveau van bedoeling en betekenis binnen zijn bereik is gekomen. Voortdurend wordt dan ook steeds diepgaander denken in stelling gebracht, en onze reacties worden in veel sterkere mate beïnvloed door subjectieve elementen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kennis, waardoor de grenzen van ons bewustzijn worden verruimd en bruggen worden geslagen naar nog onbekende werelden.




Deze expansie is duidelijk een stap voorwaarts op de weg van onze bestemming en is, in weerwil van onszelf, onstuitbaar. Maar soms dralen we te lang, en in dat geval kunnen zich verschillende gevaren voordoen. Een van de grootste gevaren van dit moment is juist onze mentale kundigheid, die ons insluit in een doolhof waaruit het moeilijk ontsnappen is. Ons denkvermogen houdt van activiteit, en naarmate het groter en beter wordt raken we verzeild in allerlei ingewikkelde situaties. Gehoorzamend aan elk verlangen zal het denken werken als een paard; de aloude drang tot gebiedsuitbreiding, bijvoorbeeld, wordt op dit moment tot een laaiend vuur aangewakkerd door onze technische mogelijkheden - die we bijna een 'religie' van het lager mentale leven zouden kunnen noemen.




Steeds vaker raken we, naarmate ons rusteloze denkvermogen het heft steviger in handen krijgt, in de greep van dingen die ons afleiden en die ons, zoals een draaimolen op de kermis, in beweging houden zonder ons ooit ergens te brengen.




Als we daarop alert zijn kunnen we ons van de situatie meester maken; we kunnen ons denkvermogen disciplineren en er op de door ons gewenste wijze gebruik van maken. Maar dikwijls genoeg gebeurt het dat het ons te vlug af is en er met ons vandoor gaat, als een op hol geslagen paard met zijn machteloze berijder. De vraag hoe we ons denkvermogen moeten gebruiken, of we bruggen moeten slaan of slechten - de vraag of zij misschien zelfs gebruik maken van ons - komt in feite neer op de vraag wie de besluiten neemt. Wie bepaalt ons leven? Wie controleert ons?




We hebben gesproken over de uiterlijke en de innerlijke wereld; we hebben ook een uiterlijk en een innerlijk zelf, waarmee we deze werelden bewonen. Het innerlijk Zelf is in mysterie gehuld, zoals het de innerlijke wereld beschermt, en de onderlinge afhankelijkheid van deze twee zelven of 'helften' van ons wezen behoort tot de oudste vraagstukken waarvoor de mensheid zich gesteld ziet. Maar het uiterlijke zelf - waarover wij meer weten en dat we, om die reden, het eerst aan een nadere beschouwing zullen onderwerpen - heeft ook zijn mysteriën; het is, zowel in aanleg als in aard, complex, en wordt niet zo volledig begrepen als men wel geneigd is te veronderstellen.




Het is opgebouwd uit het fysieke lichaam, de emoties en het denkvermogen, die elk hun karakteristieke kenmerken hebben maar geen van drieën waarlijk het 'ik' zijn. Dit zal duidelijk zijn; wij zijn niet ons lichaam, ons denkvermogen, of onze emoties - we handelen, we denken, we voelen door deze drie. Toch staan we niet altijd stil bij het onderscheid, en zijn geneigd ons te vereenzelvigen met een behoefte, een gedachte of een gevoel van tijdelijke aard.




Waarschijnlijk zijn we zelfs verbaasd over wat er zich afspeelt, als we ons aanwennen onze handelingen en onze beweegredenen te onderzoeken en onbevooroordeeld als 'waarnemer' in de coulissen te staan. Al spoedig zien wij dat de verschillende delen van onze zelven zich op verschillende manieren gedragen. Eén deel is misschien vermoeid of lui, terwijl een ander deel overdreven actief is en popelt om uit te breken; één deel is misschien opstandig terwijl een ander heel tevreden is; één deel verlangt een bepaalde gedragslijn te volgen terwijl een ander deel daarvoor terugschrikt, of iets anders wenst. Het denkvermogen kan zich zorgen maken en de emotionele aard kan angstig zijn terwijl tezelfdertijd het zelf zegt dat deze zorgen en deze angst ongegrond zijn.




We zijn het in elk geval niet altijd eens met de verschillende delen van onszelf, en onze pogingen om hun koppige trekjes in toom te houden kosten ons heel wat tijd. Deze elementen of aspecten zijn kennelijk dus niet onze 'zelven'. Als een geïrriteerde ouder, geplaagd door een groepje lastige kinderen, worden we door onze verschillende delen heen en weer gerukt, en dikwijls worden we in uiteenlopende richtingen getrokken, zodat we, als we daarop niet zijn voorbereid, door hun onderlinge conflicten worden afgemat en ons gezag laten ondermijnen.




Om deze situatie het hoofd te kunnen bieden moeten we weten wie dan dat 'zelf, dat 'ik', dat beheersende bewustzijn is. Het eerste gedeelte van het antwoord wordt zichtbaar wanneer we beseffen dat we niet onze zintuigen of onze lichamen zijn, en dat we evenmin ons denkvermogen zijn. Zodra we ze erkennen als delen van het samengestelde geheel dat we zijn, bevestigen we de autonomie van het observerende zelf, en zetten we de eerste stap op de weg naar waarachtige beheersing van, in plaats van beheersing door, onze uitrusting. De epische geschriften van de oude Veda's verbeelden deze situatie dikwijls met de symboliek van de wagenmenner, zijn strijdwagen en zijn paarden. Er bestaan verschillende versies van deze vergelijking; voor ons doel is de meest verhelderende echter die van de wagenmenner als het zelf, de strijdwagen als het leven dat het leidt, en de paarden als de mentale, emotionele en lichamelijke aspecten, de 'lichamen', die de strijdwagen trekken. De vergelijking gaat verder, en we zien hoe Patanjali de teugels - waarmee de wagenmenner zijn paarden stuurt - vergelijkt met de gedachten, het medium waardoor het zelf in verbinding staat met zijn drievoudige natuur.




Ook Plato gebruikt de symboliek van de wagenmenner, en merkt ten aanzien van de paarden op: 'Zoals te verwachten kost het heel wat moeite hen in bedwang te houden!' Deze vergelijking is verhelderend, en het is zinvol er enige aandacht aan te besteden, want zij maakt de uiteenlopende rollen van onze verschillende aspecten duidelijk, en laat zien hoe noodzakelijk het is dat het zelf de zeggenschap houdt - dat de wagenmenner de energieën die voor zijn strijdwagen zijn gespannen beheerst.




Dit alles lijkt voor de hand liggend, maar wie kent niet de momenten dat we die beheersing verliezen en dat een van onze 'paarden' eigenzinnig zijn gang gaat? Als dat gebeurt zijn we geneigd te vergeten dat we onafhankelijk zijn; we vereenzelvigen ons met die - tijdelijk - alles-overschreeuwende drang en laten ons meesleuren. Een droef voorbeeld van afstand doen!




De gelijkenis van de paarden benadrukt het feit dat deze drie aspecten van ons samengestelde wezen vormen zijn van energie; zodra we dit onderkennen zijn we op onze hoede, want wij moeten in de meest letterlijke zin drie vormen van energie in toom houden. Elk van deze elementen heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen - ondeugden en deugden, die wij moeten beteugelen of gebruiken; elk van deze kent zijn eigen driften en neigingen, beweegredenen en eisen, en ook hiermee leren wij om te gaan - we leren hoe ze te neutraliseren of dienstbaar te maken. Het is heel goed mogelijk dat ze ons in uiteenlopende richtingen trachten te trekken; emoties, bijvoorbeeld, houden niet altijd gelijke tred met het denken. Op andere momenten komen het denken en het voelen samen in het geweer in de vorm van angst, bezorgdheid of neerslachtigheid. Dan sleuren zij ons neerwaarts langs ongewone paden, en vergt het grote inspanning ze een halt toe te roepen en weer in bedwang te krijgen.




Onze taak als wagenmenner is er in feite één van evenwichtskunstenaar. Als degene die verantwoordelijk is moeten we kalm standhouden, terwijl we tegelijkertijd afhankelijk zijn van de ons ter beschikking staande energieën of elementen. Hun invloeden moeten worden beoordeeld en op elkaar afgestemd, terwijl wij voortdurend bedacht moeten zijn op - zonder gebukt te gaan onder - hun potentiële 'paardenkrachten'. Voor dit alles is de krachtige hand van de verantwoordelijke, de sturende hand van de wagenmenner die de teugels houdt en die, zich verheffend boven de hoofden van de paarden, de door hen te volgen weg ziet, een eerste voorwaarde.




Een oefening waardoor wij ons deze houding van 'waarnemer' en bestuurder kunnen eigen maken vindt u aan het eind van dit hoofdstuk. Regelmatige toepassing ervan zal een waardevol hulpmiddel blijken te zijn, zowel om het zich in het centrum bevindende zelf te onderkennen, als om de greep die onze lagere natuur op ons heeft te verminderen. Door weloverwogen de positie in het centrum in te nemen en door bewust te bevestigen dat wij het zelf zijn, zullen we eraan gewend raken zonder vooroordelen daar te blijven staan en vandaar uit onze verschillende aspecten te beheren.




Maar de vraag 'Wie ben ik?' hebben wij nog niet beantwoord, en we moeten in elk geval proberen een vollediger beeld te schetsen. Het zou echter niet juist zijn te denken dat we het verhaal tot in alle bijzonderheden zullen horen, zelfs als we ons gedurende ons gehele leven daarmee bezighouden, omdat daarin zowel de innerlijke als de uiterlijke 'helft' van ons wezen betrokken is - zowel het oneindige en eeuwige als het onmiddellijke en individuele. Maar het verhaal is voor ons niet nieuw: het wordt verteld in duizenden volksverhalen en fabels, in heldendichten en mythen, in allegorieën en sprookjes, en vormt, uiteraard, de kern van de meeste religies. Het motief van de twee 'zelven', van de ziel en zijn persona, de Koning en zijn dienaar, of, in modernere bewoordingen, het ruimere en het engere bewustzijn, vinden we in uiteenlopende vormen terug in allerlei leerstelsels, over de gehele wereld.






Uit het aantal en de variëteit van gebeurtenissen en bijzonderheden waarin het hoofdthema is vormgegeven, kunnen wij afleiden dat,





in een vroege fase van de geschiedenis, het concept van een uitwendige ziel het denken van de mens ferm in zijn greep heeft gehouden. Want volksverhalen bieden een getrouwe weergave van de wereld zoals die zich aan het primitieve denken voordeed; en we kunnen ervan verzekerd zijn dat gedachten, die daarin regelmatig terugkeren, ooit eenvoudigweg geloofsartikelen zijn geweest.









Frazer

The Golden Bough




De oude Veda's spreken van 'de twee vogels', de Hoogste Ziel en de individuele Ziel:






Uitgestrekt is Dat, Zijn vorm ondenkbaar;







Toch woont het in het hart van het hart.












Krishna bevestigde dit, met de bekende woorden: 'Met een fragment van Mijzelf heb ik het gehele heelal doordrongen, en Ik duur voort.' Keer op keer wordt hierover gesproken in de gelijkenissen van Jezus - de Heer reizend door verre landen, zijn dienaar werkend in de wijngaard. De essentie ervan vinden we in de gelijkenis van de zuurdesem die in drie maten meel werd gedaan, en in het op hetzelfde thema gebaseerde verhaal van de talenten, vijf, twee en één.




Maar al is het door de eeuwen heen een universele boodschap geweest - waarvan vooral de dichters naar hartenlust hebben gezongen - toch is het verhaal nog steeds niet volledig verteld, het is een verborgen verhaal dat ieder van ons op zijn of haar eigen manier moet ontdekken, dat zich bevindt buiten het terrein van de woorden en buiten onze huidige, welomschreven concepten. We weten slechts dat een echo van het hogere Zelf nog doorklinkt in ons bewustzijn - zoals de vage herinnering aan de innerlijke wereld die, zoals we hebben gezien, sommigen van ons kunnen oproepen. Het 'ik', het fragment van het Ruimere Bewustzijn, heeft nog diep in zich de trilling van het Hoge Zelf waaruit het is voortgekomen. Het is iets dat voor ons niet verloren kan gaan, ook al zal het soms diep verborgen zijn; zoals een naar de thuisbasis terugkerende raket, waarvan de koers wordt bepaald door de bakenstraal waarop hij is afgestemd, moeten wij gehoorzamen aan de oproep onze ketenen af te werpen, ons bewustzijn te verruimen, ons om te wenden en te reiken naar weidsere streken. Men zegt wel dat een mens 'een onsterfelijk Bestaan, een eeuwige God, een deel van de Oneindigheid' is. Zal het dan verwondering wekken dat wij de slachtoffers zijn van een 'goddelijke onvrede'?




De positie van het uiterlijke zelf is niet een gemakkelijke. We dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de aan ons toevertrouwde elementen, maar we zijn niet onafhankelijk. We zijn nog steeds gehoorzaamheid verschuldigd aan het hogere Zelf, dat we soms kunnen herkennen in 'de stem van het geweten', maar dat over het algemeen buiten ons bereik ligt. Zo zijn wij genoodzaakt te leven in de wereld, terwijl wij ons steeds herinneren dat wij niet tot die wereld behoren; wij moeten onze dagelijkse plichten vervullen, maar wij mogen het besef van onze goddelijkheid niet kwijtraken; en, ingesloten als wij zijn door harde, kille feiten en het stoffelijk bestaan, moeten we ons vermogen om sereen daarboven uit te stijgen blijven koesteren.




Naar men zegt is het conflict de weg waarlangs de mensheid de harmonie ontdekt, en wellicht juist omdat deze twee kanten van het bestaan - de uiterlijke en de innerlijke - in aantrekkingskracht met elkaar strijden, worden we tenslotte tot een soort goddelijke wanhoop gebracht. Hierdoor gedreven stijgen wij op, wij reiken naar het hogere Zelf, en tenslotte slagen wij erin om, ondanks alle hindernissen, onze spirituele identiteit te bevestigen. Tallozen hebben dit punt bereikt, en het is niet nodig hen bij name te noemen. Zij zijn echter getuige van wat wij gewaarworden, zij hebben de weg verkend die wij eens zullen gaan, en zij zullen ons hun bemoediging niet onthouden.




Dit brengt ons terug bij het uitgangspunt. Het mediteren biedt ons een rechtstreekse en praktische methode om naar dit 'bovenbewuste' gebied uit te reiken en daarin door te dringen, om onze grenzen te verleggen en om die verborgen vonk van het Goddelijk Vuur aan te wakkeren. Op de diepere - of hogere - aspecten hiervan zullen we in de volgende hoofdstukken ingaan. Maar allereerst moeten we er zeker van zijn dat we ons 'zelf' werkelijk begrijpen en dat we een goed inzicht hebben in het 'ik', dat het coördinerende en beheersende bewustzijn is dat zijn drievoudige natuur gebruikt.




Tegelijkertijd kunnen we, zonder inbreuk te maken op de autonomie van het zelf, een schatting doen met betrekking tot de waarde en de tegenstrijdigheden van de drie elementen. Zo zullen wij, wanneer één ervan dreigt ons mee te sleuren, dit sneller kunnen onderkennen, en zullen we beter in staat zijn ze in te passen in een geïntegreerd geheel, opdat we aan ons doel beantwoorden en onze taken vervullen.




Als de hier volgende oefening de indruk maakt eenvoudig te zijn is dat des te beter; want dat wil zeggen dat wij onze positie als wijze waarnemer hebben ingenomen, en dat wij ons snel naar andere terreinen zullen kunnen verplaatsen. Als de oefening nog moeilijk lijkt moeten we er aandachtig mee aan het werk gaan. Al snel zullen we de vruchten ervan plukken, en we zullen merken dat we ons opstellen als de wagenmenner, in balans, de paarden beteugelend, en dat onze ogen zich richten op onze bestemming.








Oefening in dis-identificatie en herkenning van het centrale zelf








	Zoek een prettige, ontspannen houding en sluit de ogen. Haal rustig adem.

BEVESTIG: 'Ik heb een lichaam, maar ik ben niet mijn lichaam. Mijn lichaam kan in uiteenlopende mate gezond of ziek zijn, uitgerust of vermoeid, het is niet mijn werkelijke 'ik'. Mijn lichaam is voor mij een kostbaar instrument dat mij helpt gewaarwordingen te doen en te handelen, maar het is slechts een instrument. Ik behandel het goed; ik streef ernaar het in goede gezondheid te houden, maar het is niet mijn zelf. Ik heb een lichaam, maar ik ben niet mijn lichaam.'



	BEVESTIG: 'Ik heb emoties, maar ik ben niet mijn emoties. Ze zijn talrijk, tegenstrijdig, onderhevig aan verandering, maar toch weet ik dat ik altijd 'ik' blijf, in tijden van hoop en in tijden van wanhoop, in vreugde en in verdriet, in ergernis en in kalmte. Omdat ik mijn emoties kan waarnemen, begrijpen en beoordelen, en ze daardoor in toenemende mate kan beheersen, sturen en toepassen, is het duidelijk dat zij niet mijn zelf zijn. Ik heb emoties, maar ik ben niet mijn emoties.''Ik heb verlangens, maar ik ben niet mijn verlangens. Ook zij zijn onderhevig aan verandering en zijn tegenstrijdig; afwisselend trekken zij aan en stoten af. Ik heb verlangens, maar zij zijn niet mijzelf.'



	BEVESTIG: 'Ik heb een intellect, maar ik ben niet mijn intellect. Het is meer of minder ontwikkeld en actief; het is ongedisciplineerd, maar het laat zich instrueren; het kan mij kennis verschaffen over zowel de uiterlijke wereld als de innerlijke; maar het is niet mijn zelf. Ik heb een intellect, maar ik ben niet mijn intellect.'



	BEVESTIG - en onderken - nadat het ik zich heeft gedis-identificeerd van zijn fysieke, emotionele en mentale voertuig:
'Ik ben een middelpunt van zuiver Zelf-bewust­zijn.
Ik ben het middelpunt van een Wil, in staat mijn psychologische processen en mijn fysieke lichaam te beheersen, te sturen en te gebruiken. Ik ben het constante, onveranderlijke Zelf.'





Deze oefening is gebaseerd op de technieken die dr. Roberto Assagioli bespreekt in Psychosynthese, en is hier opgenomen met toestemming van de auteur en van de Psychosynthesis Research Foundation in New York.









  3. Een hoge vlucht


Een mens moet enig begrip hebben van het Absolute (...) een herinnering aan de dingen die de ziel waarnam toen zij verkeerde in het gezelschap van God, een mogelijkheid tot ontsnapping uit wat tijdelijk is, naar de gewaarwording van het ware Zijn. Alleen het denken van de filosoof beschikt wat dat betreft over vleugels. Zozeer herinnert hij zich die verblijfplaats van het Goddelijke, dat hij daardoor wordt verlicht.

Plato

Het oog, zo wordt gezegd, moet voor de voeten uitgaan, wij moeten over de grenzen van onze vermogens heenzien. Want hoe zouden we, als dat niet het geval was, kunnen ontdekken welke weg wij moeten volgen om vooruit te komen? Daarom zullen we in dit hoofdstuk onze blik richten op het bovenbewuste, om, voordat we ons zetten tot die nederiger taak die het leggen van de grondslagen voor meditatie is, enig idee te krijgen van de af te leggen weg, van de gebieden - of de rijken - die wij, naar wij hopen, eens zullen verkennen.





De voorzichtigen zullen wellicht menen dat wij voor onze onderneming een verkeerd uitgangspunt kiezen; maar als wij eerst onze blik richten op de voor ons liggende doelen, en de logica en de mogelijkheden daarvan zien, krijgen onze lemen voeten vleugels. Steeds weer is het noemen van een mysterie voor de menselijke natuur het teken om zich boven zijn alledaagse werkelijkheid te verheffen en om te trachten er de verklaring van te ontdekken. Een onbekend land is als een klaroenstoot die tot verkenning oproept; de kracht van de uitdaging heeft, naar het schijnt, telkens weer een magische uitwerking op onze al te trage substantie.





Ook het 'zien' heeft een grote aantrekkingskracht. In zijn ware gedaante is dit noch onduidelijk, noch onbruikbaar, maar beïnvloedt het, als een magneet, ons verborgen middelpunt, en drijft het ons voorwaarts - wekt het wellicht een verborgen kennis van de waarheid, of van het leven, of van het goddelijke. Zoals wanneer wij een touw zouden opwerpen naar een uitstekende rots die wij willen beklimmen, zo biedt het zien ons een verbindingslijn, waarlangs wij tot buiten de grenzen van ons huidige bewustzijn kunnen reiken, in een schitterend moment van verbondenheid met een andere dimensie waarin wij wéten van een andere wereld buiten de vier muren van het alledaagse leven.




In ons allen is het 'zien' een potentiële energie. In mentaal opzicht is het creatief, in emotioneel opzicht stimulerend; in fysiek opzicht maakt het onze krachten bruikbaar voor de door ons gestelde doelen; in praktisch en logisch opzicht functioneert het door ons besef van 'iets hogers' - dat innerlijk besef waaruit al ons opwaarts streven voortkomt. De gedachte dat wij het zien kunnen waarnemen en dat wij daaraan gestalte kunnen geven is de gouden draad die door alle mystieke geschriften loopt. Altijd houdt het verband met spirituele verrichtingen, met het bereiken van een hoog doel, met de herkenning van datgene wat voor ons ligt, dat de kern is van elk spiritueel avontuur. In het verleden heeft men dit, door een buitensporig vertoon van emoties, dikwijls misbruikt, maar het zien hoeft niet gepaard te gaan aan emotionaliteit, en de huidige mentale polarisatie zou tot een intelligente en wetenschappelijke toepassing van deze kalme kracht van belofte en oogmerk aanleiding kunnen zijn.




Het is dus iets dat moet worden gekoesterd, gecultiveerd, zelfs iets waaraan wij ons zonder enig voorbehoud moeten overgeven, willen wij niet in onze schemerwereld verstarren en verstenen. De woorden van de psalmdichter, 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen', vormden een realistische en objectieve uitspraak aangaande zijn bedoeling, en een erkenning van het feit dat het zien gelijk is aan de deuropening waardoor wij de weg aanvankelijk slechts waarnemen, de weg die wij vervolgens, wanneer de verborgen krachten ons voldoende hebben doorstroomd, zullen betreden.




Misschien worden wij gesteund door een licht gevoel van ijdelheid - voortvloeiend uit het vereiste vertrouwen - dat ons doet denken dat wij kleine goden zijn, en dat alles mogelijk is. Ook de hoop stelt ons heerlijkheden in het vooruitzicht. Elke hulp moeten wij met beide handen aannemen, want de strijd van de ziel in ballingschap, op zoek naar de weg die terugvoert naar zijn al-wetende Ouder, is geen gering avontuur. Wij moeten alle ons ter beschikking staande middelen aanspreken, en al onze hulptroepen mobiliseren. Juist deze taak, het vinden van de weg die leidt van het zelf naar het Zelf, zouden wij nauwelijks op ons kunnen nemen als wij niet beschikten over het zien waardoor wij de blik kunnen richten op wat vóór ons ligt. Het zien gaat tevens hand in hand met inspiratie. Nadat het zien ons het vergezicht heeft geboden, strooit de inspiratie haar gaven voor ons uit. Wij krijgen dus, door onze ogen op te heffen, een dubbele portie, en deze gaven van de geest moeten wij zorgvuldig bewaren, om er ons in schraler tijden mee te voeden.




De mogelijkheid bewust door te dringen in de gewoonlijk bovenbewuste gebieden is dikwijls beschreven. Illuminatie is een erkend stadium in de spirituele ontwikkeling, een stadium dat volgt op de stadia van het ontwaken en de loutering. In het Oosten beschouwt men illuminatie als de beloning voor een langdurige en strikte zelfdiscipline en inspanning. Steeds meer wordt illuminatie echter bestudeerd vanuit de wetenschappelijke, psychologische invalshoek, en diegenen die zich in de voorhoede bevinden van de huidige nieuwe psychiatrie erkennen ‘piek-ervaringen’, het ‘doorleefd ervaren’ van een hoge bewustzijnstoestand, voortvloeiend uit de pogingen om tot spiritueel begrijpen te komen, of een vollediger en dieper leven te verwezenlijken.




Al aan het eind van de vorige eeuw is door dr. R.M. Bucke een interessant onderzoek gedaan naar gevallen waarin sprake was van illuminatie. Hij verzamelde, uit het werk van mensen die deze toestand hadden bereikt maar ook van diegenen die de effecten en de veranderingen in de betrokkenen hadden waargenomen, een verrassend grote hoeveelheid materiaal waarin deze ervaring werd beschreven.



Deze ervaringen hadden alle een mentaal, een emotioneel en een fysiek effect. Ze werden gekenmerkt door een intens gevoel van eenwording, of universeel één-zijn, en een besef van het doordrongen zijn van God. Dit wordt verwoord in wat traditioneel wordt beschouwd als een spontane uitspraak van Boeddha tijdens een moment van verlichting:






O wonder der wonderen!





Alle schepselen zijn in wezen Boeddha's,





begiftigd met wijsheid en deugd,





maar omdat hun denkvermogen is verwrongen





door bedrieglijk denken zien zij het niet.













De boeddhistische geschriften bevatten van deze woorden weliswaar verschillende varianten, maar het bovenstaande kan worden beschouwd als een toereikende interpretatie.




Dr. Bucke gebruikte het begrip 'kosmisch bewustzijn' om de verschillende stadia van de verlichting aan te duiden, een begrip dat wellicht te grote mogelijkheden toekent aan de aarde-gebonden mensen, maar dat het ‘boven-individuele’ karakter van de verwezenlijking goed weergeeft. Hij spreekt van het grote en het kleine (of 'onvolmaakte') bereiken van de illuminatie en beschrijft deze toestand als een ‘bewustzijn van de kosmos, dat wil zeggen van het leven en de ordening van het universum'. Tegelijk met dit bewustzijn vindt plaats, zo schrijft hij in Cosmic Consciousness op pagina 3:






(...) een intellectuele verlichting of illuminatie, die zonder meer het individu op een hoger bestaansniveau brengt - die hem welhaast tot lid van een nieuwe soort maakt. Hieraan gepaard gaat een toestand van morele verrukking, een onbeschrijfelijk gevoel van verhevenheid, vervoering en vreugde, een prikkeling van het moreel besef, dat even treffend is, en van grotere waarde, zowel voor het individu als voor de gehele mensheid, als de toegenomen intellectuele kracht. Hiermee samen gaat, wat we zouden kunnen noemen, een besef van onsterfelijkheid, een bewustzijn van eeuwig leven, niet de overtuiging dat dat eens zijn deel zal zijn maar de wetenschap dat dit reeds zijn deel is.









Er zijn verscheidene, welbekende verhalen overgeleverd met betrekking tot deze hoge ervaring van licht, zoals dat van Mozes' afdaling van de berg Sinaï, toen 'hij niet wist dat de huid van zijn gelaat straalde', zodat de Israëlieten 'hem niet durfden naderen'. En wie kent niet de ervaring die Paulus had op de weg naar Damascus? Het zou te ver voeren hier in te gaan op de vele gevallen waarvan de bijzonderheden bekend zijn, en die geen twijfel laten bestaan over de geldigheid ervan. Maar afgezien van de welbekende voorbeelden, de mystieke 'vertalingen' en de ervaringen van goddelijke extase die in alle religieuze kronieken zijn opgetekend, noemt Bucke een groot aantal gevallen van mensen die, los van enige 'religieuze impuls’, deze toestand doelbewust bereikten en hun ervaringen volledig en nauwgezet hebben opgetekend.




Een van deze mensen was Pascal. Een document dat hij in tweevoud schreef en dat na zijn dood werd gevonden, zorgvuldig verborgen in de voering van zijn wambuis - tegenwoordig bevindt het zich in de Bibliothèque Nationale in Parijs - vertelt ons over zijn ervaring van een verheven, persoonlijk licht - 'Vuur', schreef hij met grote letters. De ervaring duurde ongeveer twee uur en werd gevolgd door een allerhoogst gevoel van bevrijding, vreugde en de grootsheid van de menselijke ziel. Zijn leven werd er volkomen door veranderd, zoals we dat ook kennen van vele anderen die de toestand van verlichting hadden ervaren. Hij trok zich vrijwel geheel uit het maatschappelijk leven terug, en velen zijn van mening dat hij zijn beste werk in déze periode van zijn leven schreef.




Dichters hebben, zoals bekend, dikwijls geschreven over de verheven glimp die zij van een andere toestand te zien kregen. Wordsworths verzen, geschreven in Tintern Abbey, zijn daarvan een voorbeeld:






(...) die serene, gezegende toestand







Waarin het liefderijke dat ons eigen is





Ons zacht-aan voortdrijft,





Totdat - de adem van dit stoffelijk gestel





En zelfs 't bewegen van ons menselijk bloed





Zijn wel schier stilgevallen -





Wij, slapende naar ‘t lichaam,





Worden tot een levende ziel.
















Volgens een bepaalde denkrichting zouden Shakespeares sonnetten in werkelijkheid zijn gericht aan zijn eigen Ziel, het 'Kosmisch Besef', en het verlangen van het in ballingschap verkerende zelf tot uitdrukking brengen - dat zelf dat is ingebed in het bewustzijn van de persoonlijkheid en streeft naar eenheid met wat, naar het weet, zijn ware complement is. Het is een interessante suggestie. Wij hebben, wellicht, onnadenkend de beweringen, de beelden en de beschrijvingen van de hand van dichters en grote schrijvers, door de eeuwen heen, aanvaard als niet meer dan fantasie en een uiting van hun zeer ontwikkeld gevoel voor schoonheid. Maar ze zijn méér dan alleen dat, en ze zijn het waard te worden onderworpen aan een diepgaand onderzoek. Dikwijls wijzen ze op een duidelijke, tastbare ervaring met de meer subtiele achtergrond van het uiterlijk leven.




En plots scheen dag bij dag gevoegd te wezen,

of Hij, die alles kan, de hemelruimte

een tweede zon tot sieraad had gegeven,




schreef Dante, en de woorden in Walt Whitmans Leaves of Grass zijn hiervan vrijwel een echo:





(...) één ogenblik,







Een andere zon, onnoembaar, verblindt mij





En alle ooit door mij gekende sferen,





En schitterender, onbekende sferen:





Eén blik in het toekomstig land, het Hemels land.













Zowel Dante als Whitman kenden de verlichting van de hogere bewustzijnsgebieden. De verwijzingen daarnaar zijn in het werk van Whitman talrijk, bijvoorbeeld in zijn boekDemocratic Vistas:






De ziel verrijst, en alle verklaringen, kerken, preken verdwijnen als nevelflarden. Alleen, en stil denken, en eerbied, en aspiratie - en dan straalt het innerlijk bewustzijn, als een nog niet eerder gelezen opschrift, in magische inkt geschreven, aan het besef zijn wonderbaarlijke regels toe. Al vertellen bijbels en verklaren priesters, het is slechts voorbehouden aan de geruisloze werking van het geïsoleerde Zelf om de zuivere ether van de verering te betreden, de goddelijke niveaus te bereiken, en op te gaan in het onuitsprekelijke.











Dit is niet een uiting van emotionele extase, maar een kalme, heldere taxatie van het doordringen van het denkvermogen in boven-normale gebieden of gebieden van bewustwording. Elders in ditzelfde boek brengt Whitman op zeer duidelijke wijze het besef van het Universele Leven tot uitdrukking, dat zozeer een kenmerk is van het bereiken van realisatie op deze niveaus:






En zie! Voor het bewustzijn van de ziel wordt de permanente identiteit, het denken, het iets dat de omvang zelfs van de Democratie, kunst, literatuur etc. gering doet lijken, partieel en meetbaar - iets dat volledige voldoening schenkt (wat deze niet doen). Dat iets is het Al en het idee van het Al, en gepaard daaraan het idee van de eeuwigheid, en van het iets zelf, de ziel, veerkrachtig, onverwoestbaar, altijd glijdend door de Ruimte, elk gebied bezoekend, zoals een schip glijdt over de zee. Nogmaals, zie! Het altijd kloppende trillen in alle materie, in alle geest - het eeuwig slaan, de eeuwige systole en diatole van leven in de dingen - op grond waarvan ik voel en weet dat de dood niet het einde is, zoals wij dachten, maar eerder het begin - en dat niets ooit verloren is of verloren kan gaan, zelfs niet kan sterven, noch ziel noch materie.











Een blik verder terug in de geschiedenis toont ons een klassiek voorbeeld van iemand die deze niveaus heeft bereikt in de persoon van Plotinos, die, ook al beklaagde hij zich erover dat 'schrijven voor mij altijd onaangenaam is', deze verhelderende woorden schreef in een brief aan Flaccus:






Er zijn drie gradaties van kennis - mening, weten en illuminatie (...) Je vraagt me hoe we het Oneindige kunnen kennen? Mijn antwoord daarop is: niet door de rede. Het is de taak van de rede om te onderscheiden en te begrenzen. Het Oneindige kan daarom niet worden opgevat als een onderwerp van de rede. Je kunt het Oneindige slechts bevatten met een vermogen dat superieur is aan de rede, door je te begeven in een toestand waarin je niet langer je eindige zelf bent - waarin je deelgenoot wordt van het goddelijke wezen. Dat is extase. Het is de bevrijding van het denkvermogen uit het eindige bewustzijn. Alleen het gelijke is in staat het gelijke te vatten; als je, op deze wijze, ophoudt eindig te zijn, word je één met het Oneindige. Door de ziel te reduceren tot zijn meest eenvoudige zelf, zijn goddelijk wezen, verwezenlijk je deze eenheid, deze identiteit.







Maar deze verheven toestand is niet blijvend. Slechts nu en dan ervaren we de vreugde die het uitstijgen boven de grenzen van het lichaam en de wereld ons schenkt. Ik zelf ben er pas driemaal in geslaagd dit te verwezenlijken, en Porfyrios zelfs nog helemaal niet. Alles dat ertoe bijdraagt het denkvermogen te zuiveren en te verheffen zal jou bijstaan om dit te bereiken, en de komst en de herhaling van deze gelukkige momenten vergemakkelijken.










We moeten echter niet al te zeer de nadruk leggen op het bereiken van boven-normale of uitzonderlijke bewustzijnstoestanden. De lange weg van de meditatie is een proces van een geleidelijk, stap voor stap groeien in bewustzijn, en ervaringen zoals de hierboven beschrevene kunnen we niet verwachten totdat wij al een flink gedeelte van de weg hebben afgelegd. Laten we ons intussen troosten met de gedachte aan Porfyrios!




Het werkelijk bereiken van deze niveaus is ook een kwestie van evolutionaire ontwikkeling, die - zij het langzaam - op natuurlijke wijze de geleidelijke expansie van het bewustzijn bewerkstelligt. Verlichting kan pas worden bereikt als wij voldoende zijn geëvolueerd en in onszelf verheven, want ‘alleen het gelijke is in staat het gelijke te vatten’, zoals Plotinos schreef. Met andere woorden: wil herkenning van de hogere trillingen van de meer subtiele niveaus mogelijk zijn - mogelijk gemaakt worden - dan moet onze eigen trilling in voldoende mate toenemen.




Hierdoor kunnen wij dergelijke onthullingen en ervaringen zien in hun juiste verhoudingen. Zij geven slechts blijk van stadia langs de weg, stadia van verschillende orde; voordat we een daarvan waarlijk kunnen leren kennen en in ons opnemen moeten we de grondslag leggen, dat wil zeggen, de processen doormaken die, met mystieke termen, het Ontwaken en de Loutering worden genoemd. Wellicht noemen wij deze stadia liever Herkenning en Verfijning; dat wil zeggen, herkenning van het zelf, want ‘kennis van het zelf is de absolute en meest wezenlijke grondslag voor kennis van de Waarheid', zoals Paul Brunton schrijft (die, naar we uit zijn werk kunnen afleiden, uit ervaring spreekt), en verfijning, of transmutatie, van onze substantie - fysiek, emotioneel en mentaal. Maar de eigenlijke taak waarmee wij zijn belast blijft dezelfde, en we mogen geen werkelijke ervaring van de hogere gebieden verwachten - het zij nogmaals gezegd - totdat we in elk geval in zekere mate deze eerste stadia hebben bereikt.




Laten we, opdat de kennelijk grote afstand die ons van dit hoge resultaat scheidt ons niet de moed ontneemt - terwijl juist het pionierswerk van hen die ons zijn voorgegaan ons zou kunnen aanmoedigen - ons wenden tot de moderne psychologie, waaruit wij eveneens enige aanmoediging kunnen putten. Diegenen die, in dit wetenschapsgebied, wat verder vooruit kijken beseffen niet alleen dat er een hoger 'Zelf' bestaat, maar ook dat hierin een verborgen kracht ligt die ten behoeve van het individu kan worden aangewend. Net als in het geval van de ontdekking van sommige planeten is het de uitwerking of de aantrekkingskracht van een of andere onbekende invloed, waardoor de aandacht werd gericht op het bestaan van een verborgen bron van kracht of aantrekking.




Men erkent dus, op grond van waarneming, zo niet persoonlijke ervaring, dat een dergelijke hoogste staat een enkele maal kunnen voorkomen en een enorme crisis zijn in het leven van de betrokkene, die dikwijls niet weet wat er gebeurt en niet over voldoende kennis beschikt om de situatie te kunnen hanteren. Deze toestanden van verhoogd bewustzijn, door Maslow en anderen 'piekervaringen' genoemd, zijn natuurlijk niet van dezelfde orde als de categorie van de illuminaties die eerder in dit hoofdstuk werd besproken, maar we kunnen ze zien als een indicatie van een grotere gevoeligheid en een hogere afstemming. We moeten ze op intelligente wijze begrijpen, en er intelligent mee omgaan, vooral omdat ze veelvuldiger voorkomen nu de mentale vermogens en de bewustwording van de mens steeds sneller toenemen.




In vroeger tijden werden deze ervaringen gemakkelijker aanvaard; de religie bood de mensen voldoende achtergrond om er een 'referentiekader' aan te ontlenen, en zij brachten zichzelf bereidwilliger en vollediger in toegewijde harmonie met de verlichting die uitging van de hogere invloeden waarmee zij in aanraking kwamen. Tegenwoordig is voor jonge mensen het besef van het subjectieve en van de hogere of innerlijke drang dat hen soms overkomt dikwijls een bron van verwarring. Zij beschikken niet over kennis van de subtielere gebieden en over slechts weinig geloof in spiritualiteit, die hen tot steun zouden kunnen zijn, en zij zijn daarom niet in staat de toestand waarin zij zich soms bevinden te begrijpen - een toestand van werkelijke afstemming op hogere trillingen.




Pioniers op dit gebied spreken steeds vaker van hoogte-psychologie, en hebben een aanvang gemaakt met het bestuderen van de bovenbewuste functies, zoals intuïtie, inspiratie en hogere creativiteit. Door dr. Roberto Assagioli, op dit gebied één van de meest eminenten, wordt dit ook wel 'Spirituele Psychosynthese' genoemd. Het is op dit punt wellicht zinvol het aan zijn boek Psychosynthese ontleende mensbeeld te bestuderen.




Dit mensbeeld kan ons meer helderheid bieden met betrekking tot de verschillende gebieden die in dit werk over meditatie ter sprake komen, en voortvloeiend daaruit de mogelijke baan van het bewuste zelf, het 'ik’, de 'waarnemer' verduidelijken. Het geeft aan wat we het psychologische gestel van de mens zouden kunnen noemen. Elke tweedimensionale figuur van een dergelijke 'meerdimensionale' werkelijkheid is uiteraard fragmentarisch en ontoereikend, en het mensbeeld is dus slechts bij benadering een weergave van de terreinen van het psychologisch leven, met andere woorden van de gebieden waarin wij functioneren, waaraan wij onze motivatie, onze indrukken, onze impulsen en allerlei invloeden ontlenen, en waarin wij, naar we mogen verwachten, kunnen doordringen. Op basis van dit mensbeeld zullen wij ons misschien een duidelijker voorstelling kunnen maken van wat wij ondernemen wanneer we gaan mediteren, en zullen wij tot het besef komen dat mediteren een in veel opzichten wetenschappelijk proces is, en niet slechts een religieuze oefening en wat negatieve reflectie, zoals men altijd heeft gedacht.




[image: afbeelding mensbeeld]





Dit mensbeeld laat ons zien dat het bewuste 'Ik', dat deel van ons zelf dat de leiding heeft en dat, zoals we in het voorgaande hoofdstuk hebben gezien, waarnemer en bestuurder moet worden, het middelpunt vormt in het veld van bewustzijn. Dit is op zijn beurt gelegen in wat het 'middelste onbewuste' wordt genoemd, het gebied dat voor het bewustzijn het gemakkelijkst toegankelijk is en waar onze verschillende ervaringen worden verwerkt. Het lagere onbewuste is uiteraard het gebied van de diepere en meer primitieve aandriften, neigingen, complexen en motieven, en het gebied waar de door ons verdrongen gevoelens sluimeren.





Boven het 'middelste onbewuste' vinden wij het 'hoger onbewuste' of bovenbewuste, en vanuit dit gebied ontvangen wij onze hogere ingevingen, inspiratie en spirituele impulsen. Dit is het gebied waarin we door middel van meditatie trachten door te dringen. Hier komen wij in aanraking met invloeden en energieën van een meer subtiele of meer spirituele trilling, in dit gebied vinden wij het hogere Zelf of de Ziel, en hier kunnen wij tenslotte, wanneer wij het vermogen hebben ontwikkeld ons ermee te identificeren, de verlichting bereiken.




Over de realiteit van dit 'Ware Zelf, dit permanente middelpunt, schrijft Assagioli in Psychosynthese:






Er zijn verschillende manieren waarop het werkelijke bestaan van het Zelf kan worden vastgesteld. Heel wat mensen hebben, meer of minder tijdelijk, een bewuste realisering bereikt van het Zelf; het is voor hen met een even grote mate van zekerheid iets reëels als ervaren wordt door een ontdekkingsreiziger, die een tevoren onbekend gebied heeft betreden. Vermeldingen van zulke ervaringen kan men aantreffen in Bucke’s Cosmic Consciousness in Ouspensky's Tertium Organum, in Underhills Mysticism, en in andere boeken. Het besef van het Zelf kan men ook bereiken door gebruik te maken van bepaalde psychologische methoden, waaronder Jungs 'individuatieproces', Desoille’s 'Rêve éveillé', technieken van Raja Yoga, etc.







Een verdere bevestiging vinden wij bij filosofen als Kant en Herbart, die een duidelijk onderscheid maken tussen het empirische ego en het noumenale of ware Zelf. Dit Zelf staat boven, en wordt niet geraakt door, de stroom van gedachten en gevoelens noch door lichamelijke condities; het persoonlijke bewuste zelf moet men beschouwen als niet meer dan een afspiegeling, als een 'projectie' ervan op het vlak van de persoonlijkheid.







In het huidige stadium van het psychologische onderzoek is er weinig met zekerheid over dit Zelf bekend, maar het belang van dit synthetiserend centrum rechtvaardigt zeer zeker verder onderzoek.







(...)







Alle hogere manifestaties van de menselijke psyche, zoals creatieve verbeelding, intuïtie, aspiratie en genialiteit, zijn feiten, die even reëel en belangrijk zijn als de geconditioneerde reflexen, en die daarom even goed onderzocht en even wetenschappelijk behandeld kunnen worden.















Dit alles laat ons zien dat meditatie niet een onduidelijke, of negatieve, poort is die toegang geeft tot wazige sferen. Het is een positieve methode om te kunnen werken in het bewustzijn en om door te dringen in tot nu toe onontdekte gebieden van het bovenbewuste. Het is een methode die ons in staat stelt de krachten van ons denkvermogen op een verticale manier te gebruiken in plaats van op een horizontale - om de tocht omhoog te ondernemen, en niet langer eindeloze, onbetekenende cirkels te ontwerpen en te construeren op de gebieden van de ons omringende omgeving.




Het mensbeeld kan, wanneer wij op meditatie-avontuur gaan, dienst doen als een algemene kaart, maar het heeft wel wat weg van de oude zeekaarten, die een - dikwijls weinig nauwkeurige - schets gaven van de kustlijn, maar de gebruiker in het ongewisse lieten over de daarachter liggende bergen en dalen. Die moeten wijzelf in kaart brengen, terwijl wij langzaam voortreizen door het ruime land van de mentale niveaus - het hoogland dat ons tenslotte zal voeren tot het hof van het hogere Zelf - de plaats waarvan wij, in onze hogere momenten, weten dat die ons 'thuis’ is.




Een van de voornaamste factoren hierin is dat we dit slechts kunnen bereiken als geïntegreerde eenheid, dat wil zeggen als individu waarin de drie 'paarden' voor de wagen zijn gespannen en op de juiste plaats gehouden worden, en waarin het bewuste zelf, het 'ik' goed in evenwicht is als de waarnemer, de bestuurder, de controleur, de wagenmenner. Om nogmaals Assagioli aan te halen: 'Het is door samenwerking, door het synthetisch gebruik van alle menselijke functies dat we kunnen slagen - hetzij op het gebied van het kenvermogen, hetzij in ons handelen.'




Dit houdt in dat alle delen van ons zelf aan het ware mediteren bijdragen. Niet alleen het denkvermogen moet zich hierop toeleggen, maar ook de emotionele natuur moet, door haar oriëntatie en haar verlangen of toewijding, gehoorzaam dienen, evenals de fysieke hersencellen. De eerdergenoemde stadia op de weg - het Ontwaken of de Herkenning, en de Loutering of de Transmutatie - vormen hiertoe de inleiding, de noodzakelijke voorbereidende stadia. Hun taak is het ons uit ons zelfgenoegzaam gedommel wakker te schudden, een opwaarts streven teweeg te brengen; zij moeten de drievoudige natuur zuiveren en verheffen, en ervoor zorgen dat deze, als één geheel, voldoende in harmonie is.




Dit alles wordt niet in één dag tijd bereikt, maar - laat dit ons een hart onder de riem steken - het meeste ervan ligt al achter ons; wij voelen immers al de drang om ons toe te leggen op het zoeken naar het hogere Zelf? De volmaaktheid, het behalen van een volledige overwinning, ligt waarschijnlijk nog ver vóór ons, en onze pogingen zullen er dikwijls in resulteren dat wij, ten prooi aan onze substantie, terugvallen. Maar het is van wezenlijk belang dat wij het proberen, en het aan onze lagere natuur opleggen van enige discipline dient niet alleen om haar onder controle te houden, maar is een bevestiging van ons individuele recht de enige te zijn in het middelpunt met een gevoel voor richting, en met een innerlijk, subjectief doel voor ogen.




In de nu volgende hoofdstukken zullen wij dieper ingaan op de technieken en de aspecten van het mediteren, die als reis-instructies kunnen dienen. Maar laten we ons, voorzichtig en diep in ons hart, eerst een oordeel vormen over onze toestand, het gebied overzien dat zich voor ons uitstrekt, en laten we in herinnering roepen hoe velen hun weg gevonden hebben naar die ver gelegen plaatsen; zij lieten, ook al ondernemen nog slechts weinigen de reis, wegwijzers voor ons achter.




Aan de visie kunnen we dus enige getuigenverklaringen toevoegen. De visie van anderen zal uiteraard nooit de waarde hebben van de getuigenis van onze eigen ogen, maar dat zij erin zijn geslaagd door te dringen moet ons gerust stellen, moet ons sterken en inspireren. We kunnen ons nu indenken dat we ons niet laten meeslepen door een gril van onze fantasie, maar dat we een door anderen vóór ons gebaande weg betreden - een weg die sinds mensenheugenis bekend is - een weg die sommigen van ons zal voeren tot de Verlichting, maar ons allen zal leiden naar onze Ziel.









  4. Op de grond


De stilte is waarlijk het attribuut van God, en zij die Hem langs die weg zoeken, ontdekken zonder uitzondering dat mediteren niet de droom, maar de werkelijkheid van het leven is; niet de illusie, maar de waarheid; niet de zwakte, maar de Kracht.

James Martineau




Nu wij onze vleugels hebben uitgeslagen en indirect iets hebben opgevangen van wat door anderen werd gezien, moeten we een begin maken met het banen van onze eigen weg van stilte. Hoewel er veel vormen van meditatie zijn en mediteren volgens uiteenlopende methoden wordt onderwezen, wijken zij wat betreft de eerste stadia niet veel van elkaar af; en omdat dit boekje min of meer een gids voor beginners is, is het wellicht zinvol eerst enige aandacht te besteden aan de algemene voorbereidingen en de problemen waarmee men veelal wordt geconfronteerd.





Het is tegenwoordig niet eenvoudig een ruimte te vinden om te mediteren, vooral niet voor jonge mensen met een gezin. Het is misschien moeilijk een rustig plekje te vinden, laat staan een plaats waar men alleen is. Een zekere mate van afzondering is echter noodzakelijk - een punt, zowel in tijd als in ruimte, waar we normaal gesproken niet gestoord kunnen worden en waar we, in elk geval gedurende enige tijd, met rust gelaten worden. Dit is belangrijk omdat we, als we weten gestoord te kunnen worden en voortdurend alert zijn om ons niet te laten overvallen, ons niet werkelijk kunnen concentreren en niet méér kunnen doen dan ons richten tot de hogere krachten en een of andere vorm van mantra of gebed opzeggen.





Dit is echter een universeel probleem, en we moeten ons er niet door van ons stuk laten brengen; we moeten van de omstandigheden maken wat ervan te maken valt, in de wetenschap dat de eenzaamheid van de kluizenaar niet langer binnen ons bereik ligt. Iemand heeft zelfs opgemerkt dat het op de buitenwereld georiënteerde leven van vandaag de dag, met het daaraan inherente lawaai en de spanning en het gebrek aan afzondering, voor de aspirant een zeer belangrijke proef is, en dat moderne 'discipelen' een tweeledig leven moeten leiden, dat zij tegelijkertijd moeten vasthouden aan de oriëntatie op het innerlijke én moeten voldoen aan de eisen van het uiterlijke.




We moeten ons daarom onze eigen kapel bouwen, waar en wanneer we kunnen, in verborgen ogenblikken en op geheime plaatsen, want slechts weinigen van ons zullen zoveel tijd aan meditatie kunnen besteden als zij zouden willen. Als wij niet de beschikking hebben over een kamer waar wij niet worden gestoord, dan kan zelfs een hoekje een plaats van meditatie worden, als wij er regelmatig gebruik van maken en er misschien een paar voorwerpen neerzetten om de bijzondere bestemming ervan aan te duiden en de sfeer ervan in stand te houden. Boeken, bijvoorbeeld, zijn geladen met de kracht van de erin tot uitdrukking gebrachte gedachten, en kunnen daarom, als die gedachten de juiste richting volgen, uitnodigen tot denken en bespiegeling. Ook een schilderij kan een tastbare invloed uitoefenen, het kan ons inspireren, of kalmeren, of een spirituele stimulans vormen. Ook een symbolisch voorwerp, zoals een beeldje van de mediterende Boeddha, of een kaars, of een bloem, of een brandend wierookstaafje - wat ook maar bij ons, persoonlijk, de suggestie oproept van het innerlijk leven waarmee we trachten in harmonie te komen, het zal bijdragen aan de sfeer waarin wij het beste kunnen mediteren.




Dergelijke dingen kunnen een kwaliteit of een trilling overbrengen, die ons niet alleen helpt in de juiste gemoedstoestand te komen, maar bovendien de sfeer van onze gehele omgeving mede bepaalt en het 'klimaat' ervan verbetert. Als we echter niet de beschikking hebben over dergelijke hulpmiddelen - sommigen hebben er zelfs geen behoefte aan - zal het dagelijks op dezelfde plaats mediteren bijdragen aan het opbouwen van een geschikte sfeer. Langzamerhand zal een uitstraling van meditatieve hoedanigheid ontstaan, zodat we, als we er binnengaan om er aan het werk te gaan, de beschermende en sturende kracht ervan zullen voelen. Een vergelijkbaar gevoel - maar op veel grotere schaal - komt over ons wanneer we een oud kerkgebouw betreden, en er de eeuwen van gebed bespeuren.




Het is dus goed zo mogelijk steeds op dezelfde plaats te mediteren. Natuurlijk kunnen we de tijd benutten die we doorbrengen in treinen en bussen, en allerlei andere momenten die we aan de greep van de dag hebben kunnen onttrekken - en dat is van onschatbare waarde. Maar als wij ons rustig willen wijden aan het innerlijk terugtrekken, en als wij willen leren hoe wij de Overziel het best kunnen benaderen, is het van belang dat wij de beschikking hebben over een aparte ruimte die wij reserveren voor het verticaal denken, en die wij vullen met de trilling van meer subjectieve gebieden. Als wij in deze ruimte niet alleen mediteren, maar ook lezen en studeren, zal zij al snel een heilige plaats worden, een wijkplaats, waar wij ons kunnen terugtrekken, waar wij ons kunnen koesteren in kracht en troost en waar wij ons los kunnen maken van de rest van de wereld, als wij daaraan behoefte hebben.




Het idee om een 'ruimte' te scheppen waar we kunnen mediteren doet misschien wat al te mystiek en devoot aan, maar in feite is het, vanuit spiritueel standpunt bezien, een goede suggestie, gebaseerd op een innerlijke, subtiele wet. Sfeer wordt teweeggebracht door denken, en voorwerpen kunnen een spirituele trilling bezitten. Dat was aan de leidsmannen van alle grote religies bekend. Misbruik heeft er soms toe geleid dat bepaalde conventies werden afgeschaft, maar de toepassing ervan als hulpmiddel tot spirituele benadering wordt al ingezien en aangewend sinds Mozes de Israëlieten opdroeg de tabernakel te bouwen, ja zelfs sinds de tempels van vroegere religies verrezen.



Maar al dragen deze dingen ertoe bij dat wij onze aandacht opwaarts richten, we moeten de waarde van voorwerpen of omgeving niet overdrijven. Hoe groot hun aantrekkingskracht ook is, ze vormen slechts de achtergrond voor het werk dat wij willen gaan doen. Sommige mensen geven er de voorkeur aan buitenshuis te mediteren, op een plaats waar het mooi is, midden in de natuur en ver van de 'wereld'. Een dergelijke plaats kan ongetwijfeld een gevoel van vrijheid en eenheid met het Oneindige geven, en er is een meer heldere ether om in te mediteren als wij niet worden beïnvloed door het denken van anderen. Er zijn echter mensen die dit te verstrooiend vinden voor specifieke meditatie, en die door een besef van uitgestrektheid worden gehinderd in hun concentratie.




Maar er schuilt nog een addertje onder het gras: we zullen ons misschien te veel door de schoonheid laten meevoeren, zodat wij de daardoor teweeggebrachte verrukking ten onrechte aanzien voor een werkelijk doordringen in spirituele sferen. Het is van belang het verschil te onderkennen tussen het opgaan in schoonheid of devotie of de vervoerende uitwerking van muziek en andere emotionele stimuli enerzijds, en de beoefening van meditatie als een proces om met behulp van het denkvermogen een ruimer bewustzijn te verwerven anderzijds. De beginneling maakt dikwijls deze vergissing, en hij moet goed opletten wil hij er zeker van zijn dat hij het juiste evenwicht behoudt tussen de aspiratie van het hart en de beweegreden van het denken, zonder zich door een van de twee uit balans te laten brengen.




We zullen hierop later uitvoeriger ingaan, wanneer we de verschillende vormen van meditatie, de technieken en de benaderingswijzen bespreken. Van het begin af aan moet het ons echter helder voor ogen staan dat het doel niet is een emotionele verrukking, noch een gedachteloos opgaan in het Oneindige, en dat we ons niet moeten laten meeslepen door schoonheid - hoe prachtig ook.



Het tijdstip waarop wij mediteren zal afhangen van ons individuele levenspatroon, en van de momenten waarop het rustig is - als het dat ooit is. Over het algemeen echter is het ideale tijdstip om ons te wijden aan het innerlijk leven het begin van de dag. De vroegste uren van de dag zijn rustiger dan de overige, de ether is nog niet vervuld van rumoer en beweging. Het uur van de dageraad, dat aan het ontwaken van de wereld voorafgaat, is een magisch moment om de verbinding tot stand te brengen tussen de twee gebieden van ons bestaan - het innerlijke en het uiterlijke, de bron en de verschijningsvorm, het spirituele en het fysieke, energie en vorm. De traditie wil dat het in de vroege mysterie-scholen verboden was tijdens het uur van de dageraad te slapen, en dat bij zonsopkomst alle neofieten verdiept moesten zijn in spirituele oefeningen.




Een tweede reden om de dag met meditatie te beginnen is dat ons denkvermogen dan nog betrekkelijk stil is. Het wordt nog niet belaagd door de talloze vragen en eisen die op ons afkomen zodra de dag begint, en het is nog niet beroerd door de ontelbare gedachten die, als de concentratie niet sterk is, elke poging tot meditatie verstoren. Vooral voor beginners is de vroege ochtend daarom het meest geschikte tijdstip om het denkvermogen stabiel te houden en te laten gehoorzamen aan de wil.




Een nog belangrijker reden (die ons aanvankelijk wellicht zal ontgaan) om in de vroege ochtend te mediteren is dat het ons oriënteert, en ons een hoeveelheid energie verschaft die ons gedurende de dag sterkt en evenwicht schenkt. Het mediteren brengt ons in contact met innerlijke krachten die onze spirituele positie bevestigen, en na enige oefening zal het ons toeschijnen alsof we de mantel van de Ziel om onze schouders slaan alvorens de ongemakken van de dag tegemoet te treden.




Als meditatie in de ochtend niet mogelijk is, is de vroege avond een goede tweede keus. Het uur van zonsondergang is een moment van rust met een heel eigen potentieel. Er wordt wel gezegd dat zich bepaalde chemische veranderingen voordoen als de zon ondergaat en de duisternis de plaats inneemt van het kloppend leven van de dag. Het is in ieder geval een tijdstip waarop het tempo trager wordt, waarop de ademhaling van de wereld aan verandering onderhevig lijkt en het grote Kosmische Ritme in de gehele natuur voelbaar wordt, een ritme waarnaar alleen de mens niet luistert. In dit uur raakt het denkvermogen gemakkelijker in innerlijke rust en in harmonie met die hoedanigheid van magische metamorfose die de schemering over de wereld brengt.




Een van de Meesters van het Oosten heeft verteld hoe de Wereld-Leraar - die in het Westen Christus wordt genoemd - elke dag bij zonsondergang onder een grote pijnboom staat, en zijn zegen geeft aan de hele wereld. Misschien vangen we dus, door ons tijdens zonsondergang in te stellen op meditatie - al is het slechts een enkel moment van overpeinzing - iets op van een spirituele trilling die, voor welk oor dat horen wil, over de aarde gaat.




Ook ritme is iets waarvan we de waarde zouden moeten inzien. De mens is merkwaardig gehecht aan gewoonten, en er blijven al snel 'groeven' van uiteenlopende waarde achter in ons onbewuste, of liever in het middelste en het lagere gebied van het onbewuste (zie het diagram in hoofdstuk 3). Zoals de meeste andere levende wezens vervallen wij gemakkelijk in gedragspatronen. Ons denkvermogen, onze emoties, onze hersencellen reageren al snel overeenkomstig de wijze waarop ze door ons zijn 'geprogrammeerd', en houden zich vervolgens automatisch aan deze richtlijnen, waarbij de directe invloed in de vorm van discipline of instructies van het centrale zelf afneemt.




Dit houdt in dat we, als we gewoonten 'programmeren' die het spirituele zelf tot ontwikkeling moeten brengen, deze natuurlijke geneigdheid kunnen uitbuiten, waardoor we heel wat omwegen, die het gevolg zijn van weerstanden en conflicten in onze verschillende delen, kunnen vermijden. De gewoonte om in de ochtend te mediteren zou heel goed een eerste poging tot 'programmeren' kunnen zijn, waarvan we al na een korte proefperiode de resultaten zien. De gewoonte om onze aandacht opwaarts te richten, om ons hart te wijden aan het goede, wordt al snel een ingebouwd ritme dat ons elke dag weer oriënteert. Een van de grote leraren uit het Oosten heeft eens gezegd dat deze gewoonte 'de gehele lagere mens opnieuw kan polariseren' en hem met een krachtige beweging het pad van de discipel kan doen inslaan.




Maar welk uur wij ook kiezen voor meditatie, we moeten streven naar regelmaat. Deze regelmaat wordt een helpende factor, een kalme, stabiele, maar dwingende kracht. Gewenning maakt het ons gemakkelijker te gaan mediteren, totdat we het gevoel krijgen dat we, zonder meditatie, incompleet zijn. Zo worden de twintig of dertig minuten die we hiervoor hebben uitgetrokken meer dan alleen maar een spirituele discipline, en belangrijker dan een taak die we menen te moeten vervullen. Het mediteren krijgt in ons leven de plaats van een dagelijks sacrament, dat ons in harmonie brengt met het ritme van de wereld.




Maar na al deze aandacht voor onze omgeving: wat doen wij met onszelf? Hoe pakken we het mediteren aan? Waarmee moeten we beginnen? Welke houding moeten we kiezen? Hoe moeten we denken?




Onze houding is van belang in die zin dat zij - evenals de voorwerpen waarmee wij ons omringen - bijdraagt aan een kalme, niet verstoorde stemming. Wij moeten daarom een gemakkelijke houding kiezen, zodat de spieren niet vermoeid raken of pijnlijk worden en onze aandacht vragen als onze gedachten elders zouden moeten zijn. We streven er niet naar het uithoudingsvermogen te evenaren van de Tibetaanse monniken, die onder de meest grimmige omstandigheden in meditatie verzonken kunnen blijven; evenmin gaat het ons erom het lichaam te onderwerpen, zoals de woestijnheremieten en de heiligen van de christelijke Kerk doen. Dat is van een geheel andere orde, en voor ons huidige werk niet van belang. Waar het ons nu om gaat is meditatie, een doel dat we niet kunnen bereiken door te gaan zitten op een spijkerbed!




We moeten ons echter ook niet laten neervallen in een gemakkelijke stoel. Als we lui achterover leunen vragen we erom in slaap te vallen. Ook een liggende houding is niet juist, want het is onze bedoeling alert te zijn. Wanneer wij rechtop zitten valt het ons gemakkelijker helder te denken en ons dynamisch op te stellen. Bovendien maakt een zittende houding het vrij circuleren van bepaalde stromen mogelijk, en is het meer in overeenstemming met onze 'opwaartse' oriëntatie.




Wij moeten daarom een houding zoeken die gemakkelijk is, maar in balans. Hoewel de lotuszit niet voor iedereen een prettige houding is, kunnen we die als voorbeeld nemen. Zonder ons in te spannen houden we een rechte rug, en blijft ons hoofd in evenwicht; de schouders worden niet belast door het gewicht van de armen, de handen zijn in rust, en de door de benen gevormde basis voor de zithouding verankert het gehele lichaam, zodat het, ook in de hogere stadia die yogi's bereiken, door de volmaakte balans stabiel blijft.





De zittende houding zoals afgebeeld op veel Egyptische reliëfs is voor de westerse mens een goed alternatief. Om recht te blijven zitten kunnen we de rug steunen, de voeten zetten we recht op de grond, en de handen leggen we ontspannen op de benen. Ook hier geldt dat, welke houding we ook kiezen, het van belang is altijd dezelfde houding aan te nemen. Het onbewuste legt associaties met houdingen; liggen wordt geassocieerd met slapen, bijvoorbeeld, en een knielende houding met gebed. Onze meditatie-houding zal dus in ons onbewuste een bepaalde betekenis krijgen, en ertoe bijdragen dat we snel in de juiste meditatieve toestand geraken.




De eerste opzettelijke handeling die wij verrichten nadat wij onze houding hebben ingenomen is het ontspannen. Let in dit verband op het woord 'opzettelijk', omdat van nu af aan elke door ons verrichte handeling een doelbewuste wilsdaad moet zijn. Werkelijke meditatie is niet een passief wegzinken in dagdromerij - laten we dat steeds goed voor ogen houden. Het is een positieve, zorgvuldig gerichte, en heel wetenschappelijke methode om volgens de spirituele wetten te werken met het onbewuste.




Een groot aantal boeken en methoden staat diegenen ter beschikking die nader op het onderwerp ontspanning willen ingaan. In dit verband volstaat een eenvoudige en snelle techniek om alle spieren te ontspannen; we zullen van de voor het mediteren uitgetrokken tijd niet meer dan noodzakelijk is besteden aan gedachten over het fysieke lichaam.




We moeten echter voorkomen dat spanning komt opzetten. Als wij ons concentreren hebben we de neiging ons voorhoofd te fronsen - zelfs onze handen samen te knijpen en met onze tanden te knarsen! Dit draagt niet bij tot de door ons gezochte kalmte en het alles doordringend gevoel van welzijn dat meditatie zou moeten geven. Het kan zelfs schadelijk zijn, omdat het leidt tot stress en vermoeidheid. Een korte, maar gerichte ontspanningsoefening, met een moment van aandacht voor alle potentiële 'lastposten', van het voorhoofd en de ogen tot de voeten, is dan ook een verstandig begin. Na een poosje zal dit een automatische en eenvoudige procedure worden, die minder dan een minuut in beslag neemt, maar in eerste instantie is het de moeite waard enige zorgvuldigheid in acht te nemen.




Ook het vertragen van de ademhaling heeft een ontspannend effect. Rustig uitademen terwijl we, telkens wanneer we de borst- en buikspieren ontspannen, 'vrede' of een ander kalmerend woord denken - indien mogelijk zelfs hardop zeggen - zal een gecombineerde rustgevende handeling blijken te zijn. Het ontspanningsproces wordt ondersteund door het ritme van de ademhaling en door het effect dat woorden en geluiden op het onbewuste hebben.




Naarmate onze ademhaling rustiger en trager wordt gaat het gehele systeem trager functioneren. De fysieke ontspanning was slechts een inleiding, nu moeten we de emoties en het denken tot rust brengen. Gezien ons doel, het bereiken van sereniteit, moeten we echter het uitademen niet zo lang rekken dat het onaangenaam wordt, of de adem zo lang inhouden dat dit een gevoel van gespannenheid geeft. De opzet is een rustig, traag ritme te bewerkstelligen dat het gehele systeem stabiliseert, en ons de vrijheid geeft voort te gaan. Het is in dit stadium niet juist het mediteren gepaard te laten gaan met uitgebreide ademhalingsoefeningen, die gevaarlijk kunnen zijn. Beginners kunnen zich beter niet inlaten met de omslachtige methoden die in het Oosten dikwijls worden toegepast. Voor een westerse aspirant zijn die niet verstandig.




We kunnen echter, evenals bij het ontspannen, een eenvoudige methode volgen die ons fysiek, emotioneel en mentaal tot rust zal brengen en de aandacht zal richten op een ritmische kalmte. Tel bij het inademen rustig van een tot acht, of tot tien, en doe dat ook tijdens het uitademen; deze oefening helpt ons die kalmte te bereiken, en door haar acht tot tienmaal te herhalen zullen we ons de gewoonte van het ritme eigen maken. Voorlopig is dit voor het doel dat wij ons gesteld hebben voldoende.




We zullen in een later stadium terugkomen op het gebruik van de ademhaling, in verband met verschillende meditatieve processen, maar voor het moment moeten we dit onder de drempel van ons bewustzijn laten zakken, samen met de fysieke oefeningen waarover wij eerder hebben gesproken. Daarop richten wij ons nu niet; in het verleden hebben wij er, in een of andere vorm, mee gewerkt, want als dat niet het geval was geweest zouden wij nu niet verlangen te mediteren. Hun zuiverende werking komt ons goed van pas, en moet zeker niet worden genegeerd. Maar nu richten wij onze blik in een andere richting, nu wij de eerste stap zetten op de weg van de meditatie, de weg die leidt naar meer subtiele ervaringen en vereisten.




De volgende stap is die naar emotionele rust, een stap die wellicht wat moeilijker is omdat emoties nauw verbonden zijn met het denken. Neerslachtigheid, angst, zorgelijkheid, ongeduld - de gevoelens die ons kunnen storen zijn talrijk. We moeten ze, voor de duur van de meditatie, echter met ferme hand terzijde schuiven, ons erboven verheffen, en er geen aandacht aan schenken, evenmin als aan onze dagelijkse activiteiten, die ons - als we ze de kans geven - voortdurend terug zullen voeren naar de reacties en de gevoelens die de weg versperren.



De emoties zullen, net zoals het fysieke lichaam, reageren op sereen denken en op het ritme van de tot rust gebrachte ademhaling. Desnoods kunnen we een of twee minuten gebruiken om hardnekkige reacties en weerspannige stemmingen tot kalmte te brengen. Substitutie is daartoe een zinvolle methode, want deze zaken liggen meestal te diep om in een of twee minuten getransmuteerd te worden. We kunnen een toestand van kalmte bereiken door de gevoelens die ons hinderen te vervangen door gevoelens van tegengestelde aard, iets dat overigens een bevrijdende uitwerking kan hebben. Als we dit tot op zekere hoogte hebben bereikt, werpen we ons op de taak ons te concentreren. Eindelijk bevinden we ons op de ladder die omhoog leidt, naar de werelden van het denken.









  

5. De eerste trede

Dammenbouwers leiden het water;pijlenmakers rechten hun pijlen; timmerlieden krommen het hout;de wijze vormt zichzelf.

Dhammapada



Er zijn slechts weinig mensen die zich niet hoeven inspannen om hun denkvermogen te beheersen. Het is een bijna universeel probleem. Deze wetenschap zal wellicht helpen voorkomen dat wij ons laten overweldigen door gevoelens van mislukking en ontoereikendheid, die zo gemakkelijk uitgroeien tot gevoelens van schuld over de schamelheid van onze pogingen en ons tenslotte de moed ontnemen, zodat wij soms zelfs onze pogingen staken.




Dergelijke reacties ondermijnen ons doorzettingsvermogen en tasten ons zelfvertrouwen aan; we doen er beter aan ons vastberaden op te stellen en, in weerwil van teleurstellingen, hoopvol voort te gaan. Concentratie is, per slot van rekening, een mentale uitdaging. Laat dit ons in ons voornemen om te slagen sterken, zodat wij, onvermoeibaar, telkens nieuwe pogingen zullen doen om geduldig ons denkvermogen naar het juiste spoor terug te leiden, totdat hij tenslotte onze wil gehoorzaamt.





In het Oosten vergelijkt men het denkvermogen soms met een aapje, dat zich van tak naar tak slingert in een patroon van niet aflatende activiteit. Deze vergelijking is niet alleen illustratief voor de rusteloosheid van het denkvermogen, maar tevens voor het feit dat het een werkelijke 'entiteit' is, een deel van onszelf dat een eigen identiteit en eigen voorkeuren heeft, en losstaat van het zelf dat probeert het te beheersen. Dikwijls komt het denkvermogen zelfs openlijk in opstand tegen de door ons gegeven instructies, door deze volkomen te negeren en zijn eigen gang te gaan.




Dit doet vermoeden dat wij, bij het opbouwen van onze concentratie, meer baat zullen hebben bij een vaardig inspelen op het denkvermogen dan bij het afdwingen van gehoorzaamheid, waardoor wij ons de anders misschien graag geboden medewerking zouden ontzeggen. In de woorden van Ernest Wood, die veel heeft geschreven en dikwijls heeft gesproken over de kunst van het beheersen van het denkvermogen:








We moeten ons, in deze zaken, onthouden van geweld. Wij zijn geen strenge, hooghartige meesters die een wild dier tot gemelijke gehoorzaamheid dwingen (...) Gebieder zijn over het denkvermogen is één ding; het te onderrichten als een bereidwillige, opgewekte leerling, die een steeds nieuw genoegen schept in de ervaring van het gezond functioneren, is iets geheel anders. 








E. Wood

Concentration












Het omgaan met het denkvermogen is als het balanceren op een smalle richel. We hebben de medewerking, die zijn belangstelling en zijn kracht ons kan bieden, nodig; we moeten de denkprocessen die een magisch medium vormen tussen het subjectieve en het objectieve, tussen het abstracte denkvermogen en de hersenen, op gang brengen. En toch moeten we enige orde bewaren; wij moeten ons doen kennen als de meester, want zodra wij ons gaan bezighouden met iets als meditatie ontbrandt de strijd, en of wij die zullen winnen of verliezen hangt af van de vraag of wij het voor het zeggen hebben of niet.




Concentratie vormt, in elk stadium van meditatie, het metselwerk. Concentratie bepaalt de wijze waarop het bouwwerk wordt opgetrokken. Het is daarom beter dat we, in de wetenschap dat we haar op elk niveau nodig zullen hebben, er al bij het leggen van de fundamenten greep op krijgen.



Er zijn twee soorten concentratie: de één spontaan en automatisch, de ander opzettelijk en beheerst. Wie gelooft dat hij zijn denkvermogen beheerst omdat hij in staat is gedurende lange tijd zijn aandacht te richten op iets dat hem boeit, zal voor onverwachte verrassingen komen te staan wanneer hij zijn aandacht richt op iets dat hem niet boeit; want dat blijkt iets geheel anders te zijn. In het geval van spontane concentratie gehoorzaamt het denkvermogen in feite aan een sterke emotionele of mentale motivatie, zoals verlangen, belangstelling, opwinding of een of andere impuls waardoor hij volkomen in beslag genomen wordt - die hem fascineert. Met andere woorden, het denkvermogen concentreert zich omdat het dat zelf wil, of omdat de emotionele aard van onze natuur dat wil. Het wil zich concentreren; het doet dit niet omdat het deze opdracht gekregen heeft, het is de weg van de minste weerstand.




Opzettelijke, beheerste concentratie, daarentegen, komt tot stand in opdracht van het zelf dat zich in het middelpunt bevindt, het 'ik', en is iets geheel anders. Waarschijnlijk zal daarbij niet of nauwelijks sprake zijn van een emotionele drang of een verlangen, en is de 'opdracht' voor ons denkvermogen saai en niet aantrekkelijk. Het wendt zich daarom af, onwillig om zich in te spannen, en gaat er, zodra het kans ziet te ontsnappen, vandoor - want wie van ons is volkomen vrij van mentale luiheid? Maar nu volgt de worsteling; we moeten het steeds weer terugtrekken, want alleen door het te oefenen in het aanvaarden van discipline zullen we het kunnen maken tot een instrument dat wij op de hogere niveaus kunnen gebruiken.




Dit brengt ons regelrecht bij het subjectieve karakter van meditatie. Abstracte en spirituele zaken hebben iets ongrijpbaars, waardoor het voor het denkvermogen werkelijk moeilijk is er vat op te krijgen en een punt te vinden waarop het de aandacht kan richten. Dikwijls is een dergelijk punt er niet, en als het denkvermogen niet heeft geleerd te gehoorzamen aan onze sturende wil is de kans dat het een zo weinig houvast biedend spoor blijft volgen gering. Een tweede reden is dat spirituele begrippen dikwijls moeilijk zijn en denkprocessen vereisen die afwijken van de gebruikelijke. Het denkvermogen moet daarom bereid zijn zich te laten sturen, wil het zonder overdreven inspanning op dit terrein werkzaam kunnen zijn, en het moet over een soepele en geoefende kracht kunnen beschikken, die het maakt tot een beheersbaar én een gevoelig instrument, als een persoonlijk radarscherm.




Maar ook in dit opzicht kan de emotionele natuur ons een zekere mate van hulp bieden, door aspiratie, toewijding en andere altruïstische beweegredenen; en als wij het denkvermogen op elke mogelijke wijze stimuleren zal dit zeker vruchten afwerpen. Over het algemeen heeft de lagere natuur niet eenzelfde enthousiasme voor het spirituele als voor de activiteit van de persoonlijkheid, zodat we ons tactisch zullen moeten opstellen en van lokkertjes gebruik zullen moeten maken om ons van zijn medewerking te verzekeren.




Al deze factoren geven aan hoezeer wij zijn overgeleverd aan onze drievoudige natuur, en dat wij nog niet meester zijn over onszelf in de mate waarin wij dat zouden willen. Telkens wanneer wij met deze lessen worden geconfronteerd merken wij op hoe waardevol de symboliek van de wagenmenner is. De ervaring wijst uit hoezeer het noodzakelijk is in balans te blijven, met in onze handen de teugels van de drie paarden die ons nu eens naar deze, dan naar die kant trekken, terwijl wij, meer dan wat ook, trachten de 'gevleugelde' in toom te houden die ons, in gedachten, als in een flits naar de uiteinden van de aarde voert.




De meesten van ons zullen dan ook baat hebben bij een gerichte oefening om ons te helpen de juiste 'golflengte' te vinden, alvorens we met de meditatie beginnen. Mensen met een sterk, geoefend denkvermogen hoeven dit uiteraard niet te doen. Voordat we verder gaan moet echter, om verwarring te voorkomen, worden opgemerkt dat sommige mensen er 'terecht' meer moeite mee hebben zich te concentreren dan andere. Zij zijn van nature meer verstrooid, zodat het voor hen moeilijker is de aandacht te richten; soms zal hen dat zelfs niet lukken in de mate waarin een meer direct en dynamisch iemand dat kan. Toch is het niet uitgesloten dat het eerste type mens ontvankelijker is, en beter in staat subjectieve begrippen te bevatten, dan degene die zich gemakkelijker kan concentreren. We moeten dus de balans opmaken van onze vermogens en trachten onze onvolkomenheden bij te stellen.




Zij, bijvoorbeeld, die vaag, dromerig en afwezig van aard zijn zullen hun denkvermogen in een objectieve richting moeten ontwikkelen, terwijl al te objectieve mensen, die praktijkgericht en nauwkeurig zijn, zich een meer subjectieve instelling, en verbeelding, en het vermogen om in abstracte en universele termen te denken eigen zullen moeten maken.




Een eenvoudige oefening voor hen die behoren tot de eerste groep is gedurende een minuut te kijken naar een schilderij, of een gebouw, of een etalage, en vervolgens de waargenomen details op te schrijven. U moet dit zorgvuldig doen en het resultaat controleren, en al lijkt het meer geschikt voor de kleuterschool dan als voorbereiding op meditatie, de oefening is van grote waarde voor het ontwikkelen van het vermogen om de aandacht te richten zonder de hulp van de belangstelling. Het denkvermogen wordt getraind in het zich concentreren op commando, en dat is een bijzonder belangrijke en waardevolle stap. Het is een noodzakelijk eerste stadium, voordat we ons gaan bezighouden met de moeilijker materie van het concentreren op abstracte en duistere onderwerpen.




Een vergelijkbare oefening, die ook geschikt is voor een meer praktisch ingesteld iemand, is het oproepen van een beeld van iets vertrouwds; houd gedurende een van tevoren vastgestelde tijd dit beeld constant voor ogen terwijl u het zorgvuldig, detail voor detail, opbouwt. Op die manier doen we een beroep op ons vermogen tot visualiseren, en op het vermogen ons te concentreren en te herinneren. Waarschijnlijk zullen we worden geconfronteerd met de grillen van de verbeelding, die als altijd geneigd is geintjes uit te halen. Daarom moeten we het door ons opgebouwde beeld controleren. De bijzondere waarde van deze oefening - die misschien, evenals de vorige, heel eenvoudig lijkt - is dat zij niet alleen de concentratie traint, maar ook laat zien hoe grillig het denkvermogen is. Ze vormt een welkome les voor de mate waarin wij over het denkvermogen moeten waken wanneer wij het uitsturen op een langere, en hogere, vlucht.




Samenwerking met de verbeelding is een van de meest geliefde hebbelijkheden van het denkvermogen. Het gebruikt die voor allerlei doelen: om aan een saaie opdracht te ontsnappen, als dekmantel voor onvolkomenheden, en om begrippen te vormen waarin het genoegen schept. De verbeelding is een in allerlei opzichten gewillige partner, die het wispelturige denkvermogen graag helpt. Toch is de verbeelding, met haar creativiteit, een van onze meest waardevolle instrumenten, en een noodzakelijke factor in de verschillende fasen van het proces van het mediteren, zoals we zullen zien wanneer we deze aan een nader onderzoek onderwerpen.




De verbeelding is zowel reproductief als creatief, en kan op verscheidene niveaus functioneren. Ze staat in verband met de zintuiglijke gewaarwording, het gevoel, het denken én de intuïtie. Het zal dan ook duidelijk zijn hoe belangrijk het is dat we deze functie begrijpen, en dat we in staat zijn haar te herkennen en te beheersen, en te gebruiken wanneer we daaraan behoefte hebben. Sommigen hebben natuurlijk meer verbeeldingskracht dan anderen, maar of we haar nu moeten ontwikkelen of er teveel van hebben, oefeningen waarin zij bewust wordt opgeroepen, gebruikt en vervolgens terzijde wordt geschoven vormen een waardevolle, inleidende training. Ze leren ons hoe wij de verbeelding kunnen hanteren en haar creatief gebruiken, zonder haar met ons op de loop te laten gaan, en zij maken ons bewust van de aard en de omvang van onze verbeelding.




Visualisatie is een goed beginpunt voor het trainen van de creatieve verbeelding. We kunnen een symbool visualiseren en vervolgens uitbreiden. We kunnen ons bijvoorbeeld een driehoek voorstellen, en de lijnen daarvan zodanig wijzigen dat we uitkomen bij een ruit; deze ruit kan vervolgens driedimensionaal worden uitgewerkt en worden voorzien van de vele facetten en de schittering van een diamant. Op dezelfde manier kan een cirkel worden uitgewerkt tot een ster. Ook kunnen we een getal visualiseren en er vervolgens één voor één andere getallen aan toevoegen, totdat we duidelijk het beeld van een reeks getallen voor ogen hebben.

Een verdere uitwerking van deze oefening is het visualiseren van een schilderij tegen een muur, of een landschap. We zouden dat op de volgende manier kunnen doen:








Oefening voor het trainen van de verbeelding















Stel jezelf een rustig plekje voor, in een tuin, op het land of aan zee, op een fraaie zomerdag. 







Geef jezelf drie of vier minuten de tijd om daarvan een beeld op te bouwen.







Schets mentaal elk detail, waarbij je de kleuren aangeeft en alles ziet dat die omgeving compleet maakt.







Stap nu in de door jou opgebouwde plek.







Verbeeld je de warmte en het licht van de zon, de geluiden en de geur van die omgeving.







Blijf hiervan een tijdje genieten, zonder uw positie van waarnemer te wijzigen.







Trek je vervolgens bewust terug en schuif het beeld terzijde - niet op het moment dat je er genoeg van krijgt, maar na, bijvoorbeeld, twee minuten (of een willekeurige andere, van tevoren bepaalde tijd).
















Een dergelijke oefening kan ook worden gebruikt om een situatie te verbeelden waarmee we in de (nabije) toekomst geconfronteerd zullen worden: we zien hoe wij alle met die situatie verbonden problemen tegemoet treden en het hoofd bieden. De psychiatrie heeft uitgewezen dat dit een waardevolle techniek is om angst en gespannen verwachting te elimineren. Het is een eenvoudige methode die negatieve gevoelens vervangt door een positieve benadering en op een constructieve manier gebruik maakt van de verbeelding.



Maar welke oefening we ook kiezen, wij moeten de keuze maken, niet de verbeelding. We moeten iets kiezen dat constructief is en aanleiding tot sereen en positief denken, of iets dat neutraal is en in geen enkel opzicht verstorend. Ook de factor tijd moet van tevoren worden bepaald, omdat ook die een aanduiding is van de mate van onze beheersing.


De essentie van al deze oefeningen is dat we ons niet laten meeslepen door onze verbeelding. We richten het bewust zo in dat we opbouwen waarvoor we hebben gekozen en dit doordrenken van leven; vervolgens ronden we de oefening af. Wij zijn het die het gehele proces bepalen, en we verliezen nooit uit het oog dat we de waarnemer zijn, en dat we de situatie meester moeten zijn. We geven het denkvermogen de ruimte om een spelletje te spelen met de verbeelding, maar wijzelf gebruiken dit spel om het denkvermogen in actie te zien en het naar onze hand te zetten.




Er is al dikwijls sprake geweest van de wil, en hoewel we in dit verband niet diep kunnen ingaan op dat moeilijke en belangrijke onderwerp, is het een factor die in elke meditatiemethode een rol speelt. We hebben de wil allereerst nodig om plaats te maken, in tijd en ruimte, voordat we met mediteren kunnen beginnen - zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien. Vervolgens hebben we hem nodig om het dagelijks ritme te handhaven, en vooral om ons te concentreren - op elk stadium van de weg.




De wil is een onderwerp waarvan de meeste mensen slechts weinig weten; meestal blijft het bij de vaststelling dat we over teveel of te weinig wilskracht beschikken. Het is moeilijk te begrijpen wat de wil is, en dikwijls wordt hij verward met eigenzinnigheid en een krachtig tot uitdrukking brengen van de eigen bedoeling. De wil is niet slechts, zoals velen geloven, een koppige vastberadenheid of een op één punt gerichte energie. De wil wordt wel genoemd het goddelijk aspect in de mens, die hem in verbinding stelt met de essentie van het bestaan, met de bedoeling die al het levende tot een synthese brengt. De wil is in elk geval een intrinsiek deel van de mens. 'Een mens is een wil,' schreef Augustinus, en Assagioli noemt de wil 'de functie die het meest rechtstreeks is gerelateerd aan het zelf.' Hij beschrijft in zijn boek Psychosynthese zes stadia van 'vrijwillige handeling', en verklaart dat 'de wil niet slechts wilskracht in de gebruikelijke zin van het woord' is, en dat al deze stadia of fasen noodzakelijk zijn voor de volledige en doeltreffende uiting ervan:

	bedoeling - doel;

	overweging en motivatie op basis van waarden;

	het afwegen en de beslissing;

	bevestiging - opdracht;

	planning;

	het richting geven aan de uitvoering.





Het herkennen van deze uiteenlopende wijzen waarop de wil functioneert verduidelijkt zijn structuur en zijn positie. Het zal tevens duidelijk zijn dat de hierboven genoemde stadia nauw samenhangen met het meditatie-proces. Wanneer we bedenken dat de wil de kern van alle concentratie is, kunnen we zelfs zeggen dat het welslagen van onze meditatie evenzeer afhankelijk is van het kundig gebruik van de wil als van welke andere factor dan ook.




Zoals dat ook met de andere aspecten van onze drievoudige natuur het geval is, is het de taak van het zich in het middelpunt bevindende zelf ervoor te zorgen dat de wil op de juiste wijze wordt gebruikt. Deze functie van het zelf kan voor elk doel worden aangewend, en de juiste ontwikkeling ervan is een bijzonder belangrijke factor. De wil-tot-het-goede is één van de grootste spirituele krachten. Ons hiervan bewust te worden, en de wil te trainen in het verschaffen van een op de juiste wijze motiverende impuls, is een van de meest waardevolle fasen van onze 'innerlijke opvoeding'.




Zoals we over te weinig of te veel verbeelding kunnen beschikken, zo is het ook mogelijk dat we te weinig of te veel wil hebben; en in beide gevallen is het zinvol enige oefeningen te doen, die kunnen bijdragen aan de beheersing ervan. Deze oefeningen moeten bestaan uit dingen die we, op zich genomen, niet verlangen te doen - zoals dat ook het geval was met de oefening die erop gericht is de concentratie te oefenen zonder de hulp van de belangstelling - anders dragen ze niet bij aan het structureren van de wil. Het kunnen duidelijke, doelbewuste oefeningen zijn, of kleine dagelijkse taken, zoals het aanhouden van bepaalde ritmes of het uitvoeren van voornemens. Elk moment van de dag biedt wel een gelegenheid om de wil erin te trainen onze schildknaap te zijn, en evenals in het geval van de concentratie en de verbeelding kunnen we de oefeningen dikwijls inkleden als een spel. Het 'ludieke instinct', of de 'speeldrift', blijkt bij het trainen en ontwikkelen van onze verschillende aspecten een waardevolle psychologische prikkel.




Het doel is, voor al deze verschillende oefeningen op het gebied van de concentratie, de verbeelding en de wil, gelijk. Zij leren ons het fysieke lichaam, de emoties en het denkvermogen afzonderlijk te coördineren, en deze drie samen met de wil te integreren tot één gebundeld geheel. Ze helpen ons de positie in te schatten van het 'ik' in het middelpunt, de waarnemer, de regisseur, het zelf. Dit alles is een waardevolle voorbereiding tot het hogere bouwen in meditatie, waarop we ons nu willen gaan toeleggen.

In haar boek From Intellect to Intuitionschrijft Alice Bailey in paragraaf 206 dat er twee dingen zijn die aan dit voorbereidende, coördinerende werk een bijdrage kunnen leveren:






Allereerst de poging om het denkvermogen meester te worden, door te pogen een geconcentreerd leven te leiden. Het leven van toewijding en overgave, dat zo kenmerkend is voor de mysticus, maakt plaats voor het leven van concentratie en meditatie - kenmerkend voor de wetende. De organisatie van het gedachteleven (...) en in de tweede plaats de geregelde beoefening van de concentratie, elke dag, indien mogelijk op een vaste tijd, leiden tot de op één punt gerichte geesteshouding; en deze twee samen tot welslagen.











Dit brengt ons weer terug bij het denkvermogen, het specifieke instrument tot meditatie. In alle vormen van intellectueel mysticisme was beheersing van het denkvermogen altijd een eerste vereiste. De heilige Dionysios schreef dat, voor het verwerven van een hogere en waarachtiger visie, drie dingen vereist zijn:








Het eerste is het bezit van het eigen denkvermogen. Het tweede is een denkvermogen dat vrij is. Het derde is een denkvermogen dat kan zien. Hoe kunnen we ons dit bespiegelende denken verwerven? Door de gewoonte van mentale concentratie.

F. Pfeiffer

Meister Eckhart






De uit het Oosten afkomstige methoden stellen dezelfde voorwaarde. Het is noodzakelijk het mentale apparaat te beheersen, en dikwijls neemt men extreme maat regelen om zich die beheersing eigen te maken. Het volgende, amusante verhaal, verteld door Alexandra David-Neel, is hiervoor illustratief. Een methode die in Tibet soms wordt toegepast om de mate van concentratie van novieten vast te stellen is het op het hoofd plaatsen van een kleine, brandende lamp. Deze lampjes zijn gevuld met boter, en kunnen geruime tijd blijven branden, maar vallen bij de geringste beweging van het hoofd. In dit bijzondere geval, zo luidt het verhaal, had een lama, die een pupil leerde zich te concentreren, een lampje op het hoofd van de jongen geplaatst. De noviet hield het, de hele nacht lang, keurig op zijn hoofd, en zette het pas neer toen de boter op was. Maar door te veronderstellen dat het erom ging dat hij zich niet bewoog had hij zich in het doel van de oefening vergist. Toen de lama de volgende dag bij hem kwam en hem vroeg waarom de lamp op de grond stond, antwoordde de pupil dat in de loop van de nacht de boter opgebrand was. De lama gaf hem echter een ernstige berisping: 'Hoe kon jij weten dat de lamp was gedoofd, of zelfs dat je een lamp op je hoofd had, als je de ware concentratie van het denkvermogen had bereikt?' Het gaat te ver te verwachten dat wij aan een dergelijke norm zouden kunnen voldoen!




'Het denkvermogen wankelt, Krishna,' roept Arjuna, de discipel uit de Bhagavad Gita. 'Onstuimig, woest, vol kracht! Het is lijkt mij even moeilijk hem vast te houden als de wind!' De Meester antwoordt in het zesde boek:








Het is ongetwijfeld moeilijk het wankelende denkvermogen vast te houden, machtige wapendrager; maar door niet aflatend oefenen (...) is het mogelijk hem in een stevige greep te houden. Hem, wiens denkvermogen onbeheerst is, valt het zwaar eenheid te bewerkstelligen (...) maar voor hem, die zijn denkvermogen onder zijn heerschappij heeft gebracht, daagt de overwinning.











Concentratie, beheersing van het denkvermogen, is niet een vervelende, geduchte hindernis, integendeel, naarmate wij voortgaan blijkt het veeleer het magisch openen van een deur. Niet alleen het bereiken van de hogere gebieden van het denkvermogen is ervan afhankelijk, zo merken wij, maar ook het aardse gemak waarmee wij ons leven leiden. Het dringt diep door tot in elke handeling, en bepaalt ons denken van de vroege ochtend tot de late avond. Zoals Keyserling in The Travel Diary of a Philosopher schreef:








Ongetwijfeld is het vermogen tot concentratie de werkelijke drijvende kracht van het gehele psychische mechanisme. Niets vergroot de capaciteit van onze prestaties zozeer als de toename daarvan; elk welslagen, op welk gebied ook, kan worden herleid tot een intelligent gebruik van dit vermogen.











Alice Bailey wijst, in haar eerdergenoemde boek From Intellect to Intuition, in paragraaf 207 eveneens op het verband tussen concentratie in de sfeer van het uiterlijke en die van het innerlijke leven:








Waarachtige concentratie komt voort uit een geconcentreerd, door het denken beheerst leven; de eerste stap voor de aspirant is de organisatie van zijn dagelijks leven, de ordening van zijn handelingen, het zich in zijn wijze van leven richten op één punt. Iedereen die bereid is zich de nodige inspanning te getroosten kan dit bereiken (...) Dit is de eerste, elementaire voorwaarde.











Het woord 'concentratie', dat is ontleend aan het Latijn, betekent 'het bijeenbrengen', of 'het samentrekken naar één middelpunt'. Patanjali, de hindoe-leraar die vele eeuwen voor Christus leefde, omschreef het als volgt:








Het in een bepaald gebied vastleggen van het waarnemend bewustzijn, dat is aandacht of concentratie.











Van hem ook is de bemoedigende uitspraak 'Onafgebroken concentratie is meditatie'. Alice Bailey werkt dit gegeven uit in haar boek The light of the soulin paragraaf 247:








Meditatie is slechts de voortzetting van concentratie en komt voort uit het vermogen dat een mens zich verwerft door met de wil 'het denkvermogen te fixeren' op een of ander object. Voor meditatie gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor concentratie, en het enige verschil tussen de twee is de factor tijd. Wie zich het vermogen heeft eigen gemaakt het denkvermogen gelijkmatig op een bepaald object te richten, ontwikkelt vervolgens het vermogen om gedurende een betrekkelijk lange tijd de denk-stof of chitta* onafgebroken te vervullen van dat object of die gedachte.















* Het woord chitta wordt in het Oosten gebruikt om het denkvermogen, de mentale substantie en het totaal van mentale processen aan te duiden.










In hetzelfde boek worden zeven stadia van concentratie genoemd; deze komen, kort samengevat, op het volgende neer:

	het kiezen van een object om zich op te concentreren;


	het zich terugtrekken door het denkvermogen van de periferie naar het middelpunt, zodat de toegangswegen van de uiterlijke waarneming en het uiterlijk contact (de zintuigen) verstillen, en het bewustzijn niet langer naar buiten treedt;


	het samenbrengen van het bewustzijn in één middelpunt (het hoofd);


	het richten van het denkvermogen op het gekozen object;


	de visualisatie van het object;


	het uitbreiden van de specifieke mentale begrippen die zich hebben gevormd tot meer algemene en universele concepten;


	een poging om datgene te bereiken dat zich achter de vorm bevindt.












Als wij hierin slagen, bevinden wij ons op de weg van de meditatie. Nu is nog slechts het kiezen van het juiste thema en de juiste doelstelling noodzakelijk, en een voldoende mate van geduld en volharding. Deze eigenschappen zullen essentieel blijken voor het door ons te ondernemen werk, want ongeacht het type denkvermogen waarover wij beschikken, wij naderen onbekend gebied en wij zullen het denkvermogen met veel geduld moeten overreden om in dat gebied de weg naar ons doel te zoeken. Maar ook de minsten van ons kunnen zonder vrees de reis naar deze gebieden ondernemen; de sleutel tot welslagen is eerder niet aflatende inspanning dan intellectuele vaardigheid. Het tragere denkvermogen zal zelfs, zoals in het geval van de haas en de schildpad, vastberadener de juiste koers volgen. En als we ons slechts een enkele maal inspannen in een gebied van deze omvang, kan dat zelfs nadelig zijn, omdat het een blijvend gevoel van mislukking kan veroorzaken.




Gestage volharding, daarentegen, geeft ons de kracht van de gewoonte, en een ritmisch uitgevoerde spirituele oefening is als een voortrollende sneeuwbal. Door zijn eigen activiteit verrijkt het zich. Het dagelijks beoefenen van concentratie gedurende enkele minuten leidt tot veel betere resultaten dan het zo nu en dan beoefenen ervan gedurende langere tijd, omdat dan een steun biedend ritme ontbreekt. Dit is al enige malen eerder opgemerkt, maar het is iets dat we niet uit het oog mogen verliezen. Geduld en volharding zouden onze meest gekoesterde gereedschappen moeten zijn.





Wij staan aan het begin van een lange reis, het verheven avontuur dat het vinden van onze Ziel is, en nu wij ons aeonen lang verwijderd hebben van de plaats waar wij werden geboren, moeten we ons voorbereiden op enige inleidende beproevingen en op enig uitstel. Dat het ons moeite zal kosten om op gang te komen is niet meer dan vanzelfsprekend. Aanpassingen zullen noodzakelijk zijn, we zullen op hindernissen stuiten, wij zullen misschien afdwalen langs onbekende lanen. We zullen merken dat we, telkens opnieuw, moeten bewijzen dat het ons ernst is, moeten laten zien wat ons doel is. Maar men zegt dat dit de test is die ons het recht kan verschaffen door te dringen in de gebieden van de Ziel. En wij kunnen natuurlijk niet verwachten dat we die gebieden mogen betreden voordat wij onszelf hebben bekend gemaakt en bewezen.




Dit is dus een punt vol beloften, of die nu met moeilijkheden gepaard gaan of niet, en wij bevinden ons op een van de meest vreugdevolle punten van ons leven. Het eenzame, fragmentarische bewustzijn van de menselijke gestalte zoekt zijn weg naar de Ziel, het Zelf, het Geheel waaruit het ooit voortkwam; het staat gereed om, als een vliegtuig dat de startbaan opdraait, te beginnen aan een vlucht naar de zon.









  

6. Het meer van bespiegeling

Vaag hoort hij die zoekt de zwakke fluistering van het Leven van God...En in het luisteren ontkiemt gehoorzaamheid,O Chela op het Pad.

Oosters schriftwoord



Meditatie is als een in veel facetten geslepen edelsteen, en het is zinvol nu onze aandacht te richten op de verschillen tussen een aantal aspecten van dit rijke gegeven. Dit zal ons in staat stellen tot een beslissing te komen ten aanzien van de door ons te volgen leidraad; het zal ons duidelijk maken welke aspecten we nog zullen moeten uitwerken eer we er op een zinvolle wijze gebruik van kunnen maken, en welk aspect voor een bepaald doel het meest geschikt is.



Vooropgesteld moet worden, gelet op de huidige belangstelling voor transcendente meditatie en verschillende oosterse stromingen, dat de facetten van de edelsteen die wij hier zullen bespreken positief en scheppend van aard zijn, en geschikt voor de westerse beginneling. De meer abstracte vormen van meditatie die op grote schaal in het Oosten worden beoefend zijn voor hen, die de voorbereidende oefening missen en niet altijd beschikken over een betrouwbare begeleiding, niet aan te raden. Onze westerse beschaving kan overigens nauwelijks worden aangemerkt als een geschikte omgeving om deze vormen van meditatie in te beoefenen.

De levenswijze van het Oosten heeft geleid tot fysieke lichamen, hersencellen, opvattingen en filosofieën die volkomen anders zijn dan die in het Westen, en het zich opleggen van oosterse methoden van mediteren kan - tenzij onder zorgvuldig toezicht - ontwrichtende en zelfs schadelijke gevolgen hebben voor wie geen ervaring heeft. Men zegt wel dat de Oriënt voor de mensheid is wat het hart is voor het fysieke lichaam - de bron van leven of 'innerlijke' vitaliteit - terwijl het Avondland overeenkomt met de hersenen en mentale activiteit, en de organiserende factor vormt. Hoe dat ook zij, elk van beide heeft de ander veel te bieden. Het oosterse denken brengt al eeuwenlang asceten voort, mensen die mediteren en zich wijden aan het innerlijke, abstracte, subjectieve leven. Deze beginselen vinden sinds enige tijd steeds meer volgelingen in het Westen, mensen die beschikken over objectiviteit en een georganiseerd denkvermogen, waarmee zij de leer kunnen toepassen. Maar laten we dit huwelijk niet overhaasten, dat zou slechts leiden tot tweedracht. Een verlovingstijd waarin zij zich aan elkaar kunnen aanpassen - een tijd van voorzichtig proberen en onderzoeken - is, ter voorbereiding op de voltrekking van het huwelijk, daarom verstandig.

De vormen van meditatie die wij nu zullen bespreken dragen een dergelijk voorbereidend karakter. Zij zijn de grote, eerste stappen op de weg van stilte, de klassieke stadia die doorlopen moeten worden. Kort samengevat kunnen we ze als volgt definiëren:

Reflectieve Meditatie: een strikt mentaal proces, dat het denken aan of over een onderwerp, thema, woord of gedachte behelst. Dit is wellicht de eenvoudigste vorm van meditatie, het meest geschikt voor de beginneling, omdat daarin het gewone actieve, hoewel beheerste, denken is betrokken waaraan het denkvermogen gewend is.

Receptieve Meditatie: het stil en waakzaam houden van het denkvermogen, alert op een nieuwe belichting van een bepaald onderwerp, een plotselinge inspiratie, een nieuw besef - zoals het woord 'receptief al zegt. Dit moet niet worden opgevat als een negatieve vorm van meditatie, maar laat zich vergelijken met het luisteren naar iets dat zich op grote afstand bevindt, en dat daarom onze volledige aandacht vraagt.



Creatieve Meditatie: bedoeld om, in de substantie van het denken, de 'vormen' of patronen of kanalen aan te leggen, waardoor ideeën, idealen, energieën en hoedanigheden tot uitdrukking kunnen komen. Dit is - ook in dit geval is de benaming veelzeggend - een volkomen constructieve vorm van meditatie, waarin bijvoorbeeld een 'gedachtenvorm' van een ideaal of hoedanigheid waaraan wij behoefte hebben kan worden opgebouwd. Deze wordt vervolgens versterkt door de energie van ons denken; en dat denken een energie is - een tastbare factor - wordt tegenwoordig in steeds bredere kring onderkend. Zo kan creatieve meditatie meewerken tot, en vitaliteit bijdragen aan, begrippen zoals vrede, de juiste onderlinge verhoudingen, en mededogen. We zullen hierop nog dieper ingaan; het is een van de meest vernieuwende aspecten van de moderne opvatting van meditatie, want hiermee zijn wij in staat zowel onszelf als onze omgeving opnieuw vorm te geven en de mensheid en de wereld daadwerkelijk bij te staan, waar eerder onze inspanningen nauwelijks vrucht afwierpen.



Aanroep en Gebed: ook dit zijn vormen van mediteren, waarin hulp wordt ingeroepen, een beroep wordt gedaan op iets dat hoger of groter is, en krachten worden aangeroepen waaraan wij behoefte hebben. Aanroep en gebed zijn twee manieren om een dergelijk beroep vorm te geven; in het volgende hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan de technieken, die enigszins van elkaar verschillen.



Maar zoals dat steeds het geval is met zaken die de innerlijke werelden betreffen, werkelijke scheidslijnen zijn er nauwelijks, en de vier hierboven beschreven vormen van meditatie bevatten elk een of meer elementen van een van de andere. Creatieve meditatie kan zelfs elementen van alle overige vormen bevatten, zoals het in hoofdstuk 8 opgenomen voorbeeld laat zien. Het is daarom zinvol ons in elk van de vier vormen te oefenen zodat wij daarmee vertrouwd raken, vooral die vormen die ons voor moeilijkheden plaatsen. Op die manier voorkomen wij een eenzijdige ontwikkeling van onze meditatieve vaardigheden, en zijn wij in staat werkelijke kanalen aan te leggen voor het innerlijk werk dat wij ons tot doel hebben gesteld.

De eerste etappe voert ons naar het meer van bespiegeling. Laat van het begin af aan duidelijk zijn dat deze woorden niet duiden op een statische of negatieve opstelling. Een werkelijk spiegelend water heeft een positieve hoedanigheid, die van ontvankelijkheid, en is zo helder dat wat zich erboven bevindt daarin gevangen wordt.

Nu wij onze posities hebben ingenomen en, ter voorbereiding van dit moment, alle in de vorige hoofdstukken besproken handelingen hebben verricht - het vaststellen van een plaats en een tijdstip, de ontspannen houding, de aansluiting op de innerlijke wereld waarin wij willen werken - kunnen wij die sfeer binnentreden. Wat het onderwerp van onze bespiegeling zal zijn, hebben wij al vastgesteld voordat we begonnen. Laten we aannemen dat het een hoedanigheid is, bijvoorbeeld Sereniteit. Wij herhalen het woord enkele malen in onszelf, en beginnen te denken over de inhoud, de waarde en de betekenis ervan, en over de mogelijke gevolgen ervan.

Een eerste voorschrift is deze denkprocessen te observeren, ze onder controle te houden, en onmiddellijk te reageren als het denkvermogen afdwaalt: merk op of hij bepaalde associatiepatronen volgt, en of hij geneigd is dezelfde groeven steeds weer op te zoeken. Geduldig moeten we hem terugleiden naar het centrale thema; de woorden van Sri Krishna Prem kunnen ons moed geven:

Gedurende talloze eeuwen is het denkvermogen naar buiten gericht geweest en is het de vrije teugel gegeven wanneer het zich wilde hechten aan objecten van het verlangen, en we mogen niet verwachten dat het mogelijk zal zijn het daarvan in één keer los te rukken. Een bamboestok, waaraan lange tijd een zwaar voorwerp heeft gehangen, wordt niet recht als we slechts het gewicht wegnemen; een flinke inspanning is noodzakelijk om de onder invloed van het gewicht ontstane buiging teniet te doen. Zo is het ook met het denkvermogen.



The Yoga of the Bhagavad Gita

Op dit punt wordt het gebruik van de wil belangrijk. Het werk dat wij wensen te verrichten neemt nu de vorm aan van een gestadig peinzen over het gekozen onderwerp. Daarin moeten alle aspecten ervan worden opgenomen, de betekenis en de implicaties ervan; als we dat niet doen komen we nauwelijks verder dan in ons gewone denken. Overhaaste conclusies en vooringenomenheid mogen wij niet toelaten. Ook moeten we voorkomen dat ons denken gekleurd wordt door emoties. We moeten het proces geheel beheersen; het eerder gebruikte symbool van de beheersende en sturende kracht - de wagenmenner - kan ons hier goede diensten bewijzen.


Het tweede voorschrift is volharding. We zijn snel geneigd te denken dat we, met betrekking tot ons onderwerp, hebben gevonden wat er te vinden is, maar wij moeten volhouden om dit stadium te boven te komen. Het is een mentale reactie. Desnoods kunnen we onze belangstelling stimuleren door iets over het door ons gekozen onderwerp te lezen, door het woord op te zoeken in een woordenboek, of door een lijst op te stellen van vragen waarop we graag het antwoord zouden vinden. De aan dit bespiegelende werk te besteden tijd moet altijd van tevoren worden bepaald, en de tijd die we ervoor uittrekken mag de spankracht van onze aandacht niet te boven gaan. Voor de beginneling is een periode van vijf tot tien minuten, waarin de aandacht op één thema wordt gericht, meer dan genoeg; het is beter uit te gaan van een korte periode die wij aankunnen, dan ons te laten ontmoedigen doordat we niet aan onze te hoge eisen kunnen voldoen.

Welk onderwerp we ook kiezen, we moeten er elke dag mee werken, gedurende tenminste een week. Wellicht is zelfs een maand niet te lang. Hierdoor worden wij gedwongen in de diepte te reiken. En per slot van rekening is dat voor ons de reden om te mediteren: ons te begeven onder de oppervlakte, te reiken naar wat achter het uiterlijke ligt, die elementen te vinden waarvan wij anders zelfs het bestaan niet zouden vermoeden. Van sommige beoefenaars van meditatie in het Oosten wordt zelfs verteld dat zij verscheidene jaren wijdden aan de contemplatie over één onderwerp. Er zijn heel wat verhalen over trouwe leerlingen die een dergelijke opdracht uitvoerden; daarmee vergeleken vallen onze geringe pogingen in het niet!

Hoe eenvoudig het door ons gekozen onderwerp ook is, naarmate we er langer mee werken zullen we telkens nieuwe betekenissen vinden en diepere lagen van inzicht bereiken. Nieuwe inzichten vormen de schatkamer van meditatie, en in het zoeken daarnaar voegen we tevens iets toe aan de begaafdheid van ons denkvermogen. Zoals een atleet de mogelijkheden van zijn fysieke lichaam vergroot door te trainen, zo wordt door reflectief mediteren het denkvermogen lenig gemaakt, gevoeliger, opmerkzamer en waakzamer. Meditatie is een tweeledige onderneming: onze beloning ligt in het resultaat en in de manier waarop dit resultaat wordt bereikt. Doordat deze beloning stilzwijgend wordt gegeven zal zij aanvankelijk misschien weinig opvallend zijn. We zullen echter merken dat zij desondanks heel werkelijk is.

Uiteenlopende onderwerpen lenen zich voor reflectieve meditatie. Behalve van woorden en hoedanigheden kunnen wij gebruik maken van zinnen, waarin een waardevolle gedachte wordt verwoord, of een begrip waarover wij graag meer zouden willen weten. Hier volgen enkele bruikbare voorbeelden:

Wees vreugdevol, want vreugde 
is de toegangspoort voor het licht.



Onschuld is niet passiviteit, 
maar is volmaakt evenwicht.



Leed is het meest snelle paard
dat ons voert naar de volmaaktheid.



Goede wil is de magnetische kiem
van de toekomst.



Een punt van spanning symboliseert
een voorraadschuur van kracht.



Telkens worden de wereld
en wij zelf vernieuwd.
Als een waterstroom wordt het leven
nieuw en steeds weer nieuw,
al geeft de uiterlijke vorm
een indruk van continuïteit.



Dergelijke zinnen worden 'zaadgedachten' genoemd, om de voor de hand liggende reden dat zij eindeloos uitgewerkt kunnen worden; en als wij constructieve thema's gebruiken, zoals de hier genoemde, zullen zij in ons bewustzijn groeien en ontluiken naarmate wij erover denken, zodat wij tenslotte doordrenkt raken van hun hoedanigheid. Wij zullen bovendien veel inzicht in het thema verkrijgen, want bespiegeling is een krachtig middel tot openbaring.


Ook symbolen zijn waardevol voor reflectieve meditatie. Ze kunnen bijvoorbeeld als volgt worden gebruikt. Zoals de oefening ons laat zien speelt visualisatie een belangrijke rol bij het gebruik van een symbool, omdat het doel ervan is de uitbeelding van inhoud en betekenis. Ook zullen we zien hoe dit in verband kan worden gebracht met een dieper gelegen doel, en hoe meditatie kan worden verheven tot spirituele ontplooiing van het individu (of van een groep, of van de wereld).

Voorbeeld van een reflectieve meditatie over een lotus





	VOORBEREIDING 
Ontspan u, en breng een snelle aansluiting tot stand zoals is aangegeven in hoofdstuk 6.



	VISUALISATIE	
Stel je de bloemknop van een lotus voor. Visualiseer de vorm van de knop, rustend op de grote, op het water liggende bladeren. Verbeeld de gladde zachtheid van de bloembladen, hun gele of witte kleur, en de dicht samengevouwen vorm van de knop. Visualiseer vervolgens het zich langzaam openen van de knop, de bloembladen die stuk voor stuk zichtbaar worden terwijl zij zich ontvouwen, en zie, als de bloem zich verder opent, haar volle schoonheid, zie hoe haar gouden hart in het zonlicht straalt.



	HERKENNING	
Houd dit beeld van de ontloken lotus gedurende enige minuten vast, in vreugde en bewondering. Herken het als een symbool van innerlijke groei, ontplooiing en expansie. Overweeg de betekenis van het feit dat de plant wortelt in modder, dat de stengel oprijst in het water, en dat de bloem zich verheft in de lucht en het zonlicht.



	REFLECTIE		
Denk over de overeenkomst tussen het Zelf en de lotus met zijn verborgen mogelijkheden van groei, harmonieuze ontwikkeling en stralende kracht. Zie de gelijkenis tussen het leven in de lotus en de emanatie van de Ziel of het Zelf, het leven dat zich ontvouwt in de vorm en dat zijn wezen, hoedanigheid en doel uitdrukt.



	REALISATIE 		
Besef dat de Ziel zich in u kan ontvouwen, zoals de bloembladen van de lotus zich ontvouwen. Identificeer u een minuut lang met dit symbool van de Ziel en zie de bloembladen als hoedanigheden die in het dagelijks leven uitdrukking moeten vinden.



	BEVESTIGING  	
Besluit de meditatie door het innerlijk werk dat u hebt verricht te ankeren, te 'aarden', met de woorden: 'Laat het zo zijn. Moge mij hulp worden geboden bij het volbrengen van mijn taak.'





Dit is maar één voorbeeld van een reflectieve meditatie; meestal speelt visualisatie daarin een veel geringere rol. Een opzet als deze is echter heel geschikt als 'eerste' meditatie, omdat visualisatie zonder enige twijfel bijdraagt tot het richten van het denkvermogen. In plaats van de lotus kunt u, als u dat wilt, het beeld van een roos oproepen, zoals ook andere symbolen op vergelijkbare wijze kunnen worden gebruikt. Djwhal Khul, die dikwijls lessen over meditatie heeft gegeven en veel over dit onderwerp heeft geschreven, spreekt van twee hoofddoelen:



	Het formuleren van gedachten, het in de concrete niveaus van het mentale gebied vormgeven aan abstracte ideeën en intuïtie. Dit, zo schrijft hij, kunnen we 'meditatie met een zaad' noemen.



	Het aansluiten van het persoonlijk voertuig en het scheppen van een vacuüm, een van hindernissen vrije doorgang, tussen de fysieke hersenen en het hogere Zelf of de Ziel, dat resulteert in een goddelijke uitstorting. Dit noemt hij 'mediteren zonder zaad'.





Er is een punt waar de twee in elkaar overgaan, maar allereerst moeten ze afzonderlijk worden opgevat en worden geoefend; dit verduidelijkt wellicht wat, in de verschillende instructies voor meditatie die wij aantreffen, dubbelzinnig lijkt. Tot de eerste categorie behoren de verschillende vormen van reflectie die wij zojuist hebben onderzocht - het mediteren over een zaad-gedachte of een symbool. Tot de tweede categorie behoort de receptieve meditatie, die wij nu zullen bespreken.

Dit is een moeilijker vorm, die ons voert tot de gebieden van het hogere, meer gevorderde, abstracte mediteren van hen die over een lange ervaring beschikken. Wij kunnen echter een begin maken met de voorbereidingen, en het kan ons een steun in de rug zijn wanneer wij behoefte hebben aan hogere leiding en inzicht zoeken in een bepaald probleem.

Deze vorm van mediteren is niet geheel ongevaarlijk; het menselijk denkvermogen staat al bloot aan talloze gedachtestromen, indrukken en invloeden van allerlei aard, en wij moeten er zorg voor dragen dat onze vatbaarheid daarvoor niet toeneemt. Het zal echter duidelijk zijn dat, tenzij wij de juiste ontvankelijkheid bewerkstelligen, wij tijdens het mediteren weinig meer zullen bereiken dan mentale activiteit; het spreekt eveneens voor zich dat, om te komen tot verwerkelijking van het Zelf en tot welke vorm ook van hoger contact op een manier die doeltreffend is en wederzijds, het denkvermogen volkomen in rust moet zijn en zelfs van de hoogste vorm van activiteit moet afzien.

Het opmerken van de 'zee' van indrukken die voortdurend op ons inbeukt is, in zekere zin, een waardevol nevenverschijnsel van receptieve meditatie. Het geeft ons enig besef van de eindeloze stroom van indrukken waaraan wij, zowel subtiel en onbewust als bewust, zijn blootgesteld. Deze wetenschap zou ons op onze hoede moeten doen zijn, en ons kunnen helpen in het ontwikkelen van een zekere bescherming tegen de niet aflatende stroom van invloeden van individuen, van de groep of het gezin waarin wij leven, en van de grote massa.

Deze invloeden bevinden zich zowel op het emotionele als op het mentale niveau en kunnen, op het mentale niveau, op ons inwerken door de zintuigen, door paranormale indrukken en door telepathie, maar ook langs de meer tastbare wegen die wij allen kennen, zoals pers, radio en televisie. Ook kennen wij allemaal de massale opwinding die zich meester kan maken van een menigte, en de golven van angst die massale paniek teweeg kunnen brengen, of de golven van woede die kunnen leiden tot onbeheerste vernietigingsdrang, en de macht van woorden en ideeën, wanneer die worden 'overgebracht' door iemand als Hitler. Reclame vormt een ander 'bombardement' waaraan wij zijn blootgesteld, en hoe subtiel de kracht van deze invloed kan zijn werd enkele jaren geleden plotseling duidelijk, toen men ontdekte wat de effecten waren van subliminale boodschappen.

Er zijn echter meer geraffineerde stromen, afkomstig uit een groot aantal verschillende bronnen, die hun indruk achterlaten in zowel de gedachten-substantie waarin wij denken als de astrale substantie waarin wij voelen, waarnemen en paranormale indrukken opdoen - al dan niet bewust. Hier zullen wij dikwijls fouten maken, omdat wij niet weten of dat wat wij denken ons eigen denken is of beïnvloed door een zich buiten ons bevindende bron, en omdat wij niet in staat zijn onderscheid te maken tussen wat een indruk is met een hoge en waarachtige oorsprong, en wat niet meer is dan een psychische vervorming die zich op het astrale gebied van ons heeft meester gemaakt.

Een snel antwoord hierop bestaat niet; dit stelt ons steeds vaker voor problemen naarmate de mensheid als geheel wint aan gevoeligheid en bewustzijn, en daarmee aan ontvankelijkheid voor deze indrukken. Wij moeten deze factoren echter onderkennen, want wij kunnen niet leven in een psychisch isolement. Immers, zelfs al waren we daartoe in staat, de implicatie daarvan zou zijn een volstrekt egocentrisme; de paranoïde mens is een extreem voorbeeld van iemand die heeft getracht zich op deze tot een isolement leidende manier teweer te stellen.

De oplossing is gelegen in het ontwikkelen van ons eigen sterke centrum van bewustzijn, vanwaar wij uitzien over de subjectieve én over de objectieve werelden om ons heen, en trachten de meer subtiele indrukken te beheersen, te weigeren of toe te laten, vergelijkbaar met ons optreden ten aanzien van mensen die ons huis willen binnenkomen. Dit kan een langdurig proces zijn, maar het maakt deel uit van het bouwende werk dat wij verrichten door te mediteren, en naarmate wij meer oefenen met deze receptieve vorm zullen wij meer vertrouwd raken met de problemen en beter in staat zijn ermee om te gaan.

Het eerste belangrijke punt is dat wij zien waar het smalle pad loopt tussen een al te actieve opstelling en een al te passieve, tussen handelen en rust, tussen mentale creativiteit en absorberende passiviteit. Het punt van de juiste spanning heeft zowel een actief als een passief element, iets dat wellicht het meest duidelijk wordt als wij het receptief mediteren vergelijken met een poging om een geluid op te vangen waarvan de bron op grote afstand ligt. Hiertoe zijn wij fysiek in een toestand van rust, wij zwijgen en houden onze adem in; toch zijn wij allesbehalve passief, want elke spier is gespannen om zelfs het geringste geluid op te kunnen vangen.

Zo gaat het ook op de ijlere gebieden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat wij fysiek gespannen zijn en onze adem inhouden, maar wij moeten een zekere spanning opbouwen - zonder gespannen te zijn. De receptieve, of passieve, luisterende opstelling moet worden vermengd met actieve aandacht om het juiste spanningspunt te bereiken, dat vervolgens groeipunt wordt. Het bereiken van dat punt is een grootse prestatie; waarschijnlijk zullen wij het pas na talloze pogingen kunnen vatten, en zelfs dan slechts voor een enkel moment. 'Een mens kan niet altijd op zijn tenen staan,' zoals Lao-tse het ooit verwoordde, en zelfs grote beoefenaars van meditatie, zoals de heilige Gregorius en de heilige Augustinus, moesten bedroefd constateren dat zij niet in staat waren zich zó lang aan gedachten en zintuiglijke gewaarwordingen te onttrekken als zij graag wilden.

En om nogmaals Sri Krishna Prem te citeren,een van de grootste autoriteiten op dit gebied:

In wezen bestaat de methode uit het verkrijgen van beheersing over de processen van het denken, zodat zij willekeurig tot rust kunnen worden gebracht, waardoor het bewustzijn in staat wordt gesteld de Waarheid waar te nemen, als het gladde water van een meer waarin de eeuwige sterren zich spiegelen (...) Dit is niet een toestand van mentaal leeg-zijn, zoals sommige critici beweren, en al evenmin een toestand die wordt veroorzaakt door een of ander 'occult' mechanisme. Het centrum van het bewustzijn onttrekt de aandacht aan de wereld van de uiterlijke verschijnselen, of dat nu verschijnselen van de zintuigen of van het denken zijn, gaat door het middelpunt dat het zelf is heen, en komt tevoorschijn in de spirituele wereld van boeddhi (de intuïtie).



The Yoga of the Bhagavad Gita
pp. 49 en 52








Paul Brunton doelt op hetzelfde in The Wisdom of the Overself als hij schrijft op pagina 257:

Mentale rust is een voortreffelijk iets, in die zin dat het een stap is op de weg die naar boven voert, maar het is niet werkelijke transcendentie. De toestand van absorptie van de gewone yogi, die zo dikwijls een toestand van mentale leegte is, is niet de toestand van absorptie van de filosofische yogi, die een toestand van zichzelf begrijpend bewustzijn is. (...) De warrelende, niet gerichte passiviteit van de één is inferieur aan, en onderscheidt zich van, de begrijpende, intelligente alertheid van de ander. De één onthoudt zich slechts van denken. De ander betrekt het gedachteloze bewustzijn actief in het begrijpen van de eigen aard ervan.



Zo ook waarschuwen bepaalde oude Tibetaanse, voor aspiranten opgestelde regels: 'De rust van niet actieve denkprocessen (in het individuele denkvermogen) kan ten onrechte worden beschouwd als het ware doel, dat echter de rust van het oneindige Denkvermogen is.'


Deze uitspraken hebben uiteraard betrekking op verheven toestanden die nog buiten ons bereik liggen, maar het is van belang dat wij ons doel duidelijk voor de geest hebben; misschien is, van deze toelichtingen, de zinsnede het gedachteloze bewustzijn de meest onthullende.

De weg is echter bezaaid met wat op het eerste gezicht tegenstrijdigheden lijken: de beginneling krijgt te horen dat een van de belangrijkste voorschriften voor receptieve meditatie is dat men het bewustzijn moet vasthouden op het mentale niveau. Daartoe moeten we het mediteren laten voorafgaan door de gebruikelijke voorbereiding en een bewust richten van de aandacht op de verschillende ondergebieden van het denkvermogen. Een geschikte methode hiertoe is het gedurende enkele minuten reflectief mediteren, alvorens te trachten een toestand van receptieve meditatie te bereiken. Dit versterkt de noodzakelijke mentale polarisatie en actieve instelling.

Om een toestand van actieve luisterende stilte vast te houden is een aangehouden wilsdaad noodzakelijk. De meesten van ons zullen merken dat zij voor elk te bereiken niveau strijd moeten leveren, en het is een algemeen aanvaard gegeven dat wij niet in staat zijn - tenzij wij over heel veel meditatie ervaring beschikken - alle externe gedachten te weren. Alleen al het aanbrengen van een punt van rust en stilte lokt een stroom van gewaarwordingen of indrukken of beelden uit die trachten onze afzondering binnen te dringen. Het beste is ze niet te bestrijden, want door dat te doen laten we ons vangen; liever moeten we ze hun gang laten gaan in de periferie van ons bewustzijn, zonder er enige aandacht aan te schenken, als de rimpelingen van water langs de oever, of wolkenflarden aan een zomer hemel die bijna onopgemerkt langs de horizon drijven en ons geenszins verhinderen van de zon te genieten.

Wij kunnen het onszelf gemakkelijker maken deze toestand vast te houden door een woord of een korte zin te herhalen, of door een beeld op te roepen dat kalmte en rust suggereert.

Het beeld van een majestueus gebergte, of van een vredig meer; woorden als 'sereniteit', 'kalmte', 'stilte'; de herhaling van een mantra, bijvoorbeeld 'Wees stil en weet dat ik God ben' - al dergelijke dingen maken het eenvoudiger deze geestestoestand te handhaven. Wij moeten niet trachten te lang achtereen vol te houden: niet alleen maakt dit het moeilijker, het is ook mogelijk dat we, door te lang achtereen te proberen mentaal in rust te blijven, langzaam wegdoezelen. Dat mag niet gebeuren. Het is niet bevorderlijk voor het opvangen van hogere indrukken en kan gemakkelijk leiden tot een paranormale, mediamieke toestand die gevaarlijk kan zijn. Zodra we bemerken dat we slaperig worden moeten we de meditatie beëindigen.

Vergelijkingen zijn dikwijls nuttig omdat ze beeldend zijn; een in deze context bruikbare vergelijking is die van het zoeklicht dat door het grondpersoneel wordt gericht op voorwerpen die zich in de lucht bevinden. Tijdens de reflectieve meditatie kijkt ons 'geestesoog' in min of meer horizontale richting over de velden van het bewustzijn, terwijl het de dingen in dat gebied met elkaar in verband brengt, formuleert, interpreteert en duidelijker ziet. Tijdens de receptieve meditatie wordt het geestesoog echter opwaarts gericht, als een zoeklicht dat zich door de luchtlagen heenboort en de hemel aftast in een poging te onderscheiden wat voor het blote oog niet zichtbaar is. De moderne radiotelescoop biedt eveneens een voor ons goed bruikbare vergelijking; de apparatuur waarin de resultaten worden verwerkt is een uitstekend voorbeeld van wat iemand die mediteert zou moeten zijn.

Wat, tenslotte, kunnen wij verwachten door dit 'luisteren' te ontvangen? Wij hebben de beschikking over verscheidene ontvangstmogelijkheden; spirituele indrukken kunnen ons bereiken door het gezichtsvermogen, het gehoor, de tastzin en de dringende behoefte te handelen, maar ook langs andere wegen.

Een veelvoorkomend verschijnsel is het zien van licht, al moet de in hoofdstuk 3 besproken hoge spirituele illuminatie niet worden verward met het licht dat zich dikwijls tijdens het mediteren voordoet. Er zijn verschillende ervaringen met licht mogelijk; soms zien wij het in ons hoofd, soms voor onze ogen, soms als een glans die zich over alles uitspreidt; ook kunnen we het gewaarworden als een plotseling oplichten van een bepaald voorwerp, of als het opheffen van het denkvermogen naar een nieuw 'verlicht' gebied, waar het mogelijk is dieper inzicht of besef te verwerven.

Intuïtie is begrip op deze hogere niveaus. Men noemt het wel 'het licht dat tussen de ogen schijnt, de stem die spreekt in de stilte van het hart'; 'in het hart van de stilte', zouden we daaraan kunnen toevoegen. Het is een hoge toestand van verlichte ontvankelijkheid. We gebruiken het woord 'intuïtie' nogal willekeurig voor 'ingeving', 'voorgevoel' of paranormale indruk, maar werkelijke intuïtie is van een veel hogere orde.

Wij moeten altijd trachten de oorsprong en het niveau vast te stellen van de indrukken die wij ontvangen. Er doen zich, bijvoorbeeld, geregeld kleuren en beelden voor, maar zij zijn een voortbrengsel van de verbeelding, hun oorsprong ligt niet in het denkvermogen; daarom moeten we er, als ze zich voordoen, geen acht op slaan.

Het gehoor is eveneens een veel gebruikt 'ontvangstkanaal'; maar ook in dit 'innerlijk horen' moeten we trachten onderscheid te maken tussen wat wellicht paranormale stemmen zijn, en berichten die werkelijk afkomstig zijn van de Ziel. Het kan zijn dat wij laatstgenoemde berichten 'in stilte' horen, het is ook mogelijk dat ze klinken als een helder stemgeluid, maar ze zijn altijd kort, duidelijk, scherp, en hebben meestal betrekking op ons spirituele leven. Het is ook mogelijk dat ze 'ergens een belletje doen rinkelen': we herkennen ze als iets dat waar is. Of we horen muziek. Velen van de grote componisten hebben eenvoudigweg de muziek genoteerd die zij 'hoorden'. Mozart, bijvoorbeeld, schijnt ooit te hebben gezegd dat het hem geen moeite kostte muziek te schrijven; de muziek leek in hem neer te stromen en hij hoefde die slechts te noteren.

De aanwezigheid van de Ziel - eveneens een vorm van respons - is soms een heel werkelijke ervaring, die ons een gevoel geeft van nieuwe energie, van vernieuwing, kracht, moed, zekerheid; het gevoel is onmiskenbaar, en de ervaring is vermengd met een vreugde die wij nimmer ontlenen aan persoonlijk genot. Dit Ziele-contact kan zich in uiteenlopende mate voordoen, en al is het uiteraard een doel in elke vorm van meditatie, het zal in de hier beschreven mate slechts zelden verwezenlijkt worden totdat we een zekere doorgang, een verbindingskanaal met ons hogere Wezen hebben gegraven.

Broeder Laurentius is een befaamd voorbeeld van iemand die hierin slaagde, zodat tenslotte die 'aanwezigheid' zich zelfs kenbaar maakte in de meest aardse aspecten van zijn leven. Wij mogen echter niet vergeten dat hij zijn leven had gewijd aan het bereiken van dit resultaat; laten wij beginnen tevreden te zijn met een vluchtig gebaar, zo nu en dan, als een belofte die de Ziel ons doet ten aanzien van de toekomst.

Dit heeft zijn redenen, nog afgezien van onze ontoereikendheid en ons gebrek aan voorbereiding. Het zal duidelijk zijn dat onze trilling niet altijd geschikt is om contact mogelijk te maken; daarnaast is het niet uitgesloten dat een teveel van de Ziel - zoals dat geldt voor alle goede dingen - een onverwachte en al te stimulerende uitwerking zou hebben. Bovendien moeten we aannemen dat de Ziel zich dikwijls bezighoudt met haar eigen, hogere zaken. Meester Eckhart beschreef het als volgt:

De filosofen zeggen dat de Ziel twee aangezichten heeft, dat het zich aan de bovenzijde bevindend gezicht opkijkt naar God, en het zich aan de onderzijde bevindend gezicht enigszins neerwaarts kijkt en tot de zintuigen spreekt; en het zich aan de bovenzijde bevindend gezicht, dat het hoogste punt is van de Ziel, bevindt zich in de eeuwigheid en staat buiten de tijd; het weet van geen tijd noch van enig lichaam.



Ook de Meester Djwhal Khul heeft gezegd dat de Ziel zich nauwelijks bewust is van de aard van de persoonlijkheid, van de gesteldheid en de ideeën daarvan. De Ziel is zich bewust van de beperkingen in de persoonlijkheid, en van de hindernissen waarop de instroom van Ziele-energie stuit, maar zij houdt zich niet bezig met details betreffende de lagere aard, zo ver­telt hij ons. Zij wordt in beslag genomen door haar eigen taak op de meer spirituele niveaus: het herkennen, registreren en verwerken van de neerstromende energieën en ideeën die tegemoetkomen aan de behoeften van de wereld en de mensheid zullen helpen.


Ook de dringende behoefte te handelen kan het resultaat zijn van meditatie, en is tevens een natuurlijk voortvloeisel van de eerdergenoemde vormen van 'openbaring', want als wij werkelijk een indruk ontvangen vanuit een hogere bron is het niet meer dan vanzelfsprekend dat tegelijk daarmee energie wordt overgedragen, die wij tot uitdrukking zullen willen brengen. Het is een noodzakelijke aanvulling op het meditatieve proces om deze energie te verankeren of te 'aarden', en die voor een specifiek doel aan te wenden, maar dat neemt niet weg dat we hier in een val kunnen lopen. Een of ander lager verlangen, of zelfs een onbewust element in het lagere of middelste onbewuste (zie het mensbeeld in hoofdstuk 3), kan worden gestimuleerd door de ontvangen energie en zich verheffen, om zich onder het mom van 'heiligheid' te doen gelden. Het is maar al te waarschijnlijk dat wij onder de bekoring raken van de innerlijke wereld, en dat wij onze persoonlijke motieven voorzien van een hoge, 'goddelijke' oorsprong; op dat moment bevinden wij ons in de val. Dramatische opdrachten als zouden wij een hoge roeping hebben zijn altijd verdacht. Het onderbewuste is tot heel wat streken in staat!

Het voornaamste criterium aan de hand waarvan wij het niveau van de indrukken kunnen vaststellen is de onpersoonlijkheid ervan. Boodschappen die de persoonlijkheid 'ophemelen', die vleiend zijn en grootse beloften inhouden, kunnen wij altijd beschouwen als vervormingen. Er wordt wel gezegd dat op de hoger gelegen delen van het Pad de Meester zich zelden bezighoudt met het persoonlijk leven van de discipel; zijn instructies beperken zich tot het werk dat verricht moet worden; de persoonlijkheid behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de discipel. We kunnen er daarom zeker van zijn dat, op het nederige niveau van de beginner, dergelijke goddelijke opdrachten van de Meesters niet voorkomen. Onze eigen Ziel is het waartoe we ons moeten wenden als wij behoefte hebben aan licht. De Ziel wordt soms de 'eerste Meester' genoemd, en op dit Fragment van Goddelijkheid moeten wij ons innerlijk oor richten.

Tenslotte moeten wij zo verstandig zijn ons niet al te zeer te laten stimuleren, en ons daar met wijsheid voor te hoeden. Meditatie is vrijwel altijd stimulerend, en zelfs de meest zuivere en spirituele energie kan een verwoestende uitwerking hebben als zij met een te grote kracht de voertuigen van de persoonlijkheid binnenstroomt. Emotioneel, psychisch, fysiek en mentaal kan deze energie leiden tot uitputting of ons koortsachtig stimuleren. Dit is wel vergeleken met een plotselinge toename van de spanning in de bedrading van een elektrisch apparaat, waardoor de zwakke gedeelten kunnen smelten en verbranden. Zodra wij merken dat wij te veel worden gestimuleerd moeten we de meditatie onmiddellijk beëindigen, of in elk geval tijdelijk verminderen.

De resultaten van meditatie zijn niet altijd direct merkbaar, maar kunnen zich dagen, soms zelfs maanden later voordoen. Zoals iets, dat wij ons niet konden herinneren, ons plotseling zonder enig aantoonbaar verband kan invallen, zo vergaat het ons soms ten aanzien van de uitwerking van meditatie. Wij kunnen plotseling op een gedachte komen, een idee krijgen, of soms zelfs een direct gebod, dat het antwoord is op of een leidraad met betrekking tot een probleem dat ons al lange tijd bezighoudt. De werking van het onderbewuste is nog steeds een mysterie, en soms lijkt het alsof dingen op een hoger niveau vertraging ondervinden alvorens het bewuste niveau te bereiken, waar wij ons in afwachting bevinden.

Wij moeten tevens in gedachten houden dat wij deel zijn van een 'collectief onbewuste', iets waarin wij nog slechts heel weinig inzicht hebben. Waarschijnlijk is dit verantwoordelijk voor de 'antwoorden' die ons soms door anderen bereiken, maar ook voor de resultaten van het innerlijk zoeken die op een naar het lijkt wonderbaarlijke wijze tot ons komen.

Deze opsomming van mogelijkheden zou iemand die, hoewel hij al enige tijd receptief mediteert, nog geen 'manifestaties' heeft ervaren een gevoel van teleurstelling kunnen geven, een gevoel dat hij niet bereikt wat hij zou moeten bereiken. Hoed u voor een dergelijke moedeloosheid, want die is niet gerechtvaardigd. Het is heel goed mogelijk dat de stilte erop duidt dat het niveau van meditatie elke astrale reactie en de daarmee samenhangende 'aanwijzingen' overstijgt, en het kost enige tijd voordat de mentale afstemming zodanig is dat het denkvermogen zelf indrukken kan ontvangen. Van één ding kan de mediterende echter zeker zijn: hij legt door zijn gestage, stille inspanning een degelijker fundament dan degene die allerlei exotische boodschappen ontvangt.

De werkelijke uitwerking van meditatie gaat veel verder - het geleidelijk aanbrengen van verbindingen, het doen toenemen van de trilling, het met zorg schaven aan het potentieel. Deze dingen laten zich niet meten aan de hand van spectaculaire maar tijdelijke 'manifestaties', ook al zullen die ons aanmoedigen of zelfs - we zouden ons moeten schamen - vleien! Zij mogen nooit ons hoofddoel worden. Het duurt lang eer wij van het mediteren de vruchten kunnen plukken, maar eens breekt dat moment aan, en het zal ons langs een zekere en geëigende weg voortleiden naar een nieuwe wereld. Laten we ons de bekende versregels van Arthur Clough ter harte nemen:

Want ook al lijkt het dat de golven,
vermoeid en zinloos brekend,
Zelfs niet een duimbreed winnen aan terrein,
Wast daar, ver weg, door geulen en door gaten,
Tij na tij in rustig aandringen de zee.



En niet alleen door vensters op het Oosten
Kruipt, bij de dageraad, het licht de huizen in;
Vóór ons klimt traag, zo traag, de zon,
Maar in het Westen, zie, daar gloort het land.



Laten wij nogmaals The Yoga of the Bhagavad Gita citeren; als hij die mediteert zijn inspanning maar gestaag volhoudt, staat de uiteindelijke zege vast, en tenslotte:


(...) als een lang door de winterse vrieskoude gevangen gehouden boom, die plotseling uitbot in een luister van bloesem, zo dragen de zware inspanningen van vele levens vrucht, en zal hij plotseling uitbotten en ontluiken in het Licht en zich verbonden weten met het Eeuwige, dat niet langer wordt ervaren als een nevelige achtergrond, niet langer zelfs bespied wordt door een innerlijke deuropening, maar dat in werkelijke aanraking wordt gevoeld, aanraking die de Ziel doordrenkt van vreugde.



Het volgende voorbeeld van een receptieve meditatie kan worden gezien als een vrij ruwe schets, waarin al het receptieve werk dat wij wensen te doen kan worden ingepast. Het 'zaad' kan zelfs ontbreken in deze meditatie, waarin wij slechts de aanwezigheid van de Ziel zoeken. Of misschien zoeken wij inspiratie, of hulp van boven, met betrekking tot een project of een idee of een probleem. Maar we kunnen ook werken met een wereldwijd aanwezige behoefte, zoals vrede, de juiste onderlinge verhouding, of mededogen, en deze in onze meditatie opnemen opdat ons hieromtrent wellicht hogere ideeën bereiken. Want, laten we dit nooit uit het oog verliezen, dat is een van de taken die de mediterende mens ten aanzien van de mensheid als geheel heeft: het verschaffen van 'punten van ontvankelijkheid', waarlangs spirituele of hogere ideeën kunnen neerdalen in de gedachten-substantie die wij met onze medemensen delen. Wij zullen hierop dieper ingaan in hoofdstuk 8, als wij bespreken welke diensten meditatie kan verlenen. Het is echter goed - en misschien bemoedigend - ons te realiseren dat meditatie een minder individuele activiteit is dan wij wellicht geneigd waren te denken.

Het meer van bespiegeling ligt niet in afzondering, gereserveerd voor ons alleen, hoe intiem en diep de stilte die er heerst ook is. Op deze niveaus hebben wij onze individualiteit achter ons gelaten en maken wij deel uit van substanties en energieën die de mensheid doorstromen. Deze gebieden van denken zijn niet langer het kleine gewest van ons persoonlijk denken; zij vormen de ether waar, zo zouden we kunnen zeggen, het ‘denken van God' wacht op aanvaarding door de mensheid. In het Oosten wordt dit gebied wel 'de regenwolk van het kenbare' genoemd. Ook spreekt men van de 'regenboog-brug' - een in het bewustzijn aangebrachte brug - die wij moeten bouwen voordat wij deze hooggelegen gebieden kunnen bereiken. Dergelijke begrippen zijn zowel beeldend als symbolisch – zij spreken van waarheden die wij nog niet kunnen benoemen. Zij helpen ons om, in het aangezicht van de onmetelijke wereld die wij aanschouwen vanaf de oever van het water van de bespiegeling, ons nietige zelf tot rust te brengen, en zij helpen ons om, in het aangezicht van de enorme afmetingen ervan, onszelf te vergeten, zodat wij weten - zelfs al is dat slechts gedurende een vluchtig moment - dat wij de ingezetenen zijn van het Oneindige.

Voorbeeld van een receptieve meditatie





	VOORBEREIDING		
Ontspan u, en breng een snelle aansluiting en toewijding tot stand, zoals u dat eerder hebt gedaan.



	VISUALISATIE	
Visualiseer het gladde wateroppervlak van een meer, dat gelegen is in een rustig gebied; op de oever van het meer groeien bomen, op de achtergrond verrijzen bergen. Stel je de spiegelende hoedanigheid van het water voor. Besef dat het vermogen van het water om de bomen, de bergen en de wolken in zijn oppervlak te vangen het vermogen symboliseert van het kalme denkvermogen om de indrukken die 'van bovenaf worden gegeven op te vangen.



	RECEPTIE	
Tracht deze receptieve toestand te bereiken, terwijl u de processen van het denkvermogen blijft beheersen en de toegang tot het bewustzijn openhoudt, zodat het zoveel mogelijk van de waarheid kan waarnemen of ontvangen. Zorg ervoor dat het thema of het onderwerp, waarover u verlichting zoekt, in het centrum van de aandacht blijft. Herhaal, indien nodig, woorden die dit vergemakkelijken. Blijf positief maar passief, waakzaam maar mentaal in rust, luisterend, ontvankelijk voor datgene wat misschien zal neerdalen.



	VERANKERING (of 'aarding') 	
Geef, voorzichtig en zorgvuldig, vorm aan datgene wat zich aan u heeft voorgedaan. Mediteer daarover enige minuten reflectief, zodat het wordt verankerd in uw bewustzijn, en het in uw denkvermogen voldoende helder is om er volledig gebruik van te kunnen maken. Schrijf hiervan een beknopte weergave op; dit zal verdere 'aarding' bevorderen en voorkomen dat u het vergeet.



	BEVESTIGING	
Zend een gedachte van dank uit voor de hulp die u hebt gekregen, zelfs als die slechts bestaat uit enkele minuten van rust in de nabijheid van de Ziel. Zeg, indien mogelijk hardop, om het resultaat van de meditatie te wijden en om uzelf te verbinden tot een juiste toepassing en uitdrukking:

'Laat het zo zijn. Moge mij hulp worden geboden bij het volbrengen van mijn taak.'







  7. Het wiel




Tenzij de Pottenbakker het wiel doet draaien, heeft zijn werk geen symmetrie

Anoniem








De in het Evangelie van Lucas aangehaalde woorden van Christus - 'Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden' - brengen een fundamentele wet tot uitdrukking, een wet die alle leven op onze planeet beheerst - de wet van vraag en aanbod. Zij namen in zich op – al is het veel te eenvoudig voor onze huidige intellectuele blik zonder veel vertrouwen – dat de behoefte die zichzelf opdringt een respons uitlokt van het ‘pakhuis’ van het universum en onvermijdelijk een vacuüm vult wanneer de condities goed zijn en de inspanning krachten in beweging zet die een overeenkomstige terugkeer teweegbrengen. 




Het menselijk leven is zo gecompliceerd dat we zelden op een zo onomwonden wijze de resultaten van gebed zien. Maar het eraan ten grondslag liggende principe van gebruik, vraag en aanbod is constant; het is een wet van zowel de spirituele als de materiële economie, en de belemmerende factoren liggen in onszelf. De rijkdommen van het koninkrijk Gods staan ons ter beschikking, maar wij moeten onszelf in verbinding stellen met dit 'aanbod', wij moeten onze behoeften op de juiste wijze kenbaar maken. Dit kenbaar maken fungeert als een tandwiel in een machine, en zoals de verschillende raderen met elkaar in verbinding staan, zo wordt in ons geval kracht in verbinding gebracht met kracht, als een deel van een verheven stelsel.



Het wiel doet ons altijd denken aan in beweging gebrachte energie, of het nu de wielen zijn die een beweging versnellen, de in elkaar grijpende tandwielen van een machine, of het wiel in een katrol waardoor geven en nemen, vraag en aanbod worden bevorderd. Het wiel is daarom een bruikbaar symbool voor het menselijk gebed, want door een volledige omwenteling te maken moet het de energie overbrengen waarmee het synchroon loopt. Maar de voornaamste les die deze symboliek ons leert is dat wij de wielen van het gebed in een draaiende beweging moeten brengen als wij willen dat spirituele krachten ons te hulp komen, zoals het verbindingsrad van een watermolen in beweging gebracht moet worden om gebruik te kunnen maken van de langsstromende rivier. Deze spirituele krachten kunnen alleen in ons neerstromen als de omstandigheden dat mogelijk maken. De eerste aansluiting, het eerste beroep - of welke benaming wij daarvoor ook gebruiken - moet tot stand worden gebracht door ons hart en door ons denkvermogen.



Het vormgeven aan een behoefte, of die nu fysiek, emotioneel, mentaal of alle drie is, brengt een stroom van invocatie teweeg; het fungeert als een trekkende kracht, en heeft een magnetische uitwerking op datgene waarop het is afgestemd. Door het richten van de aandacht wordt een kanaal geschapen, door de behoefte wordt een magnetisme opgeroepen; de hoedanigheid van de reactie wordt bepaald door het niveau waarop het beroep wordt gedaan. Het gelijke trekt het gelijke aan, het vertoont een gelijksoortige trilling en biedt op die wijze een kanaal voor datgene waarnaar wij zoeken. Misschien draaien wij ons gebedswiel sprakeloos, als ossen een molensteen; misschien trachten wij het in harmonie te brengen met de bewegingen aan het firmament en worden wij deel van de stroom van goddelijke energie. Maar ongeacht de vorm die ons beroep aanneemt, het is onze taak het wiel op gang te brengen en er de beweging aan te geven die ons zal verbinden met de grotere krachten.



Het gebed is de roep van het hart dat krachten herkent die groter zijn dan de eigen, en sinds de oudste tijden hebben de mensen gebeden. We weten niet wanneer de mens zich voor het eerst zag als een individu, te midden van krachten die hij aan zich ondergeschikt moest maken. Misschien is dit besef zelfs nooit volledig tot hem doorgedrongen. We kunnen ons echter voorstellen dat zijn aangeboren bewustzijn hem geleidelijk liet zien dat hem krachten ter beschikking stonden die de zijne overtroffen. Hij vroeg dus om hulp. Aanvankelijk vroegen onze voorouders de Bron van regen om hun dorst te lessen, de Bron van kracht om hen sterk te maken op het slagveld, de Bron van leven om hen te behoeden voor tegenslag. Hieruit kan het loven en bieden zijn voortgekomen, zoals zij dat ook zo graag met hun medemensen deden, zodat men offeranden begon aan te bieden in de hoop dat men meer hulp zou ontvangen als men zich gunstiger opstelde. Zo werden, omdat men daaraan behoefte had maar tevens omdat men, zij het in een wat grove vorm, de wet van geven en nemen wilde naleven, de omslachtige rituelen van smeekbede en zoenoffer ontwikkeld, die we onder primitieve stammen nog steeds kunnen aantreffen.




In de loop van de eeuwen veranderde de behoefte, maar zij werd niet minder, en in elk stadium van onze ontwikkeling hebben spirituele leiders getracht de mens te leren bidden. Het is voor ons echter niet gemakkelijk ons onvoorwaardelijk te houden aan de wetten ervan, omringd als wij zijn door onze eigen 'persoon', en doordat wij in gebreke blijven verliezen wij, als een dam die kleine lekken vertoont, dit potentiële vermogen steeds meer.




Het is niet de bedoeling in dit verband studie te maken van het gebed, maar we moeten begrijpen wat de functie ervan is in relatie tot meditatie. Over het algemeen is het gebed een beroep dat het hart doet wanneer het om iets smeekt, wil bemiddelen, of van eerbied blijk wil geven, terwijl meditatie een zaak is van het denkvermogen. Een instelling van ootmoedigheid en gebed is echter essentieel voor de beoefening van meditatie, die gemotiveerd moet worden door zowel het hart als het hoofd en zich moet verheffen op de vleugels van een zekere devotie.




Het gebed heeft uiteenlopende vormen gekregen, al naar gelang de zich wijzigende behoeften en de verschillen in psychologische benadering van de verschillende tijden en volkeren, maar het valt nauwelijks te ontkennen dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van onze beschaving. Er is misschien geen andere factor die, door de eeuwen heen, zoveel levens heeft beïnvloed, of die een zo belangrijke plaats heeft ingenomen in onze geschiedenis; we zullen waarschijnlijk wel nooit weten wat het tot stand heeft gebracht, en hoe groot de betekenis is geweest van hen die zich aan het contemplatieve leven wijdden.




In de grond is het gebed echter altijd een smeekbede geweest, een manier om God te vragen ons te hulp te komen, en dat is er de reden van dat het bij recente generaties aan populariteit heeft ingeboet. Het idee van een minzame 'aalmoes', geschonken door een immer luisterende Vaderfiguur, spreekt de moderne mens niet meer aan. Het verlangen naar vrijheid is bovendien te sterk om een dergelijke afhankelijkheid en een dergelijk gezag te aanvaarden. Maar de personificatie van God is wellicht de voornaamste oorzaak van deze afwijzing, en dat is begrijpelijk, daar die strijdig is met het gevoel voor wetmatigheid en logica en de wetenschappelijke benadering, die tegenwoordig zo populair zijn.




Toch zal een vorm van gebed altijd noodzakelijk blijven. Zolang we ons bevinden op het pad van de evolutie, dat wil zeggen op de weg die leidt naar de goddelijkheid die eens de onze zal zijn, zullen we op de een of andere manier datgene, dat groter is dan wij zijn, moeten en willen aanroepen. In ons diepste zelf zullen wij altijd onze toevlucht zoeken in een hoger contact, wanneer wij worden geconfronteerd met een crisis­situatie, met angst, onzekerheid, wanhoop, maar ook in verheven momenten van vreugde en dankbaarheid. Dergelijke momenten brengen de muren van ons isolement aan het wankelen en tonen aan hoe jammerlijk ontoereikend die zijn. Ze brengen ons in de meest letterlijke zin 'op de knieën', en doen ons keer op keer inzien dat wij moeten leren met de ons omringende krachten samen te werken. Wij zullen daarom nieuwe manieren moeten ontwikkelen om op hen een beroep te doen - nieuwe manieren die niet alleen ons knorrige denkvermogen bevredigen, maar ook de door ons hart gevoelde behoeften.




Dit wordt tegenwoordig in toenemende mate gedaan, nu de knagende honger van de spirituele armoede in onze cultuur en in de ontwikkeling van onze 'beschaving' steeds meer wordt gevoeld. Alle vormen van meditatie en alle manieren om met de ijlere wereld contact te leggen worden beproefd, en er ontstaat een nieuwe 'wetenschap van de aanroep'. Maar voordat we daarop dieper ingaan moeten we stilstaan bij een andere functie die het gebed door de eeuwen heen heeft vervuld, want ook daarvoor moet, als we het gebed willen afschaffen, een vervanging worden gevonden.




Bidden is meer dan een eenvoudig vragen. Het roept niet alleen naar beneden, het verheft ook. Het bidden verenigt in zich een groot aantal componenten, waaronder toewijding, dankzegging, en erkenning van het bestaan van een hogere of grotere macht. Van al deze componenten is de invloed verlossend, transformerend, verheffend; een juist uitgevoerd gebed is een sacrament. Het heeft een verlossende werking, zowel op degene die bidt als op datgene waarvoor gebeden wordt.




Dit ligt diep verborgen in wat Teilhard de Chardin noemt 'de mystieke wetenschap (...) de wetenschap dat Christus in alle dingen aanwezig is', iets waarvan de waarheid slechts wordt onthuld aan wie erin doordringt. Over het algemeen zijn we geneigd slechts een oppervlakkig gebruik te maken van de verschillende manieren waarop wij de innerlijke wereld benaderen, uit gewoonte of omdat onze nood te hoog is; de bredere, diepere functie en betekenis ervan gaan aan ons voorbij. In La Messe sur Ie Monde geeft Teilhard een enorm, maar bijzonder praktisch begrip van de verlossende invloed van het gebed:








Het schijnt mij toe dat in zekere zin de werkelijke substantie die dagelijks moet worden gewijd de ontwikkeling is die de wereld gedurende die dag heeft doorgemaakt - waarbij het brood op een heel passende wijze symboliseert wat de schepping kan voortbrengen, en de wijn (het bloed) wat de schepping, bij al haar inspanningen, verloren doet gaan in de vorm van uitputting en lijden.











Alice Bailey schrijft, in paragraaf 67 vanFrom Intellect to lntuition, over het verschil tussen gebed en meditatie:








(...) Het vragen, het eisen, het verwachten zijn de voornaamste kenmerken van het gebed, waarin het verlangen overheerst en waarin het hart is betrokken. Het is de emotionele aard, het voelende deel van de mens, op zoek naar datgene waaraan behoefte is, en het scala van de behoeften is breed en reëel. Het is de benadering van het hart. (...)







Meditatie voert dit werk verder voorwaarts, tot in de mentale sfeer; het verlangen maakt plaats voor het praktische werk van de voorbereiding op goddelijke kennis.












Met andere woorden, aan het hart en het gevoel voegen we het intellect toe, mentale waarneming; en daaruit ontstaat een nieuwe scheppingskracht. Maar wij beschikken over nog een attribuut, de wil, zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, en dit brengt ons bij het onderwerp invocatie (aanroep). In de huidige betekenis van het woord is dit een manier om in spirituele zin een beroep te doen, dat, volgens Assagioli:








(...) het gebruik van al onze innerlijke functies inhoudt en combineert. Het is een gelijktijdige activiteit van het denkvermogen (meditatie), van het gevoel (gebed), van de verbeelding (visualisatie), en van de wil (bevestiging). Het is duidelijk dat dit bondig en tot synthese gebracht handelen van ons gehele wezen aan de aanroep, als we die op de juiste wijze uitvoeren, een kracht verleent die onvergelijkelijk veel grootser en rijker is dan het afzonderlijk gebruik van één enkele innerlijke activiteit.











Het zal tevens duidelijk zijn dat dit een veel minder eenvoudige manier is om zich aan te sluiten en een beroep te doen op de innerlijke krachten dan het gebed. Het impliceert het gebruik van de vier genoemde vermogens als één geïntegreerd geheel. Voor de meesten van ons is dit een nieuwe techniek, maar door te werken met de in de voorgaande hoofdstukken besproken vormen van meditatie kunnen wij het pad effenen. Gebed, meditatie, visualisatie en bevestiging staan, ook al zijn ze verschillend en van elkaar onderscheiden, met elkaar in verband, en elk van hen stimuleert en vergemakkelijkt het gebruik van de andere. Als wij hebben geleerd ieder aspect van onszelf afzonderlijk te gebruiken - het hart, het denkvermogen, de verbeelding en de wil - zal het gemakkelijker zijn ze te combineren, en al snel zullen we in staat blijken ze met elkaar te vermengen en ze te gebruiken als één tot synthese gebrachte daad van aanroep.




Deze manier van werken is er duidelijk een van de new age, en de al eerder geciteerde Tibetaanse schrijver, de Meester Djwhal Khul, merkt hierover op dat:








(...) aanroep de hoogste vorm is van gebed en de nieuwe vorm van beroep op het goddelijke, mogelijk gemaakt door kennis van het mediteren.











Ook oppert hij dat de nieuwe Wereld-Religie gebaseerd zal zijn op de wetenschap van invocatie en evocatie, die een nieuw, dynamisch medium zal verschaffen om de wereld van het innerlijke en die van het uiterlijke met elkaar in verbinding te brengen.




Deze opvatting geeft stof tot denken, vooral omdat het iets is dat ons allen raakt. Wij zijn de machinerie die deze verbinding tot stand moet brengen, wij zijn de tanden van de tandwielen. Door middel van ons, de mensheid, moet dit worden bewerkstelligd. Wij zijn de middelaars tussen licht en duisternis, tussen God en dier, tussen de geest en de stoffelijke, onverloste materie. Een betere overbrenger te worden, vaardiger in het doorsturen van de krachten van de geest is dan ook de uitdaging waarvoor ieder van ons wordt gesteld. Wij moeten deze verantwoordelijkheid erkennen. De redding van de wereld, het wegnemen van de last van het lijden, het brengen van vrede, het veranderen en transformeren en verlichten van de mensheid, dit alles rust voornamelijk op onze schouders. En dit niet alleen in algemene zin en op praktisch gebied, maar in de kalme diepten van ons eigen hart en in de herscheppende kracht van ons denken.




We zijn al snel geneigd te denken dat wij er, in het enorme mechanisme van de menselijke soort, niet veel toe doen, dat het niet opgemerkt zou worden als wij onze geringe pogingen staakten, dat ons aanroepen, ons bidden voor de wereld geen verschil maakt. Wij moeten onze inspanningen echter niet onderschatten. Telkens wanneer wij het wiel van ons innerlijk contact op gang brengen leggen wij de verbinding tussen onszelf en oneindige vermogens, heilbrengende krachten, die wij daardoor in de menselijke sfeer binnenleiden om ze daar hun werk te laten doen.




Zoals reeds opgemerkt vormt het aanroepen een toepassing en een combinatie van het op gebed ingestelde hart, de meditatieve activiteit van het denkvermogen en de gerichte wil of intentie. Het type wil waarop hier wordt gedoeld is, uiteraard, de hoge, toegewijde wil die de bedoeling van de Ziel weerspiegelt, en die wordt gedreven door zuivere, niet door eigenbelang bepaalde beweegredenen, slechts strevend naar het welzijn van het geheel. Een overtuigd denkvermogen, een toegewijd verlangen en een planmatige activiteit zijn eveneens essentieel voor het welslagen van de aanroep. Dat geldt ook voor een bepaalde vorm van identificatie, die immers impliciet is in een dergelijke vorm van beroep, dat niet slechts ontvankelijkheid is voor, maar ook medewerking met de krachten waarop het beroep wordt gedaan. Wanneer wij aanroepen vragen wij niet alleen, wij roepen op, wij ontbieden, wij zien iets oprijzen, wij voelen dat ons verlangen niet zonder grond is, en wij bevestigen. Bijvoorbeeld:








Dat de Krachten van het Licht
de mensheid verlichten!















Moge Vrede heersen op aarde!











Dit is meer dan een smeekbede; bij de aantrekkingskracht die het gebed heeft voegen zich al onze andere vermogens; wij komen op voor een gerechtvaardigde eis, al onze kracht wordt aangesproken. Het kenbaar maken van de behoefte, de kracht van onze verwachting, de erkenning van het potentieel en de innerlijke overtuiging dat het goede zal zegevieren maken alle deel uit van dat dynamische brandpunt, dat de aanroep maakt tot het krachtigste middel dat ons ter beschikking staat - als we het tenminste op de juiste wijze gebruiken - als wij willen putten uit die hoge krachten die de wereld nieuw leven kunnen geven.




Het is een gerechtvaardigde verwachting dat, zoals in het verleden het gebed centraal stond in de religie, in de toekomst de aanroep centraal zal staan in de wetenschap van het benaderen van spirituele vermogens, en het voornaamste fundament zal vormen van de nieuwe Wereld-Religie die wij in het Aquarius-tijdperk tegemoet zullen mogen zien.




Hieronder vindt u een aanroep-formule die tegenwoordig overal ter wereld wordt gebruikt, en die 'De Grote Aanroep' wordt genoemd; dit is niet alleen een krachtige formule die wij als liturgie kunnen gebruiken, het is bovendien een goede illustratie van die vorm van beroep die feitelijk aanroep is. Het is de verwoording van drie behoeften die onder de mensheid leven; zowel hun bron als de plaats waar ze nodig zijn worden genoemd; in het woord 'laat' ligt zowel het beroep als de bevestiging besloten, en het geheel is bondig en mantrisch van trilling. Deze woorden kunnen vanuit het hart worden gesproken als een gebed, met het denkvermogen als een mentaal concept, en met de wil dat de aangeroepen krachten mogen zegevieren. Ook visualisatie kan een bijdrage leveren. Deze vier handelwijzen vormen, als ze tezamen worden gebruikt, de essentie van de 'wetenschap van het aanroepen', en we kunnen de hier volgende formule heel goed gebruiken als een eigentijdse manier om onze dagelijkse 'Mis voor de Wereld' op te dragen.








De Grote Aanroep















Vanuit hel punt van Licht in het denken van God







Strome licht in het denken van de mensen.







Dat licht op aarde nederdale.
















Vanuit het punt van Liefde in het hart van God







Strome liefde in de harten van de mensen.







Moge Christus tot de aarde wederkeren.

















Vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt







Richte het doel de kleine wil der mensen -







Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

















Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen







Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht,







En moge het de deur verzegelen







waarachter het kwaad verblijft.


















Laat Licht en Liefde en macht







het Plan op aarde herstellen.












In elke aanroep speelt het gebruik van mantra's een belangrijke rol. Daardoor bewerken wij niet alleen dat wij onszelf aansluiten op de spirituele krachten tot wie wij ons richten, wij vormen zo ook een kanaal waardoor zij uitdrukking kunnen vinden. Een mantra is een verzameling van versregels, woorden, of geluiden en is, in grote trekken, een gebed; meestal is het echter ook ritmisch, en brengt het een zekere trillingskracht tot stand.




Een op de juiste wijze uitgesproken mantra schept, zo zegt men, een vacuüm in de materie waardoor een verbindingskanaal wordt gevormd tussen degene die de mantra uitspreekt en datgene waarop een beroep wordt gedaan. Dat is waarom, in vroeger tijden, de esoterische riten zo nauwgezet werden uitgevoerd. Door de gebruikte formule werden krachten vrijgemaakt, en het grotendeels geheim houden van de ceremoniën was een noodzakelijke voorzorg. Over de riten van de ingewijden werd nooit openlijk gesproken; ze werden als een heilige schat slechts aan hen overgeleverd in wier handen en onder wier hoede ze veilig zouden zijn. Dit inzicht is waarschijnlijk ook de oorsprong geweest van het geloof in bezweringen, toverspreuken en zogenaamde magische handelingen, die ooit onderwerp van zovele sagen waren.




Uit verhalen in het Oude Testament en andere geschriften mogen we concluderen dat, in de dagen van weleer, de priesters veel meer wisten over de toepassingen van geluiden dan wij tegenwoordig - denk bijvoorbeeld aan het instorten van de stadsmuur van Jericho. De rituelen, het scanderen, het zingen en het hardop uitspreken van het gebed, zoals wij dat tegenwoordig tijdens godsdienstoefeningen doen, zijn een heel zwakke echo van de in een ver verleden gebruikte mantrische formules. Begrijpelijkerwijs worden mantra's nu vooral gebruikt in het Oosten, vanwaar ze zich naar het Westen verspreiden, samen met enkele van de oosterse meditatie-technieken die hier tegenwoordig worden geleerd. Hierbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van woorden of geluiden, ter ondersteuning van de concentratie en om een zekere trilling teweeg te brengen; het kan echter gevaarlijk zijn dit te doen zonder voldoende voorkennis, en het moet daarom alleen worden toegepast onder betrouwbare leiding.




In The perennial philosophyschrijft Aldous Huxley over het gebruik van mantra's:








Zoals traditionele riten de macht lijken te bezitten om de werkelijke aanwezigheid op te roepen van bestaande entiteiten, die door de overtuiging en de devotie van vele generaties van gelovigen zijn geprojecteerd in psychische objectiviteit, zo kunnen sinds lang geheiligde woorden en zinnen kanalen worden waarlangs zich krachten begeven, anders van aard en groter dan die van het individu aan wie het op een bepaald moment toevalt die woorden uit te spreken.










Voor ons, in ons schijnbaar isolement, is dit bemoedigend. Een formule zoals, bijvoorbeeld, de hierboven geciteerde 'Grote Aanroep', die dagelijks wordt gebruikt door duizenden mensen, over de gehele wereld, kan een zeer krachtig werktuig zijn, en door ons in de rijen van aanroependen te scharen kunnen wij een veel grotere bijdrage leveren aan de reikwijdte van het beroep dan onze nietige, individuele inspanning zou doen denken.




Mantra's hebben echter niet alleen in de meer subjectieve gebieden effect, maar ook in onszelf. Er wordt, bijvoorbeeld, gezegd dat de 'Grote Aanroep', waarin wordt gevraagd om verlichting en liefde, niet kan worden gebruikt zonder grote veranderingen teweeg te brengen in onze eigen opstelling, de bestemming die wij aan ons leven geven, ons karakter en de doelen die wij ons stellen. 'Gelijk de gedachten in zijn hart, zo is een mens' is in de natuur een elementaire wet; wanneer wij ons denkvermogen voortdurend richten op de behoefte aan licht en liefde moet dat wel effect hebben, ook op onszelf.




De moderne psychologie bevestigt de conditionerende werking die een dergelijke spirituele oefening heeft op het onderbewuste; zowel in het onbewuste als in het bewustzijn wordt immers een aanzienlijke indruk achtergelaten als mantra's of woorden met een spirituele betekenis herhaaldelijk door ons worden gebruikt. De grote leraren hebben dit al lang geleden ingezien, en herhaling van de naam van God is dan ook, sinds mensenheugenis, een veel toegepaste oefening. Coué ging, op een lagere winding van de spiraal, uit van hetzelfde beginsel toen hij opmerkte: 'Dag na dag en stap voor stap word ik beter, en beter, en beter.'




Het gebruik van een mantra ondersteunt de concentratie, maar het is niet verstandig een woord of een zin te intensief of te lang achtereen te gebruiken. Dit kan leiden tot een soort zelf-hypnose en tot afstomping. Zoals in alle vormen van spirituele oefening moeten we zorgvuldig het juiste evenwicht bewaren. Ook Meester Eckhart waarschuwt hiervoor:








Wie God zoekt in onveranderlijke vorm







vindt de vorm,







maar mist de daarin verborgen God.













Het gebruik van mantra's kan echter een zeer waardevolle manier zijn om een beroep te doen, en waarschijnlijk wordt door de herhaling van dergelijke formules meer scheppend werk verricht dan menigeen beseft. Door gebruik te maken van geluiden beïnvloeden wij feitelijk de ether, in de in woorden vervatte formules huist de macht van het denken. Het tellen van kralen, iets dat zowel in het Oosten als in de christelijke wereld veel wordt toegepast, is niet alleen een gebaar van vroomheid, het vormt het beginpunt voor een cyclus van energie, en maakt contact met de ijlere krachten mogelijk. In het telkens weer opzeggen van het Onze Vader gaat meer kracht schuil dan wij denken, en misschien is zelfs een Tibetaanse gebedsmolen een deugdelijker instrument dan men zich in het Westen realiseert.




'Om mani padme hum' scanderend groet de oosterse gelovige het 'Juweel in de Lotus', dat zijn spirituele Zelf is. Op die manier identificeert hij zich daarmee, en verheft en herschept hij het lagere bewustzijn. Door middel van het ritmische geluid brengt hij bovendien een kanaal van passende trilling aan waarlangs de spirituele energie, die hij begroet, met hem in verbinding kan komen.




Talloze mantrische formules van een vergelijkbare aard zijn gericht op de aanroep van specifieke hoedanigheden en aspecten. In de hindoeïstische polytheïstische benadering - die het christelijk geweten zozeer een gruwel was - komt deze poging om de aan de verschillende godheden toegeschreven hoedanigheden met elkaar te assimileren tot uitdrukking. In zekere zin is dit psychologisch juist; het roept deze hoedanigheden aan vanuit hoge bronnen en geeft ze een plaats in het bewustzijn - en in het onderbewuste - door het denken, de toewijding en de poging zich ermee te identificeren.




In elk spiritueel samengaan, zowel opstijgend als neerdalend, om de tweedimensionale begrippen te gebruiken waarin wij geneigd zijn het concept van de subjectieve verruiming te vangen, zijn mantra's belangrijk. Zij ondersteunen het samentrekken van onze krachten, en omdat zij tevens wetenschappelijk of wetmatig aanroepend zijn laten zij de indruk van hun boodschap achter in het onbewuste om, naar wij mogen verwachten, ons van daaruit op uiteenlopende manieren te beïnvloeden. Zij vormen een essentieel deel van de aanroep; zij zijn, zo zouden we kunnen zeggen, de wielen die haar in beweging brengen.




Laten wij nu onze aandacht richten op de creatieve meditatie. Dit vereist een afzonderlijk hoofdstuk; maar laten wij het symbool van het pottenbakkerswiel in gedachten houden, want in het creatief mediteren vergaren wij al onze krachten, en spreken wij al onze bronnen aan, om een bijdrage te leveren aan het betrokken onderwerp en dit op te bouwen; wij maken het tot een 'gedachtenvorm'. Vervolgens brengen we het wiel van gebed en aanroep in beweging, opdat ook grotere krachten er gestalte aan geven en zich in de vorm laten binnenleiden.

Steeds maken wij, als een carrousel, een rondgang. We kunnen de hoogte van de uitzwaai, de snelheid en de vorm ervan beïnvloeden, maar altijd bevinden wij ons in de baan die van het innerlijke naar het uiterlijke, en van het uiterlijke weer terug naar het innerlijke voert. Het levenswiel, de kringloop van energie sluit ons in in zijn universele armen, en al verzinken wij bij de grootheid ervan in het niet, toch ligt, omdat het ons insluit, het volledig potentieel ervan binnen ons bereik.









  

8. De dienst van meditatie



  
    Hoe lang nog zult ge gaan de rondgang van het denken, cirkelend om dit kleine zelf, om onbeduidende dingen?Een ziener, een sterke schepper is daarbinnen, en dit vergankelijke aardse wezen kan, als hij dat wil,Zijn daden inpassen in een transcendent ontwerp.

Aurobindo




Meditatie is altijd, in een of andere vorm, het verrichten van een dienst, zelfs de meditatie die zuiver 'persoonlijk' is, want 'niemand is een eiland en volkomen op zichzelf; ieder mens behoort tot het vasteland, maakt deel uit van het continent.' Telkens wanneer wij onszelf verheffen tot een hoger zijnsniveau en een uitgestrekter gebied van bewustzijn betreden, betekent dat een verheffen van het geheel, een dienst aan onze medeschepselen, hoe klein ook.


Meditatie kan echter, behalve een algemene en diffuse, ook een gerichte vorm van dienstverlening zijn. Aanroep en creatieve meditatie zijn, evenals een als voorspraak uitgesproken gebed, hiervan duidelijke voorbeelden. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien houdt aanroep veel meer in dan we zouden verwachten. Maar wat is nu creatieve meditatie?




Creatieve meditatie verschilt niet van de meditatievormen die we in de voorgaande hoofstukken hebben bestudeerd; eerder doet het denken aan een veelvlakkige diamant - een vorm die een uiterste aan licht weerkaatst als gevolg van de vele facetten waaruit hij is samengesteld - en het kennen ervan is, van alle methoden van meditatie die wij hebben leren beoefenen, een essentiële vorm van dienst. Elke meditatie is tot op zekere hoogte creatief, maar een vooropgezette 'creatieve meditatie' is bijzonder werkzaam omdat hierin gebruik wordt gemaakt van de constructieve aspecten van de overige vormen.




Het spreekt voor zich dat we de spirituele wet overtreden als wij creatieve meditatie gebruiken voor egoïstische of materiële doeleinden. Naarmate ons vermogen om op subjectieve en meer invloedrijke gebieden te werken toeneemt, wordt het steeds belangrijker dat wij een zuiver instrument aanbieden, dat wil zeggen kanalen die niet zijn bezoedeld met ons zelf. We zouden overigens noch in contact kunnen komen met, noch drager kunnen zijn van spirituele krachten als onze beweegredenen niet de juiste richting hadden ingeslagen. We moeten daarom in gedachten houden dat creatieve meditatie altijd moet worden beoefend ten behoeve van een onpersoonlijk doel, en dat wij ons daarbij moeten laten motiveren door het verlangen te dienen en het welzijn van het geheel te bewerkstelligen.




Er wordt wel gezegd dat alles dat zich op aarde voordoet eerder is ontsprongen in het rijk van het denken. Wat wij van onszelf en de wereld om ons heen maken wordt dus bepaald door de mate waarin wij op de juiste manier denken en door het creatieve gebruik dat wij daarvan maken. Daar gedachten energie zijn, waaraan wij richting geven overeenkomstig de wijze waarop wij ons denken inrichten, kunnen ze zowel destructief als constructief zijn, kunnen ze opbouwen en vernietigen, meewerken of hinderen, en vormen zij een kracht waarmee wij even zorgvuldig moeten omgaan als met onze emoties. De uitwerking die gedachten hebben is niet zo duidelijk zichtbaar als de meer tastbare uitwerking van onze emoties, zodat wij over het algemeen nog niet dat gevoel van verantwoordelijkheid hebben ontwikkeld voor ons denken dat in het geval van onze emoties tot een automatisme is geworden.




Wij beginnen echter in te zien - en in deze mentaal als het ware voorthollende eeuw is het daarvoor de hoogste tijd - dat gedachten een tastbaar potentieel vormen dat schept, beïnvloedt en gevolgen heeft. Wij erkennen, bijvoorbeeld, dat gedachten stimulerend zijn en gewicht aan iets kunnen geven, omdat wij zien hoe bezorgdheid en angst door het denken worden gevoed; wie heeft niet ervaren dat wij 'van een mug een olifant kunnen maken' door maar steeds aan een probleem te denken? Of dat angst nauwelijks enige grond nodig heeft als we het denken maar de kans geven die te voeden? Als we ze uit het hoofd zetten verschrompelen en verdwijnen ze.




Hieruit volgt dat datgene waaraan wij behoefte hebben van binnenuit kan worden opgebouwd en versterkt door er op een creatieve manier aan te denken. Destructief denken heeft daarentegen een ondermijnende uitwerking, en kan zelfs schade toebrengen. Het kan op mentaal niveau een even destructieve energie zijn als haat op emotioneel niveau, en wij allen weten hoe tastbaar een golf van haat kan zijn. Het is moeilijk het denken en het voelen van elkaar te scheiden, zodat wij geneigd zijn onze gevoelens uit te laten gaan op de vleugels van het denken, zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Daardoor neemt hun latente kracht echter toe. Indien onze gevoelens constructief zijn is dat niet bezwaarlijk, maar zelfs in dat geval is het beter als wij zowel onze gevoelens als de wispelturige krachten van het denken bewust beheersen.




Als het denken op de juiste wijze wordt gebruikt kan het op onszelf en onze omgeving een verfrissende invloed hebben.

'Weest dan verkwikt door de vernieuwing van uw denken', schreef Paulus aan de Romeinen, en aan de meesten van ons gaat een groot deel van ons potentieel voorbij omdat wij ons in ons denken zo zelden ontspannen. Wij laten hem dikwijls vrij in onvruchtbare gebieden, terwijl een beheerst gebruik van het denkvermogen juist waardevolle, constructieve energie zou kunnen bundelen. Door 'liefde te denken' geven we liefde een plaats in onszelf; het denken aan vreugde versterkt ons vreugdegevoel. Het denken verbindt ons met deze grote hoedanigheden, die op een natuurlijke wijze in ons uitstromen en sterker worden.




Het denken schept wat wel 'gedachtenvormen' worden genoemd. Ook al lijken ze, vergeleken met vormen op het fysieke niveau, ongrijpbaar, toch zijn zij stolsels van gedachten waaraan door elk denken erover iets wordt toegevoegd. Zo kunnen massale gedachtenvormen worden opgebouwd, die van grote invloed zijn, omdat het massabewustzijn doordrongen raakt van de hoedanigheid en trilling ervan.




Dit zien we in de plotselinge opkomst van bepaalde principes, stromingen en trends in uiteenlopende perioden; zelfs een eenvoudige modegril ontwikkelt zich uit het denken van de mensen. Reclame is dan ook gebaseerd op de grote invloed die dergelijke gedachtenvormen hebben. Ieder van ons is waarschijnlijk wel eens in aanraking gekomen met een gedachtestroom die sterker was dan de eigen, en heeft ervaren hoe hij moest worstelen, als een zwemmer tegen het opkomend tij, om zijn eigen denken te handhaven.




Samenvattend kunnen we zeggen dat creatieve meditatie tot doel heeft gedachtenvormen te ontwikkelen waaraan behoefte is, om op die manier de kracht en de invloed van spirituele hoedanigheden te doen toenemen. Het is niet altijd zo dat wij de gedachtenvormen waarmee wij werken zelf introduceren: onderwerpen zoals vrede, mededogen en verlichting zijn in de hogere sferen al aanwezig. Onze meditatie is bedoeld om ze in de door ons bewoonde mentale gebieden te versterken en te verhelderen, want daardoor kunnen zij aan invloed winnen en is het voor de mensheid gemakkelijker tot een juiste afstemming te komen - we moeten immers niet vergeten dat wij de gedachten-substantie delen met onze medemensen, zoals wij de lucht die wij inademen delen. Wij kunnen onszelf misschien als de tijdelijke bezitters ervan beschouwen, maar op een subtiele manier delen wij haar en hoezeer wij ook individuen zijn, wij allen zijn opgenomen in een universeel en gemeenschappelijk 'depot' van gedachten-substantie. Het in hoofdstuk 3 opgenomen mensbeeld kan dit beeld verduidelijken.




De wisselwerking tussen het deel en het geheel is een mysterie waarin men nog geen inzicht heeft; de wetenschap is echter al doorgedrongen tot de randgebieden ervan, en onderzoekt de verschillende wegen waarlangs beïnvloeding en respons plaatsvinden, evenals de subjectieve verbinding tussen de delen onderling. Op verschillende gebieden wordt geëxperimenteerd met telepathie. Het is belangwekkend te zien hoe, naarmate wij ons ontwikkelen van een emotionele naar een meer mentale polarisatie, het steeds vaker de wetenschap is, en nauwelijks nog de religie, die onderzoek doet en het bestaan van hogere contacten en van zowel verticale als horizontale expansie onthult.




Daarom moeten de methoden met behulp waarvan wij streven naar spirituele vooruitgang, eenwording en beroep eveneens op een meer mentaal niveau komen; het creatief mediteren zal waarschijnlijk grotendeels de plaats gaan innemen van het door onze gevoelens geïnspireerde gebed. Djwhal Khul, die een autoriteit is op het gebied van de creativiteit van het mediteren, merkt op:








Woorden van macht, oude mantra's (zoals het Onze Vader) en de Grote Aanroep kunnen alleen effectief zijn als ze worden toegepast op het mentale niveau, met de kracht van een beheerst denkvermogen die is gericht op de achter de uitgesproken woorden liggende intentie en betekenis ervan. Dan worden zij een machtig wapen. Wanneer zij, behalve met de gerichte aandacht van het denkvermogen, ook met de kracht van de ziel worden uitgesproken, worden zij onmiddellijk ook dynamisch effectief.











Wanneer wij creatief willen mediteren kunnen wij, om ons te oriënteren op en te wijden aan het door ons te verrichten werk, gebruikmaken van dezelfde voorbereidende handelingen als voor andere meditatievormen. Wanneer wij het bewustzijn hebben opgeheven tot een punt dat zo dicht mogelijk ligt bij identificatie met de Ziel, zetten wij ons met het gekozen onderwerp aan het werk.




Laten we aannemen dat dit Mededogen is. Eerst mediteren we over deze hoedanigheid reflectief (zie hoofdstuk 6). Zo kunnen wij onze gedachten over dit onderwerp verzamelen, te vergelijken met het verzamelen van gegevens voor een onderzoek: we brengen alle beschikbare informatie bijeen, trachten een duidelijk beeld te krijgen, en brengen onze ideeën over het functioneren en de mogelijkheden ervan onder woorden. Dit is, strikt genomen, het horizontale werk. Het op het onderwerp gerichte denken en het snuffelen in de samenstellende delen, de betekenis en de bedoeling daarvan, dat alles helpt ons om het onderwerp niet alleen in ons eigen denkvermogen uit te bouwen en te verhelderen, maar tevens in de mentale substantie, als een 'gedachtenvorm'.




Vervolgens mediteren we receptief (zie eveneens hoofdstuk 6). Dit houdt in dat we de opzettelijke mentale activiteit tot stilstand brengen en de gedachtenvorm zo stabiel mogelijk in het licht van de Ziel houden. Nu kunnen nieuwe ideeën over Mededogen neerdalen in de verstilde, ontvankelijke gedachtenvorm die wij vasthouden. Als een opgeheven kelk houden wij ons begrip van Mededogen open, zwijgend en in de verwachting dat nieuwe spirituele betekenis erin zal uitstromen, of dat een dieper inzicht in de betekenis of het doel ervan ons deel zal worden.




Het zou onjuist zijn te trachten deze toestand zo lang mogelijk vast te houden, omdat wij daardoor zouden kunnen terugvallen in reflectieve meditatie. Werkelijke ontvankelijkheid kunnen wij slechts gedurende een enkel ogenblik bereiken. Misschien zullen wij dan, in een flits van hoge identificatie, een nieuw inzicht verwerven, of zal ons een onthulling worden gedaan met behulp waarvan wij de manifestatie ervan in de wereld kunnen bespoedigen. Dit kan afkomstig zijn van de Ziel, of van zijn eigen aanwezige potentieel; maar wat het ook is, wij nemen het dankbaar aan; het is een geschenk van de 'regenwolk van kenbare dingen'.




Onze volgende stap is het creatief mediteren, dat wil zeggen dat we nogmaals het denken richten, nu gesteund door de impressies die wij zojuist hebben ontvangen, op het ontwikkelen van een dieper of rijker begrip van Mededogen. Alle gedachten en gevoelens die wij hierin leggen dragen ertoe bij dit in de ether te versterken, het beeld ervan te vergroten, de invloed ervan te doen toenemen, het dichter bij het denkvermogen en het hart van de mensheid te brengen.




We kunnen bijvoorbeeld visualiseren hoe het bepaalde voorwaarden of omstandigheden wijzigt, en het zien als een transformerende en reddende kracht. Wellicht voelen wij de behoefte daaraan in zo sterke mate dat wij niet alleen met ons denkvermogen de mogelijkheden ervan beoordelen, maar tegelijkertijd verlangen, liefde en energie van het hart uitzenden. Door dit alles 'voeden' we het, 'activeren' we het op alle niveaus; wij helpen het uit te groeien tot een essentiële en invloedrijke factor, en wij maken een trillingskanaal vrij waardoorheen het krachtig kan stromen.




Hierna roepen we het aan, ook nu gebruik makend van de vier instrumenten: een instelling van ootmoedigheid en gebed, de creatieve verbeelding, het gerichte denkvermogen en de bevestigende wil. We vragen ernaar, wij visualiseren het daar waar het nodig is, wij denken eraan als iets dat verlost, verheft en vernieuwt, en bevestigen tegelijkertijd dat het dit alles kan zijn. Tenslotte stralen we het uit, en trachten het op de stralen van het verlichte denken uit te zenden om de uiting ervan te bevorderen, overal waar er behoefte aan bestaat.




Dit lijkt, onder woorden gebracht en op papier gezet, een langdurig en moeizaam proces; maar als het ons eenmaal tot een gewoonte is geworden zullen we voor elk van de stadia niet meer dan enkele minuten nodig hebben. Een plotselinge gedachte is dikwijls veel effectiever dan een langdurige meditatie. Het volgende voorbeeld geeft een korte samenvatting van de verschillende stadia; de duur ervan kunnen wij zelf, naar eigen inzicht, bepalen.




Het voor het eerst beoefenen van een nieuwe meditatievorm is nooit gemakkelijk; we moeten immers aan de volgorde denken. Maar wanneer we deze beheersen is creatief mediteren niet moeilijker dan willekeurig welke andere meditatievorm: het is immers een combinatie van deze.




Telkens weer is in de spirituele leringen, overal ter wereld, benadrukt dat een spiritueel beroep, of we dat nu benoemen als gebed, meditatie of aanroep, ons in staat stelt in verbinding te treden met en te putten uit innerlijke energieën, en deze ertoe te bewegen ons op aarde te helpen. In het verleden was dit een geloofskwestie; we kunnen het echter ook opvatten als een proces van synchronisatie en aantrekking dat overeenkomstig een bepaalde wetmatigheid werkt. Als het wiel van het creatieve denken op de juiste wijze door ons in beweging wordt gebracht, bewerkt het de overbrenging tussen ons en de grotere energiestroom.




Het is duidelijk dat dit een waardevolle vorm van dienst is; daarom is het niet alleen de moeite waard er dagelijks enige tijd en energie aan te besteden, het is iets waaraan in deze onzekere tijd een dringende behoefte bestaat. En het besef dat wij een welomschreven rol kunnen spelen in het verzamelen van de krachten waaraan de wereld een zo grote behoefte heeft is een onmiskenbare uitdaging aan ons om in beweging te komen.








Voorbeeld van een creatieve meditatie








	VOORBEREIDING   
Ontspan je, breng je ademhaling in een rustig ritme en breng een gevoel van kalme rust tot stand in het fysieke lichaam, de gevoelens en het denkvermogen.



	TOEWIJDING 
Bewerkstellig aansluiting en toewijding aan het hogere Zelf of de Ziel en haar bedoeling.



	REFLECTIE  
Begin met het uitspreken van het woord Mededogen (of een ander door u gekozen thema; dikwijls blijkt het zinvol dit in elk stadium van de meditatie te herhalen). Denk hierover enkele minuten na. Definieer het op verschillende manieren en tracht een helder idee te krijgen van wat Mededogen is en wat het kan doen. (Ga, als u een helder begrip hebt bereikt, door met het volgende stadium. Hierdoor blijft de meditatie positief en creatief.



	RECEPTIE 
Hef nu de gedachtenvorm van Mededogen op in het 'licht' van het hogere of bovenbewuste. Tracht het daar gedurende enkele minuten te houden; laat je houding er een zijn van open en luisterende ontvankelijkheid. Neem elk nieuw idee, elke indruk op die in het bewustzijn neervalt.

(In dit stadium zoeken wij naar indrukken vanuit hogere niveaus, niet naar een product van het lagere denken; laten we dit niet uit hetoog verliezen.)



	CREATIEVE MEDITATIE 
Ontwikkel nu, met behulp van de gedurende de twee voorgaande stadia verzamelde gedachten en indrukken, een positief begrip van Mededogen. Zie hoe de hoedanigheden ervan ieder hun specifieke uitwerking hebben op de wereld; verbeeld je, en visualiseer, hoe het opvattingen beïnvloedt, omstandigheden wijzigt. Overweeg hoe u een daadwerkelijke bijdrage kunt leveren aan het tevoorschijn komen en het uitgroeien ervan. Tracht met zowel het gevoel als het denken op een tastbare wijze bij te dragen aan de uitdrukking ervan.



	AANROEP 
Geef in je eigen bewoordingen vorm aan het concept waarmee je hebt gewerkt, en bevestig, bij voorkeur hardop, gebruik makend van de energie van de wil:

'Moge Mededogen het denken en het hart en de daden van de mensen leiden. 
Laat het zo zijn.'





Welke dienst wij, door te mediteren, kunnen bewijzen wordt eveneens geïllustreerd door een veel gebruikte formule van de Meditatie voor de Verenigde Naties. In deze meditatie wordt de aandacht gericht op die assemblée van landen, van wier inspanningen de totstandkoming van vrede en internationale samenwerking zozeer afhangt. Hieraan geven wij onze subjectieve steun, en wij trachten haar in het licht te houden om zo de voor de mensheid zo noodzakelijke vrede aan te roepen.




Enige jaren geleden werd hiermee een begin gemaakt door een kleine groep mensen, die uitgingen van de gedachte dat 'wij allen door ons denken afgevaardigden kunnen zijn'. Intussen heeft een groot aantal mensen zich bij dit project aangesloten; uit de gehele wereld zenden zij constructief en vol verwachting hun gedachten (verwachting is een waardevolle steun voor het creatieve denken), en roepen zij wijsheid en verlichting aan voor allen die daar werken.



In het gebouw in New York, waarin het hoofdkwartier van de Verenigde Naties is gevestigd, bevindt zich een meditatie­ruimte. Dag Hammarskjöld bestemde deze ruimte voor mensen van alle religies, en voor mensen zonder religie, om er in alle rust contact te zoeken met de door hen ervaren innerlijke Macht. Het is een stille ruimte, waar ieder die voor de Verenigde Naties werkt of er een bezoek brengt zich kan terugtrekken om zijn denken af te stemmen op de Werkelijkheid, ongeacht de benaming die hij daaraan geeft.




In het midden van deze ruimte staat een blok ijzererts, dat we een altaar zouden kunnen noemen, waarop vanuit een onzichtbare lichtbron een lichtbundel neervalt. Deze lichtbundel symboliseert het licht dat neer kan stromen om de aangelegenheden van de wereld te verhelderen; in deze creatieve meditatie kunnen we visualiseren hoe dit licht doordringt in het denken van allen die werkzaam zijn in de vergaderzaal en wier streven het is de mensheid te leiden en steun te geven op de weg naar haar bestemming.




Op de vleugels van ons denken kunnen we deze ruimte bezoeken, op elk willekeurig moment van de dag; enkele minuten, daar doorgebracht in het gezelschap van die grote groep die zich vanuit de gehele wereld daarheen heeft begeven om er hetzelfde te doen, kan een onschatbare kracht ten goede verschaffen. Vanuit ons fysieke en spirituele 'meditatiecentrum' kunnen we overeenkomstig de op de volgende pagina gegeven opzet werken.







Meditatie voor de Verenigde Naties















Blijf, bij het in gedachten betreden van de meditatieruimte, enige ogenblikken in de stilte ervan staan.







Stel je deze ruimte voor als een centraal punt voor alle vergaderingen ter wereld.







Visualiseer de ruimte, en in het midden daarvan het symbolische altaar waarop altijd een bundel van licht neervalt.







Verbeeld hoe dit licht uitstraalt in het denken van allen die in dienst van de assemblée in verantwoordelijke functies werkzaam zijn.







Houd deze gedachte vast, zend hen behalve licht ook welwillendheid, en vraag dat wijsheid en mededogen hen in hun werk klaarheid zullen brengen.







Visualiseer vervolgens hoe het licht en de welwillendheid uitstralen naar alle landen, alle volken, alle gebieden waar oorlog wordt gevoerd, waar een crisissituatie heerst, waar lijden en nood zijn. Zie hoe het de moeilijkheden wegneemt, het lijden verlicht, en spreek - indien mogelijk hardop - de volgende aanroep uit, of een ander gebed als u daaraan de voorkeur geeft:




















Mogen de Krachten van het Licht de mensheidVerlichting brengen.







Moge de Geest van Vrede zich wereldwijd verspreiden.







Moge de Wet van de Harmonie zegevieren.







Mogen mensen van goede wil elkaar overal in bereidheid tot samenwerking ontmoeten.







Laat het zo zijn, en sta ons bij in het vervullen van onze taak.















Er is nog een dienst die wij aan leiders overal ter wereld kunnen bewijzen. Op hun schouders rust een zware last, hun taak is het beslissingen te nemen die de gehele mensheid raken, zij trachten hun land op de juiste wijze voor te gaan terwijl tegelijkertijd een bombardement van gedachten, gevoelens en kritiek van soms miljoenen op hen neerkomt. Hun taak is niet benijdenswaardig, en al zijn we het misschien niet met hen eens, we kunnen hen een constructieve golf van denken zenden en trachten hen in licht te hullen.




In dit verband is een waarschuwing noodzakelijk. We moeten nooit trachten invloed uit te oefenen op diegenen in wier handen de macht berust. De werkelijke diepte van de situaties waarmee zij worden geconfronteerd kan ons niet bekend zijn, en wij kunnen niet weten welke oplossing voor een bepaald probleem de meest juiste is. We kunnen het licht aanroepen, het licht dat zij nodig hebben om tot de juiste beslissing te komen, we kunnen hen welwillendheid zenden, maar we kunnen niet hun taak van hen overnemen.




Ditzelfde geldt voor de verschillende situaties in de verschillende delen van de wereld. Wij kunnen niet weten wat in een bepaalde crisis de meest wenselijke uitkomst is, we kunnen slechts vragen dat die uitkomst geboden wordt. De werkelijke oplossing is wellicht iets volkomen anders dan wij ons hadden voorgesteld, en gebeurtenissen kunnen deel uitmaken van een groot evolutionair patroon waarvan wij geen weet hebben. Onze taak, de taak van de beoefenaars van meditatie, is het te werken met energieën (niet met gebeurtenissen), verlichting en wijsheid aan te roepen ten behoeve van hen die betrokken zijn bij de gebeurtenissen, liefde uit te stralen, en kalm te blijven in een niet aflatend vertrouwen dat het recht zal zegevieren.




Een van de grootste bijdragen die wij kunnen leveren is wellicht kalm 'achter de schermen' te blijven staan, en te helpen de doorgang vrij te houden opdat de Krachten van het Licht daardoor kunnen neerstromen. Tijden van crisis, van oorlog en van lijden gaan gewoonlijk gepaard met grote emotionele beroering, en door te mediteren kunnen zij die een mate van contact hebben opgebouwd met hun Ziel een dienst bewijzen door de ether tot rust te brengen en de sereniteit van de Ziel uit te stralen.




William James, filosoof en psycholoog, schrijft in On Vital Reserves:








Zorgen betekenen altijd en onveranderlijk een belemmering van associaties en een verlies aan werkingskracht (...) De wilde golven van het stormachtig oppervlak beroeren niet de diepten van de oceaan, en aan de mens die greep heeft op de meer uitgestrekte en blijvende realiteiten schijnen de voortdurende wisselvalligheden van zijn persoonlijk lot betrekkelijk onbelangrijk toe.











Diegenen die bekend zijn met de Ziel zullen in crisissituaties, of die zich nu voordoen op wereldniveau of in het persoonlijk leven, in staat zijn zich sereen op te stellen en de problemen en het lijden onder ogen te zien, omdat zij tevens de verre horizon kennen en de uiteindelijke macht van het Goede. Aan Jan Smuts werd eens, in een periode van acute crisis, de vraag gesteld welke hulp mensen konden bieden. 'Geef ons de sfeer waarin wij ons werk kunnen doen!' was zijn antwoord. Dit is een van de belangrijke diensten die wij, door te mediteren, de wereld kunnen bewijzen, omdat wij rust bewerkstelligen en vol vertrouwen de krachten aanroepen die de betrokkenen nodig hebben.




Als wij dat kunnen doen, al is het maar gedurende enkele minuten per dag, dan is het goddelijke in ons niet ijdel. Wij gebruiken onze krachten om het Doel en het Plan tot stand te brengen, die wij misschien niet kennen, maar waarvan wij deel uitmaken en die wij geacht worden aan te vullen met alle 'God' in ons waarover wij beschikken.



Steeds meer daagt nu de Nieuwe Tijd, met alle moeilijkheden en crises die daarmee gepaard gaan. Er is een dringende behoefte aan creatieve meditatie, om de spirituele structuur op te bouwen die het fundament ervan moet vormen. Als wij allen besluiten dat we op welke manier dan ook dagelijks enige tijd aan dit doel zullen besteden, zullen wij meewerken aan het creëren van een enorme kracht waarmee dit waarachtig fundament voor de toekomst tot stand gebracht kan worden, en helpen wij het lijden van de mensheid te verlichten.











    

  


  9. De zegening


'Ik ben Brahma.' Wie dit, 'Ik ben Brahma', weet, weet alles.Zelfs de goden zijn niet bij machte te verhinderen dat hij Brahma wordt.

Oepanisjaden





  
    Rabindranath Tagore schreef eens in een brief aan een vriend:








Ik ben het die bloeit in de bloemen, die golft in het gras,







Die stroomt in het water, die schittert in de sterren,







Die leeft in de levens van mensen van alle tijden.













Dit gevoel van verbondenheid, van één-zijn met de levende essentie die het gehele geopenbaarde universum doorstroomt, is wat door de tijden heen velen in uiteenlopende mate hebben ervaren. Dergelijke momenten zijn echter zeldzame flitsen van een ontsnapping uit de beperkingen van onze individualiteit; normaal gesproken wordt het opstijgen van dit bewustzijn, vanuit de stille bron waar het in de diepten van ons wezen verborgen ligt, belemmerd door de druk waaraan wij voortdurend blootstaan.




Daarom zijn wij ons gedurende een groot deel van ons leven niet bewust van onze fundamentele, luisterrijke, alles gevende en alles absorberende verbondenheid met het universum. Soms belijden wij daaraan lippendienst; soms bevindt het zich zo dicht onder de oppervlakte dat het er tot op zekere hoogte doorheen breekt en even de verdeeldheid van het persoonlijk leven overweldigt; en zonder twijfel laat het een gefluisterd protest horen tegen de hinderlijke bakstenen muren, de dagelijkse sleur en de onze aandacht opeisende onbenulligheid der dingen. Het is voor ons slechts zelden de werkelijkheid waarover de dichters, de filosofen, de mystici spreken, en al diegenen die deze verheven momenten ervaren hebben.




Browning schrijft:








In d'aarde ligt de hemel dicht opeen gepakt,







En de gewoonste struiken branden van God,







Maar slechts wie oog heeft om te zien







Ontdoet zich van zijn schoenen.














Met evenveel recht zouden we kunnen zeggen dat alleen wie zich van zijn schoenen ontdoet oog heeft om te zien, want tot het moment waarop wij ons richten op wijdere domeinen, opblikken van onze geringe zorgen en de onuitsprekelijke grootheid erkennen waardoor wij zijn omringd, gaan wij blindelings voort, onze neus aan de grond, als een mol die bij daglicht niets kan zien of een volledig door zijn taak gegrepen jachthond. Zoals het wiel van het gebed in gang moet worden gezet, zo moeten wij onderdak bieden aan dingen die komen van buiten wat onze muren lijken te zijn, wij moeten de gordijnen wegschuiven die de vensters van het kleine zelf afsluiten, opdat daarin het daglicht kan doordringen.




"Een mens is nooit in staat het opvlammend centrum van het universum te bereiken als hij slechts meer en meer voor zichzelf leeft, en zelfs niet als hij zijn leven slijt in dienst van een aardse zaak, hoe groot die misschien ook is", schreef Teilhard de Chardin. Het moet 'een ommekeer, een wending, een excentratie' zijn.









Op veel verschillende manieren zoeken wij de verwerkelijking van dit één zijn te bereiken. Muziek, kunst, poëzie, wetenschappelijke ontdekkingen en onthullingen, de natuur, schoonheid in al haar gedaanten - deze wegen verbinden ons met het alles doordringende Wezen waarvan wij een fragmentarische afspiegeling zijn. Zij vormen de kanalen waarlangs wij kunnen streven naar een vollediger ervaren, waarlangs wij de trage gang van de natuurlijke evolutie tot spoed kunnen manen, het voor ons in het verschiet liggende bewustzijn snel kunnen bereiken, en velen van de grote vertegenwoordigers ervan hebben blijk gegeven van een allerhoogst besef van deze eenwording.




Zelfs de grote religieuze leraren hebben nauwelijks op een levenskrachtiger manier hiervan gesproken dan de dichters, en wij weten dat het de diepe, sturende kracht was die ten grondslag heeft gelegen aan een groot aantal meesterwerken op alle terreinen van de kunst. Beethoven had de woorden ' Ik ben alles dat is - dat geweest is - dat zijn zal' ingelijst op zijn werktafel staan. Tennyson was het die schreef 'Dichterbij ben Ik dan de adem, nader dan de handen en de voeten,' en van William Blake zijn de bekende regels:








Om de wereld te zien in een korrel zand,







De hemel in een bloem van het veld,







Sluit eeuwig zich in de palm van je hand,







Wordt talloos in een uur geteld.














Zo zijn er vele voorbeelden. Van de verschillende wijzen waarop wij ons gevoel van één-zijn met het universele Leven kunnen versterken is meditatie echter de meest rechtstreekse Weg. Door te mediteren wenden we ons doelbewust in de juiste richting, doen wij een beroep op onze verschillende krachten om ons doel te bereiken, en passen wij de beproefde en tijdloze methoden toe die dit kunnen bespoedigen. We zouden kunnen zeggen, voor zover een dergelijke door-ieder-zelf-te­vinden-weg zich in woorden laat vangen, dat meditatie de duidelijk in kaart gebrachte weg is die leidt naar de zegening van het weten dat wij één-zijn met God.




Het gevoel van eenwording is zowel de drijvende kracht achter, als het doel van ons meditatieve werk. Voor zover wij er iets van hebben spoort dit ons aan er meer van te willen hebben; voor zover wij er iets van ervaren beweegt dit ons ertoe te trachten ons aandeel te vergroten. Als was het een goddelijke roes drijft onze potentiële goddelijkheid ons voort - de aantrekkelijkheid ervan wordt groter naarmate we er meer van ervaren. Het responspunt in ons reageert steeds nadrukkelijker naarmate we de Bron van de Grote Aantrekkingskracht dichter naderen. Rabindranath Tagore sprak van 'het eeuwige spel van liefde in de verhouding tussen dit zijnde en het wordende'; hij illustreert dit met een beeld:








In de muziek van het voortijlende water klinkt een blijde zekerheid door, 'Eens word ik de zee'. Dit is niet ijdele pretentie; het is waarachtige nederigheid, want het is de waarheid. De rivier heeft geen keus.











Eeuwenlang is de belangrijkste methode om in verbinding te treden met onze Schepper uiteraard die van de religie geweest, maar voor onze meest persoonlijke - beter gezegd: 'niet-persoonlijke' - ervaringen hoeven we niet altijd terug te vallen op de beproefde vormen. Dikwijls zelfs slagen we er pas nadat we hebben afgezien van vertrouwde methoden en vormen in, te raken aan wat wezenlijk en werkelijk is, en merken wij dat wij 'passen in' iets dat wij, hoe hard wij ook probeerden erbinnen te treden, niet eerder zo duidelijk ondergingen. Het is een tijdloos, niet ruimtelijk te definiëren binnengaan in nieuwe dimensies en werkelijkheden, en alle wijzen - oosterse en westerse, oude en moderne - getuigen, ieder op zijn eigen manier, van dit aspect ervan. Christus leerde dat wij onszelf moeten verliezen om onszelf te vinden; de hindoeïstische geschriften spreken van het eeuwige Nu; en hetzelfde concept wordt op weer een andere manier tot uitdrukking gebracht door rabbi Pinhass van Koretz:







De mensen denken dat zij bidden tot God. Maar dat is niet zo. Want het gebed zelf is het wezen van de Godheid.











Paul Brunton gebruikt het woord 'Genade' voor wat hij noemt 'de wezenlijke voorwaarde' voor het bereiken ervan. In The Secret Path schrijft hij op pagina 158:








(...) meer is nodig dan het conformeren aan een opgelegd systeem. En hijzelf is niet bij machte deze laatste, maar belangrijke component te verschaffen. (...) Het ontwaken tot een spiritueel bewustzijn is iets dat men niet alleen met behulp van een mechanisch en afgepast systeem kan bereiken.







'Kunst gebeurt!' beweerde Ruskin, en datzelfde gaat op voor spiritualiteit. De aspirant doet bepaalde oefeningen (...) en dan, op een dag, lijkt het ware bewustzijn over hem te komen, kalm en zonder enig misbaar, maar met grote zekerheid.







Die dag laat zich niet van tevoren vaststellen. Het kan in een vroeg stadium zijn; het is ook mogelijk dat het plaatsvindt na lange jaren van teleurstellende strijd. Dit hangt immers af van een manifestatie van Genade van het Overzelf, van een kracht die dieper is dan zijn persoonlijke wil, een kracht die zich nu in het hemelse spel gaat mengen. Als een mens eenmaal onder invloed van de Genade is gebracht, is er geen ontkomen meer aan.













Vormen zijn bruikbaar omdat zij een kader bieden; of wellicht is een betere vergelijking die van de gang waardoorheen wij voortgaan totdat wij, in ons bewustzijn, komen bij de open ruimte aan het eind van de gang. En daar ervaren wij, in de energie die wij tijdens onze langdurige inspanning in de gang hebben vergaard, de energie van het roerloos zijn, misschien iets van wat vóór ons ligt.




Toch zijn deze concepten niet van dien aard dat wij daaruit kunnen opmaken dat we slechts buiten onszelf moeten kijken om tot een gevoel van God en van eenwording te komen.








Wacht, waarheen jaagt ge voort?







De hemel bevindt zich in u.







Als ge elders gaat zoeken naar God,







Weet dat ge Hem dan niet zult vinden.














Deze woorden zijn afkomstig van Angelus Silesius, en dikwijls brengen spirituele leringen ons dit punt in herinnering. De hemel bevindt zich zowel in ons als buiten ons; het goddelijke, dat de kern is van het hart, is almachtig; God is transcendent en immanent. In het verleden was men geneigd het transcendente aspect van het goddelijke te benadrukken, de alles doordringende, almachtige God; maar het is de God die in alles is, onze wezenlijke goddelijkheid die wij moeten onderkennen, want deze feitelijkheid van God, deze essentie in alle leven kan ons denken openstellen voor datgene wat tot nu toe slechts aan het hart bekend was.




In dit proces van bewustwording spelen de moderne natuurwetenschappen een belangrijke rol; de ontdekkingen met betrekking tot de aard van materie en energie leveren ons concrete denkvermogen het bewijs van de waarheid van de oude schriften, waaronder de volgende, uit de Oepanisjaden afkomstige woorden, die eeuwen vóór de Boeddha, vóór Christus en misschien zelfs vóór Mozes werden geschreven:








Weids is het, de vorm ervan niet denkbaar.







Toch gloeit het, nietiger dan het meest nietige.







Ver weg, verder dan de verte is Het.







Toch rust het in het hart van het hart.













De spirituele weg is geplaveid met paradoxen, ogenschijnlijke tegenstrijdigheden, in de diepten waarvan echter geheimen zijn verborgen die als schildwachten zijn en de toegang tot weidsere gebieden bewaken. Pas als wij daarvan de verborgen hereniging hebben ontdekt vinden wij een waarachtig evenwichtspunt. Dit punt wordt, zoals de juiste afstelling van de wijzernaald van een weegschaal, pas gevonden na langdurig proberen; het vormt een stabiele uitkijkpost. Na een lange reeks van pogingen, van wegen, op de proef stellen, uitproberen, opgeven, wijzigen en aanpassen komen wij tenslotte tevoorschijn, sereen.




En wij zetten onze tocht voort, wij speuren de horizon af, wij verbreden onze begrippen, wetende dat wij ook binnenin ons moeten zoeken. Wij bidden, streven, leggen ons toe op de juiste spirituele inspanningen, maar leren bovendien dat wij roerloos moeten blijven staan, zwijgend, zonder zelfs maar te trachten het zuivere Zijn binnen te treden. Wij oriënteren ons op de Ziel, maar weten tegelijkertijd dat de Ziel pas in ons zal uitstromen als wij hebben geleerd onze medemensen boven onszelf te plaatsen.




Wij moeten leren wat het is 'actief te zijn door inactief te zijn'; wij moeten ons zelfkennis maar ook onzelfzuchtigheid eigen maken; wij moeten opmerkzaam maar ook onbedachtzaam worden. De God in ons moeten wij ontdekken, evenals de Universele God. Naarmate de spirituele paradoxen zich voor ons ontvouwen plaveien zij onze weg.




Deze ontdekking van God moet plaatsvinden op elk niveau, van het emotioneel ervaren van eenheid - de mystieke extase waarvan in de godsdienstgeschiedenis zo dikwijls sprake is - tot het mentaal doordringen en waarnemen, en tenslotte de identificatie in het rijk van de intuïtie. Op al deze niveaus, en met behulp van al deze middelen, komen wij tot de verschillende gradaties van 'weten' en eenwording, en richten wij onze schreden naar die ervaring, die door Edith Sitwell als volgt is verwoord:







De ongeboren God in het hart van de mens







Kent, een ogenblik lang, alle verhevenheid.












Maar in welk stadium onze ervaring van eenheid ook is, meditatie is steeds de meest rechtstreekse weg. Zonder omwegen voert hij ons niet alleen tot in de gebieden van het hogere ervaren, hij brengt ons ertoe in onszelf het rustige ritme te bewerkstelligen dat aan de ijlere sferen in ons bewustzijn plaats biedt. Telkens wanneer wij mediteren dragen wij iets bij tot de weg die naar de overzijde voert, van de ene wereld naar de andere. Wij leggen deze weg aan met behulp van de substantie van onze eigen ervaring, ons eigen weten, ons eigen bewustzijn, en al worden we geholpen en aangemoedigd door hen die dit vóór ons hebben gedaan en door diegenen om ons heen die eveneens deze taak op zich hebben genomen, toch moet ieder van ons dit uit eigen beweging en ten eigen behoeve doen - gebruikmakend van de substantie van ons eigen bewustzijn. Alles dat wij gedurende de hogere ogenblikken in handen krijgen leggen wij onder onze voeten; een oude catechismus verwoordt het als volgt:








Ik zwoeg; ik dien; ik oogst; ik bid;







ik ben het Kruis; ik ben de Weg;







het werk dat ik verricht treed ik met voeten;







ik beklim mijn gevelde zelf.














In dit verband mag groepsmeditatie niet onvermeld blijven, daar de vergelijking van de weg die wij met behulp van onszelf, maar geholpen door mensen om ons heen, aanleggen een illustratie is van de wisselwerking tussen groep en individu. Dikwijls is het gemakkelijker te mediteren in het gezelschap van anderen, en groepsmeditatie heeft een toegevoegde waarde, een 'meerwaarde' waardoor het geheel méér is dan de som van de delen. Dit is omdat we, wanneer we in een groep mediteren, elk ons eigen aandeel leveren, maar bovendien kunnen beschikken over de basis die door onze groepsgenoten is gelegd. De trilling die zij bewerkstelligen, de impuls van hun gang voorwaarts stimuleert ook onze vooruitgang; mediteren in gezelschap van anderen over met elkaar samenhangende thema's of een gemeenschappelijk thema kan bijzonder zinvol zijn, en een krachtig instrument vormen voor creatief en invocatief werk.




Dit brengt ons tenslotte tot de dienst die de Zegening is. Zoals dat het geval is met de creativiteit van het mediteren, zo bestaat ook de zegening uit een stroom die in beide richtingen gaat, en die zowel degene tot wie zij is gericht of die zich in het krachtenveld ervan bevindt als de mediterende zegent. Wanneer wij erin slagen het goede, ontvankelijke instrument te vormen en de juiste invocatieve trilling, wordt de weldadigheid van de Ziel ons deel; helende, versterkende, 'spiritualiserende' krachten stromen neer langs de door ons geschapen doorgang. Wij kunnen ze uitstralen in dezelfde mate waarin we ze hebben ontvangen, ja, wij stralen uit wat wij zijn en wat wij in ons hebben, of wij dat nu weten of niet. Een gedeelte van de meditatie moet zich daarom uitstrekken tot anderen en tot onze omgeving om de hoedanigheid en de zegening ervan te verspreiden.




Maar er is meer dat we kunnen doen. We kunnen de spirituele krachten waarmee wij in verbinding staan bewust uitstralen, we kunnen ze geleiden - wij kunnen een 'zendstation' zijn. Het is niet erg waarschijnlijk dat we ze zullen kunnen doorgeven door slechts 'aan de knop te draaien', maar wellicht is onze overredingskracht groter dan wij zelf weten zodat wij in staat zullen zijn om te zegenen, te versterken, te helen, te verheffen, overeenkomstig het geleidingsvermogen dat wij hebben opgebouwd.




Laten we beseffen dat dit een van de voornaamste oogmerken is van meditatie. Niet alleen kunnen - en moeten - we ons tot de Ziel, onze spirituele Mentor, wenden om leiding, instructie, kracht en wat wij daarnaast nodig hebben voor onze eigen zegening, wij kunnen bovendien vertegenwoordigers worden met toegang tot de voorraadschuur van de Geest, tussenpersonen die iets van de schatten uit het koninkrijk der hemelen naar de aarde kunnen brengen, ten behoeve van de mensheid. We kunnen een 'agentschap' beginnen in de door onszelf te kiezen kostbaarheden - liefde, wijsheid, vreugde, mededogen, licht, welwillendheid. In de 'bron' is aan deze heilige zaken geen gebrek, en in de wereld is de behoefte daaraan nooit schaars. Het enige tekort ligt in onszelf, in het menselijk onvermogen om op een adequate wijze uit de bron te putten en ze waarachtig in ons leven binnen te leiden. De hemelpoort wordt nimmer gesloten.




We moeten echter niet de illusie koesteren dat wij wonderen kunnen doen. Wij zijn slechts oneindig kleine eenheden in een uitgestrekt strijdperk van wat nog niet-getransformeerde substantie is. Wij zijn, in de oceaan die de mensheid is, slechts kleine puntjes van energie. Het onderkennen en erkennen daarvan is een noodzakelijke nederigheid, die essentieel is om ons werk waarachtig en helder en vrij van onjuiste opvattingen ten aanzien van onze capaciteiten te houden.




Toch moeten wij ook beseffen dat wij, als toegewijde individuen, een uitgesproken kracht ten goede kunnen zijn. Ieder van ons is deel van de stroom die uiteindelijk een spirituele golfstroom zal worden. En laten wij niet vergeten, ook al is het onvermijdelijk dat wij van tijd tot tijd worden geconfronteerd met moeilijkheden, moedeloosheid en desillusies, dat wij in letterlijke zin de substantie zijn van die nieuwe golfstroom, en dat de kracht van de stroming wordt bepaald door onze veerkracht.




Laten we evenmin vergeten dat wij op die ver verwijderde niveaus niet alleen beschikken over de kracht van de kameraadschap met hen die, met dezelfde opzet en toewijding, dezelfde doelen trachten te bereiken, maar dat op de subjectieve niveaus ons gebed, ons denken, onze invocaties, de broederschap van onze geest zich verenigen tot een enorme wereldmacht. Ingedamd als wij zijn door de beproevingen en de verdeeldheid die de mensheid teisteren, hebben wij slechts weinig inzicht in de Krachten die zich aan de kant van het Licht hebben geschaard, en in de manier waarop wij, geïsoleerde individuen - dat denken we tenminste - een bijdrage kunnen leveren aan en kunnen putten uit de geestelijke bron op de ijlere niveaus.




Totdat wij zelf deze dingen als waar kunnen bevestigen moeten wij onze zekerheid daaromtrent ontlenen aan hen die verder zijn dan wij in het gewaarworden van en doordringen in de Waarheid. Aan hen, aan hun voorbeeld, hun woorden, hun bevestiging ontlenen wij het vertrouwen dat wij deel uitmaken van een grote, wereldwijde macht wanneer wij mediteren en bidden voor het welzijn van de mensheid - voor het manifest worden van het goede. Wij hebben dit vertrouwen nodig, het geeft ons de kracht en de zelfverzekerdheid die voor werk als dit noodzakelijk zijn. In perioden van stress, van spanningen in de wereld, van oorlog, van tragische gebeurtenissen, kan het ons tot steun zijn te weten dat wij niet alleen zijn, dat wij, op innerlijk niveau, behoren tot een 'gemeenschap van Zielen', een 'Hemels Gezelschap', dat doelgericht en in verbondenheid werkzaam is.




Velen van ons voelen zich in het dagelijks leven geïsoleerd van anderen die dezelfde weg gaan. Maar ook dat is slechts een 'aardse' illusie. Naarmate wij ons meer bewust worden van onze Ziel groeit ook het gevoel van eenwording met anderen. Een nieuw bewustzijn van onze reisgenoten, een diepe, kalme, innerlijke zekerheid 'vergezelt' ons op onze weg. Ook dit is een van de goddelijke paradoxen die de stapstenen vormen op onze weg - de reis is dikwijls een eenzame, toch hebben we duizenden ware, innerlijke vrienden.



Tenslotte is het van belang dat wij ervan doordrongen zijn dat meditatie niet een vijf - of tien - minuten durend proces is, maar is verweven in alle vierentwintig uren die een etmaal telt. In het begin zullen we ons waarschijnlijk maar langzaam in het gareel brengen, zoals wij met zachte hand een paard leren zonder tegenzin de ploeg te trekken. Maar na verloop van tijd neemt het innerlijke leven een meer blijvende vorm aan in ons dagelijks bewustzijn; het wikkelt zich om ons heen, het koestert ons in zijn kracht en in zijn sterke armen.




Meditatie wordt dan iets dat zich niet laat onderbreken, een opgenomen zijn in nieuwe gebieden dat gedurende de gehele dag in ons bewustzijn aanwezig is, en dat ons in al onze uiterlijke activiteiten steunt. Geleidelijk doet het de koopmansgeest, de filosofie van het grijpbare, de wedren naar vrijheid slinken. Langzamerhand gaat het plaats bieden aan de levenskracht van de innerlijke werelden en brengt het ons de ultieme zegening, dat wij weten dat wij en onze Ziel één zijn. De dichter Kahlil Gibran verwoordt het aldus:








Hij, die aanbidding als een raamluik ziet,







dat hij openen kan maar ook sluiten,







heeft nog niet het huis van zijn ziel betreden







waar de luiken van ochtend tot ochtend gaan.














Er zijn geen sluipwegen in dit proces, en elk deel van ons is erin betrokken. Wanneer wij het goddelijke benaderen moeten wij dat doen met ons hart én met ons denkvermogen. Onze ervaringen moeten op ons inwerken, moeten ons louteren, ons gevoeliger maken en beter tot respons in staat. In de woorden van Goethe:








Wie nimmer de nachtelijke uren







Wenend doorbracht, wachtend op de dag,







Die kent u niet, u hemelse Machten.












Maar zelfs dan, als wij elke inspanning hebben verricht, aan alle voorwaarden hebben voldaan, zelfs dan scheert het ware weten slechts langs in de stilte buiten de omtrek van het zelf. Daarbuiten, op die grens, treffen we de uiteindelijke ervaring, en komen wij te weten dat wij God zijn, niet in een mystieke extase maar door een goddelijk inzicht, dat dit weten als een waarachtig feit voor ons bevestigt. Dit resultaat van het mediteren zal ons nooit kunnen worden ontnomen, ook al raakt het misschien tijdelijk in vergetelheid. Het is kennis uit de eerste hand, die ons altijd bij zal blijven.




Daar wij altijd ons geluk moeten delen, ons God-zijn moeten uitstralen, is wellicht de beste afsluiting van deze studie van meditatie de volgende formule, die gebruikt kan worden om de gaven van de geest uit te laten gaan over de wereld. De formule is gebaseerd op de boeddhistische 'Zegening van de Vier Toestanden van Goddelijkheid', en stelt ons in staat aansluiting te vinden bij deze goddelijke hoedanigheden en vervolgens, met gebruikmaking van al onze meditatieve krachten, een doorgang voor elk daarvan te vormen en het uit te zenden, tot zegening en verlossing.




Het is een heel eenvoudige methode, maar een die kan worden toegepast zowel met betrekking tot bepaalde behoeften van de wereld, als meer in het algemeen. Het neemt niet veel tijd in beslag; maar hoeveel spirituele energie wordt niet, als wij dit dagelijks doen en ons aansluiten bij de duizenden die op dezelfde wijze werken, binnengeleid in het menselijk energieveld, om te verheffen en te helen? Dit is een van de mysteriën die wij nog niet kunnen doorgronden, maar het is tevens een inspirerende gedachte die ons overhaalt voorwaarts te gaan, ons stimuleert in onze pogingen te volharden, en ons steeds aanmoedigt als Zielen voort te gaan.







Zegening van de vier toestanden van Goddelijkheid















Breng, op de gebruikelijke manier, een snelle aansluiting tot stand en visualiseer de aarde als een zich in licht badende bol. Stel u op als overbrenger van de aangeroepen hoedanigheden en tracht deze vooral daarheen te zenden waar er in het bijzonder behoefte aan bestaat; zeg, indien mogelijk hardop:











Liefde voor alle wezens

noord - zuid - oost - west - boven - onder

Liefde voor alle wezens

(Enkele momenten van stille uitstraling)




Mededogen voor alle wezens

noord - zuid - oost - west - boven - onder

Mededogen voor alle wezens

(Enkele momenten van uitstraling)




Vreugde voor alle wezens

noord - zuid - oost - west - boven - onder

Vreugde voor alle wezens

(Enkele momenten van uitstraling)




Sereniteit voor alle wezens

noord - zuid - oost - west - boven - onder

Sereniteit voor alle wezens

(Enkele momenten van uitstraling)




Laat het zo zijn.






  


  Verontschuldiging


  Zoveel woorden om de meditatieve Weg van Stilte te verkennen - woorden, waar alleen stilte het ware instrument is! Toch is dat, op de weg waarlangs de mensheid voortgaat, op de lange reis van het Oneindige naar het eindige en terug naar het Oneindige, een onvermijdelijke complicatie.

Het is het dharma, of de taak, de bestemming en het voorrecht van de mens, meer dan van wie ook, om het goddelijke te interpreteren, geest en materie samen te doen gaan, het God-zijn bewust vorm te geven. Het is bij uitstek de taak van de mensheid om die omstandigheid tot klaarheid te brengen, zoals beschreven in het Evangelie van Johannes: 'En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.'

Wij worden dus altijd geconfronteerd met het probleem van de 'vorm'. Het is ons werkterrein en het is ons instrument. Het is oorzaak van onze moeilijkheden, problemen en hindernissen, maar het is ook onze manier om iets te bereiken, om zowel te verheffen als verheven te worden.

We moeten daarom gebruik maken van woorden, in elk geval tot het moment waarop we zullen kunnen werken met een zekere mate van vormloosheid, op de ijlere niveaus. Maar woorden moeten 'in het gareel gehouden worden'. Voortdurend is er het gevaar dat zij verkeerd worden geïnterpreteerd, want zij hebben iets levends, zij zijn scheppend maar veranderlijk als een kameleon en illusoir, ongemerkt veranderen zij van betekenis, en voor verschillende mensen hebben zij een verschillende betekenis. Hiervan moeten we ons altijd bewust zijn, we moeten ze niet meer willen laten doen dan zij kunnen, terwijl wij in onszelf wachten totdat we hun waarheid en hun bevestiging hebben gevonden. Lin Yutang heeft zelfs gezegd: 'Hij die over de waarheid spreekt kwetst haar.'

De Chinese wijze Lau Tze merkte op: 'Veel woorden leiden tot uitputting’, en het is de hoogste tijd om deze bladzijden te besluiten. Maar laten we hopen dat ze voor de lezer, die van zoveel geduld heeft blijk gegeven, slechts een begin zullen zijn en dat zij in elk geval een ruwe schets of een raamwerk verschaffen, in het middelpunt waarvan het ware werk gedaan zal worden. In de Tau-te Tjing lezen we in hoofdstuk 11:

Kneed klei tot een vat;
De lege holte binnenin maakt het bruikbaar.
Spaar deuren en vensters uit;
De Lege holtes maken het bruikbaar als vertrek.
Profijt komt dus van wat er is;
Bruikbaarheid van wat er niet is.



Zo zal het altijd zijn, met alle vormen van meditatie en met alle woorden die wij gebruiken om onze gedachten vorm te geven. Deze Verontschuldiging is daarom niet zozeer bedoeld voor de lezer, voor wie er geen andere mogelijkheid is dan zelf te mediteren, als wel voor de Geest van de Stilte, aan wie wij eerbied moeten betonen en in wiens aanwezigheid wij ons moeten begeven om enigermate de realiteit van de hogere weg te bereiken.


Stilte is niet passief. Het is een vibrerende aanwezigheid die elke leegte in geluid vult en daaraan zijn eigen hoedanigheid van leven schenkt. De meesten van ons hebben de waarheid ervaren van de uitspraak 'de stem van de stilte', en het spreekwoord 'zwijgen is goud' betekent niet alleen dat zwijgen veilig of verstandig zou zijn: 'goud' wil hier zeggen 'gevuld met licht'.

In de verborgen diepten ervan ontstaat kracht, worden problemen opgelost, worden inzichten bereikt, ontwikkelen wij gevoeligheid; wij doen daar nieuwe krachten op, herstellen ons, vernieuwen ons. En op de vleugels van de stilte komt genezing. Stilte zal zich nooit op de voorgrond dringen, maar wij moeten haar op de juiste waarde schatten daar zij, in elke meditatie van enige betekenis, wezenlijk moet heersen.


Vanouds wordt geleerd hoe waardevol stilte is, en al wordt zij vooral in het Oosten met eerbied tegemoet getreden, de beoefening ervan is een vrijwel universeel vereiste in elke poging de innerlijke wereld te benaderen. In vrijwel elk geloof en elke sfeer werd van de neofiet een stille wake gevraagd. Deze ging altijd vooraf aan het hoogtepunt of de inwijding, en de woorden waarmee de hiërofant de mysterie-riten afsloot - 'Ga in Vrede' - impliceerden innerlijke stilte, een zwijgen in het hart, het denkvermogen en de ziel.

Tegenwoordig is dit een zeldzaam geschenk geworden, zo niet onverkrijgbaar. De door de mens voortgebrachte geluiden strekken, nu zij door onze evolutie verveelvoudigd zijn, hun tentakels in hoog tempo uit over de gehele aardbol, als een merkwaardige reus of een steeds verder reikende octopus. Dit betekent dat wij op nieuwe manieren in de stilte moeten doordringen, dat wij ons dieper in haar heilige tempel moeten begeven om die schrijn te vinden. Dat is niet een onmogelijkheid. Er is ons altijd gesproken van een innerlijke naast een uiterlijke stilte, ook al is zij wellicht moeilijker te vinden.

We moeten de stilte dus niet alleen om haar zegen vragen, we moeten haar ook dienen. 'Beheer de lippen als waren zij de poorten van het paleis waarin zich de Koning bevindt', kunnen wij lezen in Het licht van Azië, dat veel bevat van de leer van de Boeddha over het juist verwoorden - het juiste evenwicht tussen zwijgen en spreken. Stilte heeft vele aspecten, er zijn vele wijzen om haar te dienen en om haar in onszelf en om ons heen aan te roepen, opdat wij mogen zijn als schildwachten die de 'zich in het paleis bevindende koning' bewaken, en onverstoord blijven staan temidden van het lawaai dat de wereld overweldigt.

Dit is, uiteraard, het tweeledige leven van wie ernaar streeft de Weg te betreden; het is het in evenwicht houden van het innerlijke en het uiterlijke leven, het bewaren van de stilte in ons hart terwijl wij onze dagelijkse taken vervullen. We nemen dus onze plaats in op wat door Francis Thompson in zijn gedicht The Kingdom of Godwerd genoemd:

Het verkeer op de Jacobsladder,
Neergeplant tussen de hemel en Charing Cross.



Geen gemakkelijke positie - zelfs al wordt die niet gecompliceerd door verkeersopstoppingen! Dit lijkt ons terug te brengen bij het punt waar wij begonnen, toen wij de problemen onder ogen zagen waarvoor het inpassen van het meditatieve leven ons plaatst. Maar wij zijn enkele stappen gevorderd. Wij zijn beter toegerust, we beschikken over meer kennis, meer kundigheid, meer doelgerichtheid dan indien we de mogelijkheden van de Weg van de Stilte niet onderzocht zouden hebben. Wij zijn als de Verloren Zoon erop uitgegaan om te zoeken, en wij hebben voldoende gevonden om te kunnen besluiten terug te keren; wij hebben bovendien iets meer ontdekt over de te verwachten 'thuiskomst'.


De woorden lopen ten einde. Wat ons nu rest ligt in het doen, en in het hart en hoofd van ieder van ons, alleen. Want per slot van rekening beginnen we pas werkelijk met regelmaat te mediteren en ons de discipline van de innerlijke weg eigen te maken als iets, diep in ons, ons ertoe aanzet deze weg te verkennen, en zó luid roept om eenwording met het Hogere Zelf dat we er wel aandacht aan moeten besteden. Pas dan zijn wij bereid ons de nodige opofferingen te getroosten en komen wij met de hoed in de hand, in verwachtingsvolle vreugde, met het gevoel dat een 'ingeving' van lang geleden bewaarheid wordt, en dat wij gereed zijn om de stilte te verkennen en de krachten die wij zullen vinden ten goede aan te wenden.

'Het binnenglijden van de boot van het denkvermogen in de lagune van de geest is het meest lieflijke dat ik ken,' schreef Paul Brunton. 'Het is meer verstild dan het vallen van de avondschemering.' Als wij, in de wirwar van ons dagelijks leven, onszelf voldoende kunnen verstillen om op die manier te gaan mediteren, zullen wij niet falen in ons streven de verborgen plaatsen van de Ziel te bereiken.

Laten we daarom halthouden en symbolisch het hoofd ontbloten - onszelf openstellen - en waakzaam, geconcentreerd en in harmonie gebracht blijven staan. De Tibetanen kennen een gezegde 'Tekenen van de Ziel komen in stilte, even stil als de zon de duistere wereld betreedt.' En wij moeten stil worden en luisteren, opdat ons niet teveel ontgaat.
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