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  Dit is een onderwerp met veel facetten [1]. Wat hier gezegd wordt kan slechts een algemeen overzicht zijn, waarbij bepaalde punten van praktisch belang in het kort worden aangestipt. Het belang van het uitoefenen van onderscheidingsvermogen bij het verlenen van dienst komt het best naar voren bij beschouwing vanuit drie gezichtspunten:


  1. degene die dienst wil verlenen;

  2. dienstverlening op zich;

  3. degene(n) die men tracht te dienen.



  Natuurlijk vallen deze drie onderdelen in de praktijk gedeeltelijk samen en overlappen ze elkaar, maar door ze afzonderlijk te behandelen kunnen we een duidelijker beeld krijgen van de zaken waarover het gaat, en dit kan tot verstandiger handelen leiden bij het dienstverlenen.


  1. Degene die dienst wil verlenen



  Het gaat hierbij vooral om de motivatie. Het is bijna overbodig om de nadruk te leggen op het belang van de invloed van persoonlijke drijfveren en te beklemtonen dat we de redenen die ons tot dienstverlening aanzetten zorgvuldig onderzoeken en voortdurend bewaken. Achter drijfveren die zuiver en goed zijn – of daar in meerdere of mindere mate mee gemengd zijn – kunnen we vaak ook andere ontdekken die twijfelachtig of verkeerd zijn, omdat ze voortkomen uit een bepaald gevoel van begoocheling of illusie. De meest voorkomende zijn:


  a. Eerzucht. Als er in een dienstverlener kiemen van eerzucht sluimeren, kunnen deze een vruchtbare bodem vinden om bij zijn werkzaamheden verder uit te groeien. Het betonen van dienst kan een middel worden om een positie van gezag of autoriteit te bereiken, en daarmee een verlangen naar macht en aanzien en de drang naar persoonlijke zelfbevestiging bevredigen.


  b. Gevoel/sentiment. De ontdekking van deze vorm van begoocheling vereist vaak een subtiel onderscheidingsvermogen. We moeten onderscheid maken tussen echt spiritueel mededogen en de eigen pijn die in contact met het lijden van anderen wordt opgewekt, waardoor de neiging kan ontstaan om die uit de weg te ruimen en zo van ons eigen onbehagen af te komen.


  Er is een duidelijk criterium waardoor we onderscheid kunnen maken tussen deze twee beweegredenen. Als het dienstverlenen door gevoel of sentiment wordt ingegeven, willen we zo snel mogelijk de pijn verlichten, de lijdende personen kalmeren, zonder ons te realiseren dat we ons op die manier alleen met de gevolgen bezig houden, waardoor er misschien geen werkelijke en blijvende heelwording of genezing wordt bereikt. We kunnen de vooruitgang van degenen die we ‘helpen’ zelfs vertragen door mee te gaan in hun gehecht-heden en hen te beletten zich bewust te worden van de lessen die hun ziel hun probeert te geven.


  Echt spiritueel mededogen daarentegen houdt zich op de eerste plaats bezig met het vaststellen van de oorzaken van het lijden, om deze bewust te maken en te helpen uitschakelen. (Daarbij hoeft een bepaalde mate van onmiddellijke verlichting van het acute lijden niet te worden uitgesloten.) Dit doen we door de les met alle wijsheid die er in ons is, te interpreteren en de persoon of personen in kwestie te helpen die te zien, te aanvaarden en werkelijk te begrijpen.


  Een andere verkeerde, op gevoel gebaseerde reden, is het verlangen om bemind en gewaardeerd te worden, en om de lof en dankbaarheid te krijgen van degenen die we zo ‘edelmoedig’ helpen. Gelukkig zijn mensen vaak ondankbaar en helpen ze ons om van die neiging af te komen! We zouden hen inderdaad dankbaar moeten zijn voor hun ondankbaarheid.


  c. Ontwijking. Dit is een verleiding die vaak op het terrein van de dienstverlening voorkomt en zich op subtiele wijze, onder de beste en edelste vermommingen, manifesteert. We onttrekken ons maar al te vaak bewust of onbewust aan onze verantwoordelijkheden, hetzij uit lichamelijke of morele luiheid (het is veel prettiger de weg van de minste weerstand te volgen!), hetzij uit angst, of gewoon omdat we de taak waartegenover we ons geplaatst zien zelf onaangenaam vinden. In zulke gevallen kan een nuttige bezigheid, het verrichten van een dienst waaraan we gewend zijn en die makkelijk en plezierig is, ons een geloofwaardig excuus geven om het vervelende of afschrikwekkende karwei uit de weg te gaan, dat evenwel, omdat het onze ware plicht is, een grotere spirituele mogelijkheid biedt en ons voor hogere vormen van dienen zou kunnen voorbereiden.


  d. Gehechtheid. Deze vorm van begoocheling kan ons op twee manieren misleiden:


  1. door gehechtheid aan een favoriete vorm van dienen;


  2. door gehechtheid aan de vruchten van onze dienstverlening. In zijn grofste vorm bestaat deze gehechtheid erin dat we de een of andere vorm van persoonlijke beloning verwachten voor de dienst die is bewezen, bijvoor-beeld lofprijzing, erkenning of dankbaarheid.


  Een geraffineerder type gehechtheid is het (op het eerste gezicht gerechtvaardigde) verlangen om te weten of ons dienen van nut is geweest, of het de juiste vrucht heeft gedragen. Het is natuurlijk niet verkeerd om te zien dat er iets goeds is voortgekomen uit onze onbaatzuchtige moeite; dat is heel aanmoedigend. Maar van sommige soorten lange-termijnwerk of subjectieve dienstverlening kunnen we de ‘vruchten’ niet zien – daar kunnen we alleen naar gissen. In die gevallen moeten we met de uiterste onthechting werken, afzien van duidelijk bewijs van resultaten en alleen vertrouwen op een onwankelbaar geloof in de grote wet van oorzaak en gevolg. We kunnen er zeker van zijn dat als er goed zaad in de geschikte grond is gezaaid, er op den duur goede vruchten zullen verschijnen.


  2. De dienstverlening op zich



  Er bestaan veel soorten dienstverlening en soms is het niet gemakkelijk om een keus te maken uit de claims die ten aanzien hiervan worden gemaakt. De volgende algemene regels kunnen ons helpen hierin onze ware plaats te bepalen:


  a. Blijf niet doorgaan met een lagere of beperktere en minder effectieve manier van dienstverlenen als je capaciteiten je in staat stellen om op een meeromvattende en krachtiger wijze te werk te gaan.


  b. Matig je niet aan op een hoger en moeilijker terrein te gaan werken vóórdat je je bekwaamheid om dat met wijsheid en zonder schade te doen hebt geoefend en getest.


  c. Ongeacht onze capaciteiten of toerusting moeten we evenwel bereid zijn, op wat voor nederige en onaangename manier dan ook hulp te bieden als we met een dringende nood of behoefte geconfronteerd worden.


  We moeten ook twee belangrijke tendensen in de gaten houden die steeds meer aandacht trekken en daarom een groeiende invloed op onze wijze van hulpverlening hebben. Dat zijn:


  1) De snel opkomende tendens naar groepsleven en groepsactiviteit. Individuele dienstverlening zal in toenemende mate vervangen worden door dienst die door de ene groep aan de andere groep of groepen wordt gegeven.

  Hiervoor zal training nodig zijn in de nieuwe en moeilijke techniek van harmonieuze samenwerking en het creëren van een ‘groepswezen’.



  2) De nieuwe, of liever vernieuwde, erkenning van de werkelijkheid van het onzichtbare Universum dat ons omringt en doordringt, en van de enorme potentie van de subtiele energieën daarvan.

  Deze erkenning helpt ons om meer en meer het immense terrein en de waarde van subjectieve dienstverlening te ontdekken.



  Zij die ernaar streven op spiritueel gebied te werken moeten alles doen om zich zo snel mogelijk geschikt te maken om zowel op subjectieve als op objectieve gebieden te werken, en wel om drie belangrijke redenen, die in het algemeen tot nu toe niet voldoende naar waarde zijn geschat.


  Ten eerste is subjectief werken onvergelijkbaar meer doeltreffend en daarom meer waardevol dan objectief werken, omdat het zich bezig houdt met oorzaken en niet met gevolgen; omdat het krachten gebruikt die veel subtieler, doordringender en verder-reikend zijn, minder beperkt door ruimte, tijd en andere fysieke barrières; omdat het gebruik maakt van de ware methode van alle creatieve processen, namelijk ‘Gods methode’. Deze werkt langs het pad dat van het subtiele naar het ‘dichte’ leidt, van het centrum naar de buitenkant, van de geest naar de materie, van leven en bewustzijn naar de vorm, of, meer technisch gesproken, van het idee (mentaal) naar het ideaal (emotioneel), en van daaruit naar het idool of de materie, de zichtbare uitdrukkingsvorm (fysiek).


  Ten tweede zijn er betrekkelijk weinig echte werkers op spiritueel gebied die competent genoeg zijn om een veilige en doeltreffende subjectieve dienstverlening te bieden, omdat daaraan, zelfs in de meer elementaire aspecten, zulke moeilijke en strenge eisen worden gesteld.


  Ten derde zien we een snelle – bijna verontrustende – toename van het aantal mensen dat parapsychologische gevoeligheid ontwikkelt, hetzij spontaan (door de algemene spirituele stimulatie) hetzij welbewust (en vaak te vroeg en onverstandig). Het gevolg is geweest een overeenkomstige toename van de ‘ziekten van de mystici’.


  Maar het probleem waar spirituele dienstverleners zich nu voor geplaatst zien wordt moeilijker en gecompliceerder gemaakt door het feit dat we ons in een overgangsperiode bevinden die van uniek belang is en gunstige kansen biedt, waarin beide manieren van dienstverlening, objectief en subjectief, hard nodig zijn.


  Deze complexe situatie, deze uiteenlopende en soms schijnbaar met elkaar strijdende eisen, vragen om een zorgvuldig en subtiel onderscheid. We worden voortdurend geconfronteerd met problemen die aan het maken van keuzes verbonden zijn en ieder kan die alleen maar voor zichzelf oplossen. Elk geval en iedere situatie biedt een unieke combinatie van persoonlijke en spirituele bestanddelen waardoor zij zonder precedent is, en elke keus of oplossing is dus ‘origineel’. Maar toch kunnen een paar aanwijzingen en overwegingen van algemene aard nuttig zijn.


  Ten eerste dienen we onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken. De waarheid en het belang hiervan in te zien is gemakkelijker dan deze consequent in praktijk te brengen. Er zijn zoveel bijzaken die zich hardnekkig aan ons vastklampen – als mosselen aan een schip –gevormd en gevoed als zij zijn door gewoonte, doordat we er zelf bewust of onbewust aan gehecht zijn, en ook door de luide eisen of de verraderlijke en subtiele invloed van mensen die sterk aan ons gehecht zijn. Voortdurende waakzaamheid en een helder onderscheidingsvermogen zijn geboden.


  Ten tweede zouden we bereid moeten zijn onze uiterlijke dienstverlening aan anderen te delegeren wanneer die in staat en bereid zijn om die te kunnen geven. Maar ook hier moeten we onderscheidingsvermogen gebruiken om er zeker van te zijn dat degenen die dit aanbieden voldoende voor de taak zijn toegerust.


  Een derde punt – een uitbreiding van het tweede – is dat we vaak de verantwoordelijkheid hebben om anderen te trainen en degene die dat zoekt te helpen om diepere en meer subjectieve manieren van dienen te vinden. Hiervoor is ook het maken van onderscheid nodig; je kunt enerzijds gemakkelijk iemands echte mogelijkheden overschatten of anderzijds niet waarnemen wat hij werkelijk kan.


  3. Degene(n) die men tracht te dienen



  Als gevolg van goedbedoelde maar verkeerd gerichte pogingen kunnen er schadelijke, soms zelfs ernstige gevolgen optreden; meestal zijn die te wijten aan het onvoldoende onderscheiden van de werkelijke behoefte van degenen met wie we te maken hebben. Hierbij kunnen de volgende vier regels helpen:


  1) Laten we niet te snel de vorm van hulp die we zelf als nuttig ervaren hebben op iedereen toepassen.


  Dit enthousiaste geloof is een veel voorkomende valkuil – we kennen allemaal de goedbedoelende persoon die geholpen is door een voortreffelijk geneesmiddel (of, wat vaker voorkomt, door het geloof erin) en die het iedereen onvoorwaardelijk voor allerlei ziektes aanbeveelt. Sommige mensen zijn erg ontvankelijk voor deze vergissing omdat ze waarschijnlijk ik-gericht en als gevolg daarvan slechte psychologen zijn. Het lukt hen niet om het eenvoudige gezegde ‘de een zijn brood is de ander zijn dood’ op dienstverlening toe te passen. We kunnen deze vergissing vermijden door de volgende, tweede regel in acht te nemen:


  2) Voordat je iemand gaat helpen moet je hem grondig bestuderen.


  Hoe beter we onze medemensen begrijpen, hoe duidelijker we inzien hoezeer ze van elkaar verschillen. De moderne wetenschappelijke psychologie, met haar ontdekking en beschrijving van de verschillende types, zoals extravert, introvert, enzovoorts heeft op dit terrein nuttig werk verricht, maar tot nu toe verkeert deze nog in het pioniersstadium en is ze erg onvolledig. Gelukkig stellen waardevolle leringen op het terrein van de transpersoonlijke en spirituele psychologie ons nu in staat elk mens te beschouwen en bestuderen met inachtneming van:


  a) Het stadium van evolutie dat hij bereikt heeft, en als gevolg daarvan zijn overwegende polarisatie (fysiek, emotioneel of mentaal).


  b) De ‘typen’ die zijn ziel, zijn persoonlijkheid en zijn mentale, emotionele en fysieke lichaam bepalen.


  c) De tekens van de dierenriem die het individu beïnvloeden.


  d) De punten van tegenstrijdigheid in zijn persoonlijkheid of het gebrek aan integratie dat er op verschillende niveaus in kan bestaan.


  e) Methodes van coördinatie en synthese (integratie en samensmelting) die het best bij elk individueel geval passen.


  f) Zijn levenstaken (roeping, besef van bestemming, beroep, dienstverlening)


  Dit is niet alleen een fascinerende en vruchtbare wijze van onderzoek voor degenen die spiritueel werken, maar voor iedere arts, onderwijzer, ouder – in feite voor iedereen die zich de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid realiseert welke inherent zijn aan de invloed die we op onze medemensen uitoefenen.


  3. Laten we niet altijd geven wat van ons gevraagd of verwacht wordt, maar ons op de werkelijke behoefte richten.


  We moeten ons ervan bewust zijn en altijd voor ogen houden dat de hulp die mensen denken nodig te hebben en waar ze om schreeuwen vaak heel veel verschilt van (en soms zelfs tegengesteld is aan) wat ze werkelijk voor hun welzijn en spirituele vooruitgang nodig hebben. Ook hier moeten we zorgvuldig onderscheid maken en vaak datgene waarom gevraagd wordt weigeren, en in plaats daarvan proberen duidelijk te maken wat de ware behoefte is en de hulp geven die daarvoor nodig is. We moeten op onze hoede zijn ons niet door gevoel, zwakte, een verlangen om aardig te zijn, of onverstandig medelijden te laten verleiden om aan de behoeften van de persoonlijkheid tegemoet te komen, in plaats van te geven wat in overeenstemming is met de wil en het doel van de ziel van hen die we proberen te helpen.


  4. Laten we persoonlijke gehechtheid van beide kanten vermijden.


  Degene die zonder schade te doen dienst wil betonen, moet ervoor zorgen niet gehecht te raken aan een bepaald type dienstverlening (zoals al eerder is gezegd), maar ook niet aan de mensen om wie het gaat. Dit kan men bereiken door een duidelijk onderscheid te maken tussen ware spirituele, en dus niet-persoonsgebonden liefde en emotionele genegenheid. Het gebeurt vaak dat de niet-gebruikte gevoelens van iemand die van dienst wil zijn een uitlaat en een doel gaan zoeken en vinden in het helpen van anderen. Dit kan legitiem zijn binnen zekere grenzen, zoals bij zuiver filantropisch werk, maar het wordt een belemmering en gevaar als het om strikt spiritueel werk gaat. Om voor dit soort werk geschikt te zijn moet de dienstverlener de sterke gevoelens van zijn emotionele aard drastisch zuiveren en veranderen, zodat ze gesublimeerd kunnen worden in een niet- persoonsgehechte, objectieve en stralende spirituele liefde.


  Maar ook al is de dienstverlener zelf vrij van gehechtheid, dan nog is het voor degenen die hulp zoeken maar al te gemakkelijk om zich soms hartstochtelijk aan hun helper te hechten. Er zijn twee vormen van gehechtheid die duidelijk onderscheiden moeten worden, omdat men er op verschillende manieren mee om moet gaan om ze te neutraliseren:


  a) De gevoelsmatige gehechtheid, die bezitterig, veeleisend, vaak jaloers van aard is, en die de neiging heeft om de ander ‘op te slokken’, of zelfs het punt van een waar astraal vampirisme kan bereiken.

  Deze vormen van gehechtheid zijn te wijten aan een te sterk ontwikkelde en onbevredigde emotionele aard. In sommige gevallen worden niet-gebruikte en onbeantwoorde emoties die in het onbewuste zijn opgeslagen op de dienstverlener ‘geprojecteerd’ door middel van een proces dat psychologen ‘gevoelsoverdracht’ noemen. Deze neiging manifesteert zich op verschillende manieren, van een te sterk emotionele, egocentrische en dramatiserende aard tot de ernstige fysieke en psychische symptomen van een hysterisch soort.


  b) Gehechtheid die is toe te schrijven aan zwakheid, angst, besluiteloosheid en onvermogen of onwil om verantwoordelijkheid te aanvaarden. Deze mensen klampen zich vast en smeken om hulp, en vertonen daarbij vaak kinderlijke trekken. Ze willen gerustgesteld, geleid, zelfs gecommandeerd worden. Mensen die aan psychoneurose of aan vormen van melancholische depressie lijden vertonen typische en extreme vormen van zo’n gedrag. Ze zijn duidelijk introvert, geremd door complexen, en lijden aan een evidente innerlijke gespletenheid. Het is goed eraan te denken dat bij sommige mensen beide soorten gehechtheid in wisselende mate kunnen voorkomen.


  De eerste vorm van gehechtheid kan behandeld en geneutraliseerd worden door de overmatige energieën op andere doelen en constructieve uitingsvormen te richten, door ze te om te zetten en te sublimeren, en door ze op hogere niveaus te richten. Het tweede of vastklampende type kan geneutraliseerd worden door de personen in kwestie te helpen emotioneel volwassen te worden, zelfvertrouwen te ontwikkelen, hun wil te trainen, een beroep te doen op hun eigen ziel om die te leren gehoorzamen, op de juiste manier naar buiten op te treden en een actieve en vruchtbare wisselwerking met de buitenwereld en hun medemensen aan te gaan – in één woord, hun eigen psychosynthese te bereiken.


  Uit dit korte overzicht van de drie soorten problemen waar degenen die van dienst willen zijn mee te maken kunnen krijgen, blijkt duidelijk hoe belangrijk het is om voortdurend een waakzaam en steeds subtieler onderscheidingsvermogen te gebruiken. Alleen daardoor kan onze dienstverlening terzake, vruchtbaar – en zonder schade zijn.



  Voetnoot



  [1] Dienen van de medemens houdt in wezen in: het herkennen van en tegemoetkomen aan noden of behoeften van anderen, respectievelijk van de maatschappij. Als instelling of innerlijke drang van het hogere Zelf omvat 'dienen' méér dan het werken in enkel hulp- of dienstverlenende beroepen; in feite kunnen de meeste beroepen en activiteiten door deze transpersoonlijke instelling tot een 'dienst'aan anderen worden. Door de gekozen voorbeelden is dit artikel echter wel bijzonder relevant voor hulpverlenende beroepen. (Instituut voor Psychosynthese)

OEBPS/Images/omslag dienstverlenen met onderscheid.jpg
DIENSTVERLENEN
MET
ONDERSCHEID

ROBERTO ASSAGIOLI

PSYCHOSYNTHESE REEKS






