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  De kunst van het lachen



  De mensen uit de Oudheid hadden een grote waardering voor het lachen, zij zagen dit als een Goddelijke gift en een nuttig geneesmiddel.


  Nog nooit is een dergelijke remedie meer nodig geweest dan in deze tijd; de huidige mensheid is gespannen, prikkelbaar, buiten zichzelf. Zij wordt gedreven door de passie voor snelheid, de honger naar bezit en overwinning en raakt daardoor uitgeput. Zonder het dynamische, constructieve en heroïsche van onze tijd te verwerpen, zouden we de excessen moeten corrigeren, de extreme tendensen moeten matigen en in balans brengen.


  Er zijn, bovenal, drie dingen die de moderne mens moet leren om een gezond en compleet mens te worden: de kunst van het rusten, de kunst van het beschouwen, de kunst van het lachen en glimlachen. We zullen nu in het kort aandacht besteden aan de laatste en dan voornamelijk aan de superieure en spirituele aspecten hiervan.


  De waarde van deze kunst is veelvoudig. Lachen heeft op de eerste plaats een direct en heilzaam effect op ons lichaam. Het is een bekend feit dat lachen snelle, ritmische samentrekkingen van het diafragma teweegbrengt. Deze ritmische contracties hebben een gezonde uitwerking op de buikorganen, hun functies worden gestimuleerd en de klierafscheidingen voor de spijsvertering geactiveerd, speciaal die van de lever. Zij veranderen ook het ritme van de ademhaling, stimuleren de longfunctie en de activiteit van het hart waardoor er een betere zuurstofopname kan plaatsvinden. De populaire uitdrukking “lachen is gezond” is dus wetenschappelijk correct. Maar de psychologische waarde van het lachen is veel groter. Lachen doet innerlijke spanning verdwijnen hetgeen voor ieder een grote opluchting tot gevolg heeft. Het brengt een weldadige ontspanning met zich mee doordat we andere functies opnieuw activeren die weinig of te weinig gebruikt zijn, zodat die de werkzaamheid van vermoeide functies kunnen overnemen. Wanneer men moe of opgewonden is, is het gemakkelijker om te ontspannen door te lachen dan door niets te doen, want in die ‘leegte’ blijft ons denken ondertussen zijn koortsachtige activiteit voortzetten.


  Een andere nuttige functie van het lachen bestaat hieruit dat het een onschadelijke en vrolijke uitlaatklep is voor onderdrukte neigingen. Speciaal de neiging om te spelen, die altijd in ons is blijven leven en waar we te weinig aandacht aan schenken. Te vroeg en te streng onderdrukken we “het kleine kind” dat met frisse blijheid en de behoefte aan vrij en gelukkig spel in ons leeft. Deze behoefte om te spelen echter, kan opnieuw in ons wakker geroepen worden; hij kan opnieuw tot bloei komen en ons opbeuren, als een straal fris en puur water die uit een rotsspleet stroomt.


  Onderwijs


  Lachen kan, en zou uitgebreid en “serieus” toegepast moeten worden in het onderwijs. Het is van grote waarde, speciaal bij het bevorderen van de intellectuele ontwikkeling. Tegenstellingen, verrassingen, onverwachte conclusies — dit als voorbeelden van de meest belangrijke redenen die het lachen veroorzaken — roepen onze intellectuele processen wakker en scherpen deze. Hierdoor worden we in staat gesteld veel dingen op te merken die anders gemakkelijk aan onze aandacht ontsnapt zouden zijn. Bijvoorbeeld: vreemde en belachelijke vergelijkingen en overeenkomsten; of de komische combinatie van feiten die op zich van elkaar verschillen en ongelijksoortig zijn. Zij benadrukken de gemeenschappelijke kenmerken van die dingen die in andere gevallen onvergelijkbaar zijn, evenals de overeenkomsten tussen die zaken die in andere opzichten zeer verschillend zijn. Zij geven ons nieuw perspectief, maken het ons mogelijk de bijzondere relatie te ontdekken die er bestaat tussen verscheidene groepen van feiten. We scherpen hierdoor ons observatievermogen en nieuwe ideeën kunnen in ons geboren worden. Om kort te gaan, zij maken ons intellectuele mechanisme actiever en alerter.


  Deze stimulerende invloed gaat, paradoxaal genoeg, gepaard met een kalmerende invloed. De ontlading van het zenuwstelsel die veroorzaakt wordt door het lachen, vermindert buitensporige intellectuele stress en herstelt het evenwicht dat verstoord is geraakt door de overmatige inspanning.


  Het is meestal wenselijk - als men weet hoe men het doen moet - om leerlingen te onderwijzen op een manier die hen aan het lachen maakt. Lachen heeft een zeer nuttige eigenschap, het versterkt namelijk de aandacht van de leerling. Het is alom bekend dat juist een van de grootste problemen in het onderwijs ligt in het trekken en vasthouden van de aandacht van de student. En ook hoe men de interesse in de leerstof kan blijven opwekken. Even groot is de waarde van het lachen voor het begrijpen en zich herinneren van wat men leert. Moderne psychologie heeft aangetoond hoe verkeerd het is om een student dingen uit zijn hoofd te laten leren of zich op mechanische wijze abstracte definities in te prenten. In plaats daarvan, kan men met behulp van concrete voorbeelden, de aard en de praktische consequenties van een feit, of een groep feiten, aantonen. Humor kan hierin veel bijdragen, dankzij de scherpe kijk en de levendigheid van de beelden en ideeën die het oproept.


  Lachen heeft nog een andere opmerkelijke betekenis in het onderwijs; het geeft met zekerheid aan of een leerling de leerstof wel of niet begrepen heeft. Met de gebruikelijke methoden heeft de leraar geen direct en waterdicht bewijs dat de leerling de stof begrijpt. Hij moet hem dan bepaalde vragen stellen om daar zeker van te zijn, terwijl, wanneer hij de leerstof op een speelse manier aanbiedt, hij meteen aan de reacties van de student kan zien, of deze het begrepen heeft of niet.


  Dankzij zijn waarde voor het geheugen is lachen zeer behulpzaam bij het vergemakkelijken van de studie van droge onderwerpen die voornamelijk gebaseerd zijn op “uit het hoofd leren”. Er bestaat bijvoorbeeld een Frans boek over anatomie, waarin met het onderwerp op een amusante wijze is omgegaan. Ik herinner me het met plezier gebruikt te hebben toen ik die droge kennis bestudeerde. Op dezelfde manier kan het amusante ‘Scheikunde in Dichtvorm’ van Alberto Cavalier een belangrijk hulpmiddel zijn bij het onthouden van de eigenschappen van de verschillende chemische stoffen.


  Lachen kan bijzonder behulpzaam zijn in het taalonderwijs doordat het de studie verlevendigt, die vaak zo saai en droog is wanneer ze wordt onderwezen volgens de schoolmeesterachtige, grammaticale methode die nog in veel scholen gebruikt wordt. Tot slot, ons motto zou moeten zijn: Studeer en onderwijs met vreugde.


  Morele en spirituele waarden


  Lachen kan ook grote morele en spirituele waarde hebben. Ik zei “kan hebben”, want zeker, niet elke vorm van lachen heeft die kwaliteit. Daarom is het nodig om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende manieren en niveaus waarop we lachen. Er is het vulgaire, grove lachen, het simpele vermaak van de instincten, dat helaas te veelvuldig aanwezig is. Dan is er het sarcasme, de minachting, die overal de spot mee drijft, een soort ‘bijtende lach’ en die gevaarlijke psychologische zelfvergiftiging kan veroorzaken. Tenslotte is er dan nog het simpele, ontwapenende, komische lachen dat voortkomt uit woordspelingen, limericks etc. die geen morele waarde hebben en ook niet pretenderen die te hebben.


  De spirituele waarde van het lachen hangt af van de intentie van diegene die het oproept. Er bestaan bijvoorbeeld literaire vormen van humor, zoals de satire, parodie en komedie die soms een sociale en ethische waarde hebben als het de bedoeling van de auteur is om hypocrisie en immoreel gedrag aan de kaak te stellen, of pretenties en ijdelheden te ontmaskeren. Opmerkelijke voorbeelden van deze functie van de humor zijn de komedies van Molière en de satires van Orwell.


  Dit brengt ons bij het bespreken van de hogere en spirituele aspecten van het komische, die de ware humor kenmerken. Het is erg moeilijk om humor te definiëren vanwege zijn subtiele en ongrijpbare aard, ook doordat het verschillende vormen aanneemt en gekleurd wordt door ontelbare nuances. Toch is het mogelijk, zonder het te willen vangen in een formule, om de meest belangrijke kenmerken aan te duiden. Eerst zullen we enkele passende opmerkingen van Guido Stacchini citeren:


  Humor is als een intieme glimlach van de ziel die, als men weet hoe het te voelen, onuitputtelijk is en nooit opbrandt; het is een vreugde van hoge kwaliteit. Het beste in ons voelt zich omhoog getild naar een hoger niveau en ervaart daar de complete, spirituele voldoening van het zijn, acteur en rechter tegelijkertijd.


  Het individu neemt een humoristische houding aan ten opzichte van zichzelf als een mogelijkheid om over zijn lijden heen te komen, dat wil zeggen, hij slaagt daarin als hij zichzelf beschouwt als een kind. Tegelijkertijd neemt hij tegenover dat grillige en onverantwoordelijke kind de rol op zich van de ervaren volwassene.


  Deze methoden kunnen we in een groter verband toepassen, gerelateerd aan het leven van andere mensen. Als de volwassene de ijdelheid inziet van de interesses, en van het lijden wat zo belangrijk lijkt voor het kind, kan hij er de draak mee steken en ze aldus op hun plaats zetten, hen daarmee de waarde geven die ze verdienen. In zulke gevallen is de volwassene de humorist, het kind is dan de gemiddelde medemens, of het “publiek”.


  Deze subtiele opmerkingen van Stacchini helpen ons de grote spirituele waarde van humor te begrijpen en te waarderen. De moeilijkheden en angsten waar de mens door geplaagd wordt, de grote en kleine fouten die hij onophoudelijk maakt, ontstaan grotendeels door zijn hartstochtelijke gehechtheid aan personen en materie. Ze hebben ook te maken met het totale gebrek aan gevoel voor verhoudingen die hem ertoe brengen enorme waarde te hechten aan zaken die ijdel, leeg en gekunsteld zijn. De zaken die belangrijk en waardevol zijn, die zaken die werkelijk en eeuwig zijn worden hierdoor verwaarloosd.


  Het is nu juist de edele functie van humor om die illusies te vernietigen, om datgene waar we zo aan gehecht zijn minder belangrijk te maken, om die onwetendheid te ontmaskeren, om dingen en mensen op hun plaats te zetten. Door middel van humor kan dit, want - zoals Plato het met scherpe intuïtie uitdrukte - “belachelijk is hij die zichzelf niet kent”.


  Menselijke zwakheden


  Een van de grootste menselijke zwakheden die zichzelf het beste leent voor de humoristische pijlen, en die het ook het meest verdient, is ijdelheid. Het is zo sterk geworteld en dermate wijd verspreid dat men het zelfs aantreft bij werkelijk waardevolle mensen. De volwassene houdt er vaak de vreemde illusie op na dat hij zijn doel bereikt heeft, gewoon vanwege het feit dat hij volwassen is. Hij is tevreden met zichzelf en het komt niet bij hem op dat zodra hij zijn school heeft afgerond, hij de hogere en echte School van het Leven zou moeten binnenstappen, dat hij zichzelf bij “de hand zou moeten nemen” om zijn zelfscholing te gaan beginnen. Want, zoals Stacchine het zo duidelijk uitdrukt, “de leeftijd, die verondersteld wordt de leeftijd van redelijkheid te zijn, blijkt die tijd te zijn waarop men begint ongelooflijke stommiteiten uit te halen”.


  Hoe verblindend is ijdelheid! Zoals Schopenhauer zegt: “Zo zeker als een kat begint te spinnen wanneer zijn rug geaaid wordt, zo zeker is het dat we een soort verrukking zien verschijnen op het gelaat van iemand die geprezen wordt, in het bijzonder wanneer het zijn pretenties betreft, zelfs als de lof een flagrante leugen is.”


  IJdelheid gaat vaak vergezeld van een verwaandheid die zich onder andere uit in minachting voor diegenen die zich wat lager op de sociale ladder bevinden, en het slijmen naar diegenen die zich aan de top bevinden. Deze pretentieuze mensen gedragen zich als de glazen lamp waar Rabindranath Tagore van vertelt in een van zijn prachtige en diepzinnige aforismen, gebundeld in Stray Birds:


  Terwijl de glazen lamp de aarde een standje geeft omdat ze haar met nicht aansprak komt de maan op, en de glazen lamp, met een beminnelijke glimlach noemt haar “mijn lief, lief zusje”.


  Dan zijn er nog die situaties waarin kleingeestige lieden zich groter willen voordoen dan ze zijn, door hen tegen wie ze opkijken te kleineren en door het slijk te halen. Hun pogingen zijn echter vergeefs aangezien die spot en minachting op hen zelf terugkaatst. Tagore beschrijft dit in een van zijn andere Stray Bird aforismen:


  De geleerden vertellen dat op een dag jullie licht niet meer zal schijnen, zei de vuurvlieg tegen de sterren. De sterren gaven geen antwoord.


  Andere, kleine juweeltjes van humor, gebundeld in Stray Birds zijn:


  Het denken dat een en al logica is, is als een mes dat een en al lemmet is. De hand die het gebruikt gaat er van bloeden.


  Geef je eten niet de schuld van het feit dat je geen hoger hebt.


  Mensen zijn zo vaak opgesloten in zichzelf en in hun egoïsme dat ze alle gevoel van rechtvaardigheid verliezen en zich gedragen als het kleine meisje in het Amerikaanse verhaal, getiteld “Als Zovele Anderen”:


  Kleine Emily rent, bitter huilend naar haar moeder.
“Wat is er met jou gebeurd?”
“Tom heeft mijn pop gebroken.”
“Hoe deed hij dat?”
“Ik gooide haar naar zijn hoofd.”



  Een van de meest nuttige taken van humor is het ontmaskeren van hypocrieten en onheilsprofeten. Jezus gebruikte het zeer toepasselijk in Zijn antwoord aan de Farizeeën, die een listige vraag aan Hem hadden gesteld:


  Toen gingen de Farizeeën heen en beraadslaagden, hoe zij Hem in een strikvraag konden vangen. En zij zonden tot Hem hun leerlingen, met de Herodianen, die zeiden: Meester, wij weten dat Gij waarachtig zijt en de weg Gods in waarheid leert en dat Gij U aan niemand stoort, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons dan, wat dunkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt gij Mij, huichelaars? Toont Mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten Hem een schelling. En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en zij lieten Hem verder ongemoeid en gingen weg.

                                                   (Matteüs 22:15-22.)



  Een zwakheid die zich vaak als komisch voor doet is angst. Alexander Manzoni, heeft in zijn boek “De Verloofden” (Everymans Library. New York: Dutton, 1956), op een zeer leuke manier een persoon beschreven die geobsedeerd is door angst. De dialoog tussen Don Abbondio en Kardinaal Federigo, waarin het komische en het sublieme zijn verweven, is een van de beste voorbeelden van de charme van spirituele humor.


  Een andere algemene vorm van angst is angst voor de toekomst. Zoveel onnodige zorgen die de mensheid zich daarbij maakt! Hun pessimistische kijk op de toekomst en overdreven voorzorgsmaatregelen worden op een geestige manier bespot in het volgende Toscaanse gezegde, “je hoofd verbinden voordat het verwond raakt”.


  Nog een andere vorm van angst is het belang dat men hecht aan de mening van anderen. Hoeveel mensen vergiftigen hun leven niet door angstig elke afkeuring of kritiek te vermijden! En dat terwijl we sinds mensenheugenis weten dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen. We lezen in de Dhammapada, een boeddhistische tekst gedateerd uit enkele eeuwen voor Christus: “Dit gezegde is eeuwenoud, O Atula, en zeker niet van vandaag: Diegene die zwijgt, daar wordt kwaad van gesproken, en hij die veel spreekt, daar wordt kwaad van gesproken; zo ook van diegene die weinig spreekt, daar wordt kwaad van gesproken. Niemand in deze wereld is vrij van kritiek”.


  Eén van de vele fouten, die subtiel en onopvallend maar daarom niet minder reëel is, wordt gemaakt door bepaalde intellectuelen en filosofen die zich uitputten in het houden van nutteloze discussies van uitsluitend academisch belang. En dat terwijl er dringend morele en spirituele zaken volbracht dienen te worden zolang de ware vrijheid nog niet bereikt is. Deze dwaling werd op briljante wijze bespot door Boeddha.


  Er wordt gezegd in de Majjhimanikaya, dat op een dag de monnik Malunkjaputta naar Boeddha ging om zijn teleurstelling uit te spreken dat hij zijn discipelen niet vertelde of de wereld eeuwig of niet-eeuwig was, oneindig of eindig, etc. De monnik was zo onbeschaamd om Boeddha uit te dagen. Hij eiste dat Boeddha op zijn vragen met een ja of nee zou antwoorden, òf zou toegeven dat hij niet bekwaam genoeg was om dat te doen. In het eerste geval bleef de monnik beschikbaar als discipel, in het laatste geval zou hij terugkeren naar het wereldse bestaan. Boeddha, zonder zijn kalmte ook maar één moment te verliezen, antwoordde hem als volgt: “Een man is gewond geraakt door een vergiftigde pijl en zijn vrienden roepen een dokter. Als de gewonde man zegt “Ik zal niet toestaan dat deze pijl uit mij gerukt wordt voordat ik weet wie de man is die mij verwond heeft, van welke familie hij is, hoe hij er uit ziet, of hij groot of klein is, donker of blond en waar hij woont”, zou hij zeker sterven voordat het mogelijk was hem te helpen. Dit zou precies zo gebeuren met diegene die, voordat hij het pad naar de bevrijding betreedt, een antwoord eist op al zijn vragen”.


  Houding van een humorist


  Als we ons afvragen wat de kenmerkende houding van een humorist is, kunnen we antwoorden dat hij het menselijk leven op aarde voornamelijk ziet als een theateropvoering. Een “komedie” waarin iedereen zo goed als hij kan zijn rol moet spelen, zonder het tè serieus te nemen en zich vooral steeds te realiseren dat hij het spel speelt.


  Hermann Keyserling laat, in zijn diepzinnigste boek Zuid-Amerikaanse Meditaties (New York: Harpers, 1932), in het hoofdstuk “Goddelijke Komedie” duidelijk zien op welke manier zo’n houding werkelijk spiritueel is.


  Al eerder beschreef een grote Italiaan, Tommaso Campanella, in een bewonderenswaardig sonnet het grootse “kosmische toneelstuk”.


  Spirituele humor is een tegenstrijdige combinatie van een houding van rustige en onbevooroordeelde observatie, het voelen van de eenheid van het leven en een diepe sympathie en mededogen voor anderen. “De humorist”, schrijft Prof. Fanciulli in zijn essay over humor, is op het hoogste niveau in staat om zich in het leven van anderen in te leven ... Hij voelt de samenhang der dingen. Verscheidenheid is relatief ... misschien alleen maar schijn; alle delen zijn onderling met elkaar verbonden door banden die niet verbroken kunnen worden ... Een bewonderenswaardige synthese is tot stand gebracht ... de pijn en het plezier van anderen worden de pijn en het plezier van het zelf. Dit meevoelen heeft de kwaliteit van tederheid. Het neemt deel aan het lijden van de zwakkeren, van de verslagenen, van de armen”.


  Dit meevoelen is echter altijd bewust en kalm, en weerhoudt iemand er niet van die typische houding aan te nemen, die volgens Fanciulli kenmerkend is voor humor, namelijk de glimlach. Dit alles, en nog meer, verbergt èn onthult zichzelf in de glimlach van de verlichte Boeddha, een glimlach vol van mededogen, maar een glimlach die ontstaan is uit de zekerheid dat de weg naar zaligheid bestaat en dat alle mensen, vroeger of later, vrijheid en vreugde zullen bereiken.


  Om vast in te gaan op een voor de hand liggende tegenwerping, moet gesteld worden dat alles, zelfs het beste, misbruikt kan worden. En het is nu juist de taak van de “kunst van het leven” om alles doelbewust en in de juiste verhoudingen te gebruiken. In het geval van humor, laten we er dan aan denken dat de functie daarvan hetzelfde is als dat van zout in de pap – een smaakmaker die een extra tintje aan ons leven geeft – zout op zichzelf is echter geen voedsel.


  Vanuit een ander standpunt bekeken is humor de beschouwing van het voorbijgaande schouwspel dat het leven is; het neemt niet direct of actief deel aan gebeurtenissen. Desalniettemin, de volledige mens, de echte wijze, is niet degene die zichzelf beperkt tot beschouwing, en nog minder diegene die geheel in het handelen opgaat. Het is een wijs man die, terwijl hij leeft, lijdt en heilzaam werkt met een deel van zichzelf, zijn hogere en echte Zelf een onbevooroordeelde en glimlachende toeschouwer laat zijn.


  Om zo’n staat van innerlijke vrijheid te bereiken, is het allereerst nodig dat we om onszelf kunnen lachen, door op een vriendelijke manier de draak te steken met ons eigen kleine zelf, dat zichzelf zo belangrijk vindt, zo’n houdinkjes aanneemt en zichzelf zo serieus neemt; dat zo overgevoelig, onrustig en wantrouwend is.


  Dat wat Giuseppe Zucca zo terecht “de stalen hut” van het zelf heeft genoemd, kan niet lang weerstand bieden aan de fijnzinnige, indringende en verterende vlam van humor — hoe hard en dik de muren ook mogen zijn. Op een gegeven moment zal de deur opengaan en kan de mens zich bevrijden uit die beklemmende en verstikkende gevangenis. Als dit gebeurt kan men zeggen dat het meeste werk achter de rug is. De ziel spreidt haar vleugels en vol vreugde, met een goddelijke glimlach verbindt ze zichzelf met de andere zielen, met alle andere schepsels en met God.
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