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  De Verdringing van het Sublieme



  De titel, ‘De Verdringing van het Sublieme’, komt uit het werk van Robert Desoille (1945). In de loop van dit artikel ga ik u geen echt nieuwe ideeën aanbieden. Ik wil daarentegen de ideeën van een aantal anderen op zo’n manier bij elkaar zetten dat dit begrip, de verdringing van het sublieme, zo echt en boeiend voor u wordt, dat u het steeds duidelijker en onontkoombaarder zult zien in uzelf, in uw patiënten, en in uw collega’s.


  Ik denk dat het niet nodig is om het begrip verdringing te definiëren, maar ik wil wèl bespreken wat hier bedoeld wordt met het sublieme. Volgens de orthodoxe psychoanalyse zijn alle hogere artistieke, sociale en spirituele activiteiten sublimaties van primitieve erotische en agressieve driften. Dit zouden inderdaad hogere activiteiten zijn, maar dan wel als sublimaties van lagere driften. Maar we zouden het ook zo kunnen beschouwen dat deze hogere drijfveren, verlangens en beweegredenen ook op zichzelf bestaan, en dat zij zich ontwikkelen, ongeacht het wel of niet bevredigd zijn van de seksuele en agressieve driften. We zouden zelfs nog verder kunnen gaan, en beweren dat iemands behoeften tot het hogere en sublieme éérder zullen ontwaken en zich ontwikkelen, als de zogenaamde lagere, vleselijke driften bevredigd zijn, dan wanneer deze worden gefrustreerd en ‘gesublimeerd’. Het is immers vaak vanuit een gevoel van verveling en ontevredenheid met de bevrediging der zintuigen dat we gaan zoeken naar de hogere betekenissen in ons leven.


  Er zijn nog meer manieren om naar de term subliem te kijken. In zijn ruimste betekenis bestrijkt het alle menselijke drijfveren, instincten, driften en aandrangen om meer, beter en groter te zijn dan men is. Persoonlijke groei en differentiatie horen er zeker bij, maar bovendien omvat het sublieme allerlei andere algemene gebieden. Het verwijst naar het ware, goede en het schone. We richten ons op het sublieme wanneer we onbaatzuchtig proberen iets te kennen zoals het is, wanneer we voor anderen zorgen om het plezier hen te zien groeien, wanneer we iets zo arrangeren dat het er mooi of kunstig uit ziet. Dan is er ook nog de neiging tot gemeenschapszin, broederlijkheid en zorg. Deze is gebaseerd op het gevoel, het geloof of de overtuiging dat we allemaal uiteindelijk hetzelfde lot delen. Ik kwam de ‘verdringing van het sublieme’ voor het eerst tegen in het werk van Robert Desoille. Volgens hem vereist de behoefte aan het sublieme, dat we betrokken zijn bij anderen, dat we de behoefte voelen om met anderen te communiceren vanuit het beste in onszelf, en dat we onze diepste bevrediging vinden in het dienen van anderen. Ik citeer uit zijn boek van 1945: ‘Er zijn veel manieren om dienstbaar te zijn, en tot de hoogste behoren de belangeloze inzet van de wijze en van de kunstenaar.’ De drijfveer om zo te handelen is de uitdrukking van een diepe behoefte om het leven te vertrouwen, om in vrijheid iets van jezelf te geven, en om je eigen belang te vergeten. Dat zijn enkele karakteristieke trekken van het sublieme.


  Er is een ander aspect van het sublieme dat, verwarrend genoeg, het religieuze wordt genoemd. Dat aspect is de onontkoombare behoefte van ieder individu om de essentiële vragen voor zichzelf te beantwoorden, en om zich met een hoger plan te verbinden, met een doel en een ideaal dat voor hem groter, belangrijker en duurzamer is dan zijn eigen voorbijgaande bestaan en krachten. Wanneer we het sublieme ervaren als het deel hebben aan en toegewijd zijn aan iets dat groter is dan wijzelf, dan ervaren wij deze fundamentele religieuze drang. Het kan theïstisch, agnostisch of atheïstisch zijn; het vereist geen geloof in God, maar het kan er wel mee samengaan. Volgens Desoille is het de taak van de therapeut om zijn client zich volledig bewust te laten worden van deze fundamentele en normale religieuze drijfveer, en om de cliënt te helpen zich te bevrijden van nog bestaande kinderlijke theologische voorstellingen. Uiteindelijk helpt de therapeut de client, zijn primitieve religieuze drijfveren te ontwikkelen tot op het niveau waarop ze worden omgezet in reflecties denken, in plaats van slechts emotioneel geladen magisch denken.


  Terugkomend op de titel van dit artikel: ‘De verdringing van het sublieme’, wil ik nu laten zien dat het een wezenlijk aspect van volledig mens-zijn is, om de invloed en de aantrekkingskracht van het sublieme te ervaren zoals ik dat heb beschreven. En het is uitgesproken neurotisch als we de verantwoordelijkheid uit de weg gaan om deze roep van het sublieme proberen te beantwoorden. We verdringen die roep echter vaak wèl.


  Er zijn veel manieren waarop we de roep van het sublieme uit de weg gaan. Waarom vermijden wij bijvoorbeeld de uitdaging van persoonlijke groei? Wij zijn bang voor groei omdat het betekent dat wij het bekende voor het onbekende moeten opgeven, en dat gaat altijd met risico’s gepaard. Onlangs kwam ik hetzelfde idee tegen in het werk van Andras Angyal (1965). Hij zegt: ‘Wanneer we het bekende voor het onbekende opgeven, gaat dat altijd met risico’s gepaard. Veranderingen zullen altijd angst inboezemen als ze ver gaan of plotseling gebeuren. Groei kan niet worden gescheiden van angst. Dat inzicht wordt gedeeld door vrijwel alle denkers die iets van belang hebben bijgedragen aan ons begrip van angst .... De angst die iemand ervaart wanneer hij voorziet dat zijn huidige manier van leven zal verdwijnen, is door sommigen in verband gebracht met de angst voor onze uiteindelijke verdwijning, waarvan wij mensen van tevoren al weten dat het zal gebeuren. Omdat groei het doorbreken van oude patronen vereist, is de bereidheid om te ‘sterven’ een voorwaarde voor het leven... Extreme angst voor de dood hangt vaak samen met de neurotische angst voor groei en verandering.’


  Waarom gaan we het vaak uit de weg, om voor anderen te zorgen, en om hen te geven? Vaak omdat we bang zijn dat we onze grenzen niet kunnen aangeven en dat we ons door anderen laten gebruiken en misbruiken. Het spreekwoord zegt: ‘als je één vinger geeft, nemen ze je hele hand.’ Op de een of andere manier missen we het stabiele zelfbesef dat ons in zulke situaties de beschikking geeft over ons ‘ja’ en ons ‘nee’. Ik denk dat deze angst er ook mee te maken heeft, dat we in onze moderne manier van leven te veel mensen te oppervlakkig kennen - en dat we te weinig verantwoordelijkheid voor elkaar ervaren.


  We hebben de zekerheid en veiligheid verloren van het gevoel dat we in een gemeenschap met anderen leven, het gevoel dat we een gemeenschappelijk lot delen. Ik vermoed dat dat verlies heeft geleid tot een toestand waarin we ons niet langer meer kunnen verbinden met een ideaal waarvan de waarde in onze ogen dat van ons persoonlijke bestaan te boven gaat. Dit is het tegenovergestelde van de situatie die gewoonlijk bij primitieve stammen bestaat. De oude eisen van loyaliteit aan de stam in ruil voor status en veiligheid worden nu niet meer zo sterk ervaren. We ervaren zelden een nauwe verbondenheid met anderen voor wier leven we verantwoordelijk zijn en wier hulp wij op onze beurt kunnen inroepen wanneer we in nood of in gevaar zijn. De beweegreden voor verbondenheid met iets dat groter is dan wij, moet hierdoor tegenwoordig worden gehecht aan iets dat abstracter is dan de eigen stam. Zij moet worden gehecht aan iets dat als waarde moeilijker is te definiëren, en dat moeilijker in hoofd en hart is te houden.


  Laten we teruggaan naar de idee van de verdringing. Desoille’s idee dat we het sublieme verdringen kan gevonden worden in de geschriften van Amerikaanse psychologen uit onze tijd, bijvoorbeeld Angyal (1965). Hij zegt over een afweermechanisme als verdringing dat het niet alleen een effect heeft op neurotische gevoelens en gedrag maar ook op gezonde gevoelens en gedrag. Stel er zijn twee met elkaar concurrerende organisaties (of verzamelingen van houdingen, of systemen), die beiden betekenis geven aan ervaringen. Volgens Angyal ontstaat er dan een strijd tussen deze systemen. Het ene systeem is gezond, het andere is neurotisch. Ieder systeem probeert het individu te domineren, en daarvoor moet het het andere, concurrerende systeem onderdrukken. Dus wanneer het neurotische systeem dominant is, is het gezonde systeem noodzakelijkerwijs onderworpen en onder de oppervlakte. Het wordt dus buiten het bewustzijn gesloten, oftewel: het wordt verdrongen. Angyal zegt dan:


  Dit idee wordt ondersteund door talrijke waarnemingen dat men gevoelens en wensen kan verdringen, waarop geen enkel sociaal taboe rust en die vaak als loffelijk worden gezien.


  Hij noemt dit ‘annexatie, of ‘toe-eigening’, en hij geeft het voorbeeld van een patiënt in analyse, die zijn eigen natuurlijke en gezonde vriendelijkheid ten onrechte interpreteert als een kwaadaardig bedoelde vorm van misbruik.


  Er zijn een aantal andere hedendaagse voorbeelden van het verdringen van het sublieme. Ik wil er een paar noemen uit het werk van Maslow. Onlangs gaf hij een lezing waarin hij het Jonas Complex besprak. Ik citeer Dr. Maslow (1966):


  Ik wil het nu hebben over een van de vele redenen voor wat Angyal heeft genoemd ‘het vermijden van groei’. Iedereen in deze kamer zou vast en zeker beter willen zijn dan hij is. We hebben allemaal een drang om onszelf te verbeteren, een drang om meer van onze mogelijkheden te verwerkelijken, een drang naar zelfverwerkelijking, of volledige menselijkheid, of menselijke vervulling, of welke term je ook wilt gebruiken. Aangenomen dat dit voor iedereen hier geldt, wat houdt ons dan tegen? Wat blokkeert ons? Eén voorbeeld van zo’n afweer tegen groei waar ik het speciaal over wil hebben omdat het niet vaak is opgemerkt, zal ik het Jonascomplex noemen. In mijn eigen aantekeningen had ik deze afweer eerst genoemd ‘de angst voor de eigen grootsheid’ of ‘het vermijden van je lot’ of ‘weglopen van je grootste talent’. Ik had zo onverbloemd en scherp mogelijk het on-Freudiaanse willen benadrukken, dat we net zo bang zijn voor het beste in ons als voor het slechtste in ons, al is het dan op een andere manier. Het is voor de meesten van ons zeker mogelijk om beter te zijn dan wat we nu zijn. We hebben allemaal ongebruikte mogelijkheden, of mogelijkheden die niet helemaal ontwikkeld zijn. Het is zeker waar dat velen van ons de roeping vermijden die in onze aanleg besloten ligt ... Zo vaak lopen we weg van de verantwoordelijkheden die ons worden voorgeschreven (of beter gezegd, waartoe we worden uitgenodigd) door de natuur, door het lot, of door het toeval. We doen dan net als Jonas, die vergeefs van zijn lot probeerde weg te lopen. Wij zijn bang voor onze beste mogelijkheden (zowel als voor onze slechtste mogelijkheden). We zijn meestal bang om dat te worden waar we een glimp van zien in onze beste momenten, onder de meest volmaakte omstandigheden, of wanneer we het moedigst zijn. Als we op zulke piekmomenten de goddelijke mogelijkheden in onszelf zien, genieten we ervan en doet het ons zelfs beven. En toch rillen we tegelijkertijd van zwakte, ontzag en angst voor juist deze mogelijkheden. We zijn niet alleen ambivalent over onze eigen beste mogelijkheden, we zijn ook ambivalent, en in een voortdurende strijd, over de beste mogelijkheden in andere mensen en in de menselijke natuur in het algemeen. Ik denk dat dit een universele, misschien zelfs noodzakelijke strijd en ambivalentie is. Zeker, we houden van goede mensen, van heilige, eerlijke, deugdzame en zuivere mensen, en we bewonderen ze. Maar als iemand de diepten van het wezen van de mens gepeild heeft, kan hij zich dan niet bewust zijn van onze gemengde en vaak vijandige gevoelens voor heiligen? Of voor heel mooie vrouwen of mannen? Of voor mensen die grootse dingen hebben gecreëerd? Of voor onze intellectuele genieën? Zeker, we houden van al diegenen die het ware, het goede, het schone, het rechtvaardige, het perfecte, het zeer succesvolle belichamen, en we bewonderen hen. En toch gaan we ons ongemakkelijk voelen, angstig, verward, misschien een beetje jaloers, een beetje minderwaardig en onhandig. Gewoonlijk verliezen we door hen ons zelfvertrouwen, ons zelfrespect, en raken we onszelf een beetje kwijt. Hier hebben we een eerste aanwijzing. Ik heb de indruk gekregen dat de grootste mensen ons bewust maken van onze geringere waarde, ongeacht of dat wel of niet hun bedoeling is. Het komt gewoon door hun aanwezigheid, door wat zij zijn. Als dit een onbewust effect is, en wij zijn ons niet bewust van waarom we ons dom voelen of lelijk of minderwaardig wanneer zo iemand er is, dan lopen we de kans met een projectie te reageren. Dan reageren we alsof hij probeerde om ons minderwaardig te doen voelen, alsof wij zijn mikpunt waren. Vijandigheid is dan een begrijpelijk gevolg. Zoals ik er nu tegen aankijk, lijkt het mij dat het bewustzijn deze vijandigheid afweert. Dat betekent dat je kunt proberen je bewust te worden van je eigen geprojecteerde waardering, dat wil zeggen van je eigen onbewuste angst en haat voor ware, goede en mooie mensen, enzovoort. Als je dan bereid bent die te analyseren, zal je zeer waarschijnlijk minder naar tegen ze doen. Ik zou nog verder willen gaan. Ik vermoed, dat als je kunt leren om op een zuiverden manier te houden van de hoogste waarden in anderen, dat dat je zou kunnen helpen om op een minder beangstigende manier van deze kwaliteiten in jezelf te houden.


  In een ander artikel heeft Dr. Maslow een ander aspect van het verdringen van het sublieme naar voren gebracht (1967). Hij noemt het ontheiliging:


  Ik wil het nog hebben over een afweermechanisme dat in de psychologieboeken niet genoemd wordt, ofschoon het heel belangrijk is voor de eigengereide en toch idealistische jongere van vandaag de dag. Het is het afweermechanisme van het ontheiligen. Deze jongeren wantrouwen de mogelijkheid van waarden en deugden. Zij voelen zich in hun leven bedrogen en geblokkeerd. De meesten van hen hebben ook eigenlijk suffige ouders waar ze niet veel respect voor hebben. Ouders, die zelf nogal in de war zijn over waarden en die vaak als de dood zijn voor hun kinderen en die hen nooit straf geven of hen weerhouden van verkeerde dingen. We hebben hier dus een situatie waarin jongeren hun ouders verachten - vaak met meer dan voldoende redenen. Zulke jongeren hebben geleerd om één grote generalisatie te maken: Ze luisteren niet naar iemand die volwassen is, vooral niet wanneer die volwassene dezelfde woorden gebruikt die ze uit een hypocriete mond gehoord hebben. Ze hebben hun vaders horen praten over eerlijk zijn of dapper of dat je moet doorzetten, en ze hebben gezien dat hun vaders daar het tegendeel van zijn. De jongeren hebben geleerd om een persoon te reduceren tot een concreet object en om te weigeren te zien wat hij zou kunnen zijn. Ze weigeren om hem te zien in zijn symbolische waarden of om hem of haar als eeuwig te zien. Onze kinderen hebben bijvoorbeeld seksualiteit ontheiligd. Seksualiteit is niets: het is iets natuurlijks, en ze hebben het zo natuurlijk gemaakt dat het in veel gevallen zijn poëtische kwaliteiten heeft verloren, wat betekent dat het bijna alles heeft verloren. Zelfverwerkelijking betekent: dit afweermechanisme opgeven en leren, iets weer als heilig te kunnen beschouwen. Heiligen betekent, nogmaals, bereid zijn om iemand te zien ‘in het licht van de eeuwigheid’, zoals Spinoza zegt, of hem te zien in de visie van het middeleeuwse Christelijke eenheidsdenken, dat wil zeggen, het heilige kunnen zien, het eeuwige en het symbolische. Het is de Vrouw kunnen zien met een hoofdletter ‘V’, en alles wat dat betekent, zelfs wanneer men kijkt naar één bepaalde vrouw. Een ander voorbeeld: als je tot arts opgeleid wordt moet je hersenen ontleden. Er gaat beslist iets verloren als de medische student geen ontzag heeft, maar, zonder eenheidsvisie, de hersenen slechts ziet als een concreet ding. Als men open is voor heiliging, dan ziet men de hersenen ook als een heilig object, men ziet hun symbolische waarde, men ziet hen als een metafoor, men ziet hen in hun poëtische aspecten. ‘Jongeren beschouwen het opnieuw waarde toekennen aan het heilige vaak als een hoop sentimenteel gezeur. Het is uit de tijd, vinden ze. Toch is dit voor de counsellor een heel belangrijke manier om iemand te helpen, stappen te nemen naar zelfverwerkelijking. Vooral als men met ouderen werkt, bij wie deze filosofische vragen over het geloof en de betekenis van het leven opkomen. De jongeren kunnen dan wel zeggen dat het zwaar op de hand ligt, en de logisch positivisten kunnen dan wel zeggen dat het betekenisloos is, maar, voor degene die in dit proces onze hulp zoekt, is het overduidelijk heel betekenisvol en heel belangrijk. En als we deze vraag niet beantwoorden, dan doen we ons werk niet goed ...’


  Hier is nog een citaat van Maslow (1962) over een ander aspect van het sublieme, een citaat dat misschien prozaïscher is. De titel van het hoofdstuk waarin het staat is ‘Het vermijden van kennis, gezien als het vermijden van verantwoordelijkheid’:


  ….. gebrek aan nieuwsgierigheid kan een actieve of een passieve uitdrukking zijn van angst en spanning ….. Dat wil zeggen, om angst en spanning te verminderen kunnen we zowèl proberen iets te weten te komen, èn we kunnen dat weten uit de weg gaan. Freudiaans gezegd: ongeïnteresseerdheid, leermoeilijkheden en pseudo-domheid kunnen een afweer zijn. Weten en doen zijn heel nauw met elkaar verbonden, daar is iedereen het over eens. Ik ga nog veel verder: ik ben ervan overtuigd dat weten en doen vaak synoniem, en op een Socratische manier zelfs identiek zijn. Wanneer we geheel en al wéten, volgt de overeenkomstige handeling automatisch, als een reflex. Keuzes worden dan geheel spontaan en zonder conflict gemaakt... Dit nauwe verband tussen weten en doen kan ons helpen om de oorzaak van de angst voor het weten te interpreteren. Het is dan ten diepste een angst om te handelen, een angst voor de gevolgen die voortvloeien uit het weten, een angst voor de gevaarlijke verantwoordelijkheden daarvan. Vaak is het beter om niet te weten, omdat als je wel wist, je dan zou moeten handelen en je nek uitsteken.


  Er bestaat een interessante theoretische verklaring voor dit idee van de verdringing van het sublieme van de hand van Robert Desoille (1945). Deze Franse ingenieur zag het als zijn roeping om de réve éveillé dirigé, de geleide fantasie, tot een psychotherapeutisch hulpmiddel te ontwikkelen. Desoille heeft theorie en ervaring geweven tot een tamelijk gedetailleerde verklaring van hoe, waarom en waardoor, het sublieme verdrongen wordt. Hier is zijn eigen topografische beschrijving van de psyche gereproduceerd:
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  Het omvat het gebruikelijke Freudiaanse trio - het id, het ego, en het superego; maar zij worden hier aangevuld met een vierde element, het Zelf. Het gebied in het centrum stelt het bewustzijn, het ego en het superego voor. Verder naar buiten vindt men het persoonlijke voorbewuste en onbewuste. Daarbuiten bevindt zich het collectieve onbewuste. Merk op dat het superego niet aan het collectieve onbewuste deelneemt.



  Desoille gebruikte Jung’s concept van het Zelf en veranderde het enigszins. Voor hem betekent het een toestand die de uiterste grenzen van sublimatie vertegenwoordigt. Deze toestand is de uitdrukking van het hoogste ideaal dat iemand op een gegeven moment kan bereiken. In dit geval is het id het gebruikelijke concept van onze dierlijke drift die zich probeert uit te drukken. We ervaren het in een getransformeerde vorm wanneer het in ons bewustzijn opkomt, samen met alle associaties die worden opgeroepen door de stimulering van de primitieve instincten. Desoille benadrukt verder de eenheid van de psyche. Het Zelf en het id worden als twee uiterste grenzen gezien, als twee tegengestelde polen binnen de psyche; zij vallen nooit samen. Elk van hen oefent zijn eigen aantrekkingskracht uit op het ego in het centrum; en het ego slingert heen en weer tussen deze twee instinctieve grenzen, het primitieve en het sublieme. Het superego is dat willekeurige en infantiele uitgroeisel van het ego, dat de structuren en eisen vertegenwoordigt van de ouders en andere autoriteiten zoals die in eerste instantie tijdens de jeugd werden ervaren. Desoille ziet het als een tijdelijke structuur die uiteindelijk moet worden ontbonden. Zijn rol moet in de rijpe persoonlijkheid door het Zelf worden overgenomen.


  Hier wil ik even uitwijden over een beschrijving van de soorten beelden die Desoille gewoonlijk aantrof in geleide fantasieën. Zoals u misschien weet, gebruikt Desoille de beeldspraak van het opklimmen en afdalen, om beelden op te roepen op verschillende niveaus van de psyche, of, zoals hij dat zegt, op verschillende niveaus van de archetypische keten. Het idee van opklimmen tot hemelse hoogten wordt volgens hem geassocieerd met sublimatie, euforie, sereniteit, en uiteindelijk met spirituele groei. Het gebeurt echter vaak dat het opklimmen van de patiënt wordt geblokkeerd door een of ander monster, bijvoorbeeld een draak. Desoille noemt dit figuur ‘de wachter aan de drempel’ en beschouwt hem als een representant van het superego. In het verleden was het diens functie om een deel van de zelfexpressie van het kind af te remmen, bijvoorbeeld het seksuele gedrag. Het is nu de taak van de volwassen patiënt om in zijn verbeelding met deze superego-figuur te worstelen en hem te overwinnen. Als hij in de geleide verbeelding daarin slaagt, dan neutraliseert hij de beperkingen die hem toevallig opgelegd zijn door zijn ouders en andere autoriteitsfiguren. Aldus neemt hij de verantwoordelijkheid voor het naar eigen oordeel zelf sturen van zijn seksueel en agressieve driften. Het ego wordt dan bezield door een intens verlangen naar een hoger doel, waar het nog steeds een glimp van opvangt. Het superego, dat uit de introjecties van de ouders opgebouwd was als een bolwerk tegen oedipale verlangens en dergelijke, wordt overbodig naarmate het individu autonomie ontwikkelt. Het Zelf, met zijn hogere, subliemer doelen, vervangt dan het superego.


  Desoille (1945) neemt een belangrijk punt van Jung over. Hij wijst erop dat Jung onder andere de noodzaak heeft benadrukt om ons eigen instinctieve egoïsme van ons af te schudden. Hierover zei Jung dat het oude mystieke voorschrift ‘Geeft alles wat u heeft en u zult ontvangen’, in feite betekent dat men het gros van zijn illusies los moet laten. Desoille zegt:


  ‘Alleen dan zal er iets in ons groeien dat mooier en dieper is en dat meer omvat. Want alleen het mysterie van het offeren van ons zelf maakt het mogelijk om onszelf met een vernieuwde ziel terug te vinden. Dat zijn de grondregels van de zeer oude wijsheid die in psychotherapie weer aan het licht gebracht worden... Dit ambitieuze doel, dat tot ons moet komen vanuit een gebied in het onbewuste, komt uit een gebied dat dieper ligt dan het superego. Daarom verdient het een speciale naam. We zullen het, net als Jung, het Zelf noemen. Het conflict breekt uit tussen het id en het Zelf. Het Zelf probeert het ego te bewegen tot het voldoen aan zijn behoefte aan het sublieme en aan zijn verlangen naar groei. Het id stelt zich op tegenover de verlangens van het Zelf, het begint die te verdringen, en het wordt de uitdrukking van een nieuwe vorm van censuur, de verdringing van het sublieme. In dit geval wordt de behoefte aan spirituele groei verdrongen.’


  Als de patiënt ingaat op de intense verlangens van het Zelf die we eerder hebben genoemd, dan verandert het symbool van de wachter aan de drempel wanneer de patiënt een zekere mate van sublimatie heeft bereikt. Het is niet langer een dreigende draak maar het neemt in de geleide verbeelding een andere vorm aan. In het algemeen verschijnt het nu als een wezen dat zowel vriendelijk als standvastig is, maar nog steeds de weg omhoog verspert. In deze situatie voelt de patiënt zich niet langer bedreigd, maar hij voelt wel dat er van hem een bewuste keuze gevraagd wordt tussen twee houdingen, die beiden even goed mogelijk zijn. Volgens Desoille gebeurt er het volgende. Tijdens de voorgaande sessies is de patiënt gaan merken, dat hij iets in zich kan ontwikkelen dat mooier, dieper en meer omvattend is. Het sublieme heeft hem gewenkt, en heeft hem uitgenodigd om een edeler iemand te worden. Maar nu begrijpt de patiënt, dat hij dan van zijn oude gewoonten moet afzien en niet meer de weg van de minste weerstand moet kiezen. Hij moet de bevrediging van de behoeften van zijn lagere onbewuste opgeven. Dat zijn al die behoeften die in het verleden zijn getolereerd en zelfs zijn aangemoedigd door het superego, en die zijn geaccepteerd door zijn bewuste ego. Maar de patiënt aarzelt om deze weg omhoog te nemen omdat hij vindt dat het zijn vrijheid zal beperken, en de reikwijdte van zijn bezigheden zal verkleinen. In sommige gevallen kan de patiënt zelfs vinden dat het afstand nemen hiervan iets onmenselijks heeft. Op dat moment verschijnt de wachter aan de drempel - maar niet langer in een afstotende verschijning. Ditmaal kan hij bijvoorbeeld de vorm van een engel aannemen. De strijd tussen het id en het Zelf om het bezit van het ego, men zou kunnen zeggen, de strijd tussen het hogere en het lagere, is dan niet langer onbewust. Die strijd vindt nu ook plaats tussen aan de ene kant het ego, en aan de andere kant het Zelf, dat wordt vertegenwoordigd door de wachter aan de drempel, de engel wiens roep steeds dringender wordt. Tot nu toe gaf het ego steeds bewust toe aan de behoeften van het id die door het superego werden toegelaten. En dat zijn de behoeften die zich aanpasten aan de geringste morele beperkingen van het dagelijks leven.


  In dit geval zien we dat het id, terwijl het door het ego werkt en met het superego samenspant, tegen de eisen van het Zelf worstelt. In dit stadium is de strijd tamelijk bewust geworden; en het ego probeert nu het sublieme te verdringen, net zoals het eerder al verdrong wat het laag en verachtelijk vond.


  Desoille zegt dat er drie manieren zijn waarop de patiënt kan reageren op het beeld van de wachter aan de drempel, met zijn roep naar het sublieme:


  1. Tijdens die sessie kan de patiënt plotseling besluiten zijn oude gewoonten op te geven omdat ze nu voor hem geen waarde meer hebben. Ze moeten worden vervangen door nieuwe waarden, die gevonden moeten worden en moeten worden aangenomen. In de geleide verbeelding die dan volgt, worden deze bijvoorbeeld gesymboliseerd door schatten die zijn verborgen, of die worden bewaakt. Zodra deze beslissing is genomen, kan de patiënt zichzelf in de geleide fantasie weer tot groter hoogten zien stijgen.


  2.  De patiënt kan aarzelen en de sessie kan op dat moment stoppen. Wanneer hij alleen is in de periode tussen de sessies, kan hij vervolgens besluiten om zijn worsteling voort te zetten. Dan kan hij in de volgende sessies nieuwe stappen nemen.


  3.  Een andere mogelijkheid is, dat de patiënt al of niet bewust geheel en al weigert om zijn illusies op te geven. Met deze weigering vindt er een negatieve overdracht op zijn therapeut plaats. Volgens Desoille is deze meestal tamelijk beperkt en kortdurend, behalve in moeilijke gevallen.


  Psychosynthese (Assagioli, 1965) legt er veel nadruk op dat we onze impulsen tot het sublieme verdringen en ontkennen. Een van de redenen hiervoor is, dat hoe meer men zich bewust is van zijn positieve impulsen, van zijn drang naar het sublieme, hoe meer men zich schaamt voor zijn onvermogen om deze impulsen te verwerkelijken. Er vloeit een pijnlijk branden van het geweten uit voort, een schuldgevoel dat men niet is wat men zou kunnen zijn, en dat men niet doet wat men zou kunnen doen. Dit schuldgevoel komt niet vanuit het superego maar is eerder de schreeuw van het Zelf om zich te verwerkelijken.


  We hebben echter een ‘makkelijk uitweg’, een ontsnappingsmogelijkheid voor dit schuldgevoel, als we die veelgebruikte intellectuele argumenten accepteren, die de roep van het hogere onbewuste reduceren tot alleen maar de sublimatie van de impulsen van het lagere onbewuste. Jung (1933) keurde dit reductionisme al meer dan 30 jaar geleden af, maar we vinden het nog steeds aangenaam en comfortabel om deze instincten van het hogere onbewuste te ontkennen. Zo stellen we ons tevreden met een verminkt zelfbeeld, omdat er op een bepaalde manier makkelijker mee te leven is.


  Het is het zelfbeeld van de goed-gepsychoanalyseerde mens; hij heeft een soort psychoanalytische lobotomie van zijn spiritualiteit ondergaan, een afstomping van zijn normale gevoeligheid voor het hogere onbewuste en de mogelijkheid van spirituele groei. De sleutel tot deze ontkenning is waarschijnlijk te vinden in Freud’s idee van de sublimatie met zijn nadruk op doelbewuste remming van de seksuele en agressieve driften als de bron van goedbedoelde en edelmoedige daden. Deze nadruk ontkende het bestaan van zelfstandige impulsen tot goedheid en gemeenschapszin. Dit dogma was vooral bruikbaar om angst te verminderen omdat het vanzelf de patiënt verloste van alle verantwoordelijkheid voor spirituele groei, en van de normale spanningen die hem op deze zoektocht wachten.


  Zo kan de psychoanalytische neurosentheorie gezien worden als een beknotte theorie van de persoonlijkheid. Op een ideologische manier neigt zij er toe de neurotische symptomatologie te verlichten door het amputeren of verdoven van een deel van de psyche, de hoogste en meest waardevolle functies, namelijk die functies, die ons ertoe aanzetten om het beste te zijn van wat er in ons sluimert.


  Maar misschien is het beter voor de verstokte neuroticus om tijdelijk zijn impulsen tot het sublieme opzij te zetten. Deze impulsen kunnen, als zij misbruikt worden, leiden tot het tot inflatie brengen van het ego en tot versterking van het pathologisch zelfbeeld. Een klassiek voorbeeld hiervan is starre eigendunk en intolerantie. Misschien zou het de verstokte neuroticus verboden moeten worden om aan het sublieme te denken totdat hij de wortels van zijn neurose heeft blootgelegd. Want net zo wordt een aspirant pas ingewijd in de geheimen van een gemeenschap als hij de discipline heeft ontwikkeld om ze te respecteren, en als hij zich de vaardigheden heeft eigen gemaakt om ze te gebruiken.


  Het probleem waar de psychosynthese voor staat, is een therapie te geven voor zowel de lagere als de hogere kanten van de persoonlijkheid. Ik denk dat de psychoanalyse dit probleem vermijdt, in de klassieke betekenis van het woord. De behoeften van het lagere onbewuste worden met meer of minder succes behandeld door conventionele vormen van psychotherapie. Een religieuze begeleiding probeert de reikwijdte en effectiviteit van het hogere onbewuste te vergroten. Psychosynthese biedt een filosofie die als doel heeft zowel het id als het Zelf te bereiken. Psychosynthese wil de mens helpen om al zijn impulsen te herkennen, om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor zijn beslissing, wèlke hij wil uiten en van wèlke hij wil afzien, en om met de spanningen om te kunnen gaan die onvermijdelijk bij het proces van zelfrealisatie horen.
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